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Weodactle

Alle lofprijzing is voor Allah.Daroed en Salaams op
Sayyiduna Rasoolullah Sall Allahu Alaihi wa Sallam. Deze
gezegende maand van Jumadil Aakhir is de zesde maand
van de islamitische kalender. Deze maand markeert de
vele belangrijke data en gebeurtenissen in de gouden
geschiedenis van de islam, maar meest belangrijke
gebeurtenis, is de Yawm e Siddique e Akbar Radi Allahu
anhu. Het is de dag waarop Hazrat Abu Bakr Siddique
Radi Allahu Anhu, de eerste Khalifa van Rasoolullah Sall
Allahu Alaihi wa Sallam ,de status van
Shahied(martelaar) verkreeg.

In deze maand moeten we proberen meer dan andere
dagen eer te betuigen aan de Geliefde van de Geliefde
Rasool Sall Allahu Alaihi wa Sallam. Hazrat Abu Bakr
Siddique Radi Allahu Anhu. We moeten het leven van
Siddique e Akbar Radi Allahu Anhu bestuderen en kijken
naar zijn ware en oprechte liefde voor Allah en zijn
geliefde Nabi Sall Allahu Alaihi wa Sallam.

In deze tijd waarin de islamitische Ummah enorme
moeilijkheden doormaakt, moeten we onze leidraad
nemen van het leven van Sayyiduna Siddique e Akbar
Radi Allahu Anhu en ons realiseren dat Ishq e Mustafa Sall
Allahu Alaihi wa Sallam het middel is voor alle succes en
de deur tot redding en eer. Vergeet niet om Yawm e
Siddique e Akbar te herdenken en Fatiha Shareef bij u
thuis te houden en om hem te eren, die de Geliefde Nabi
Sall Allahu Alaihi wa Sallam eerde met zijn hart en ziel.
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Sayyiduna
Siddique e Akbar

Radi Allahu Anhu

Onder de Sahaba e Kiraam is Hazrat Sayyiduna Abu Bakr
Siddique Radi Allahu Anhu de meest verheven en meest
geliefde metgezel van de geliefde Rasool Sall Allahu Alaihi
wa Sallam. Hij hield zielsveel van onze geliefde Nabi Sall
Allahu Alaihi wa Sallam, en onze Nabi Sall Allahu Alaihi wa
Sallam hield veel van hem. Hij was niet alleen de geliefde
metgezel van Nabi Kareem Sall Allahu Alaihi wa Sallam,
maar hij was ook de schoonvader van Nabi Sall Allahu
Alaihi wa Sallam, want hij was de dierbare vader van
Sayyidatuna A'isha Siddiga Radi Allahu Anhu. Hazrat Abu
Bakr Siddique Radi Allahu Anhu bracht zijn hele leven
door in de oprechte dienst van onze geliefde Nabi Sall
Allahu Alaihi wa Sallam.

Hij was altijd dichtbij de geliefde Nabi Sall Allahu Alaihi
wa Sallam in oorlogen, expedities, tijdens Hijrat, in de
grot van Thawr, en bij elke andere gelegenheid. En zelfs
vandaag rust hij naast Nabi Kareem Sall Allahu Alaihi wa
Sallam in zijn heilige kamer, en wanneer op bevel van
Allah alle mensen weer zullen opstaan na het einde van
de wereld, zal hij opstaan naast Nabi Sall Allahu Alaihi wa
Sallam met zijn hand in de heilige hand van Sayyiduna
Rasoolullah Sall Allahu Alaihi wa Sallam. Nu, (na de
Ambia Alaihimus Salaam) wie is er nog meer onder de
Ummah die aanspraak kan maken op zo'n
voortreffelijkheid? Niemand!, behalve Hazrat Abu Bakr
Siddique Radi Allahu Anhu!

Over de voortreffelijkheid van Hazrat Abu Bakr Siddique
Radi Allahu Anhu is in Bukhari Shareef vermeld op gezag
van Hazrat Abu Hurairah Radi Allahu Anhu dat ooit de
geliefde Rasool Sall Allahu Alaihi wa Sallam zei: "lemand
die goed doet in het Hof van Allah zal op deze manier door
de deuren van Jannat worden geroepen: 'O dienaar van
Allah! Ga door deze deur naar binnen. Dit is een verheven
deur."

De geliefde Nabi Sall Allahu Alaihi wa Sallam legde uit hoe
een persoon die Namaazi is, zal worden geroepen vanaf
de deur van Namaaz (Salaah), en als hij een Mujahid was,
hij zal worden geroepen vanaf de deur van Jihad. Als hij
iemand was die Sadaga gaf, zal hij worden geroepen
vanaf de deur van Sadaqa, en als hij al zijn vasten hield, zal
hij worden opgeroepen vanaf de deur genaamd Ar
Ray'yaan. Hazrat Abu Bakr Siddiq Radi Allahu Anhu zei:
"Ya Rasool'Allah Sall Allahu Alaihi wa Sallam! Zal er
iemand zijn die uit alle deuren van Jannat zal worden
geroepen? "De geliefde Nabi Sall Allahu Alaihi wa Sallam
zei:" lk heb er vertrouwen in dat U zult behoren tot
degenen die door alle deuren zal worden geroepen. "



Subhaan'Allah! Dat is de uitmuntendheid van Siddique e
Akbar Radi Allahu Anhu. Observeer met de ogen van
ware Imaan, de voortreffelijkheid die hem is
geschonken. Over de voortreffelijkheid van Hazrat Abu
Bakr Siddique Radi Allahu Anhu, de grote islamitische
geleerde, de imam van Hadith en de voorname
historicus, rapporteerde Ibn Asaakir op gezag van Hazrat
Anas Radi Allahu Anhu dat de geliefde Nabi Sall Allahu
Alaihi wa Sallam zei: “Het is Waajib (verplicht) op mijn
Ummat om Abu Bakr dankbaar te zijn en van hem te
houden.'

Ibn Asaakir rapporteerde dat Nabi Kareem Sall Allahu
Alaihi wa Sallam zei: "Er zijn driehonderdzestig (360)
goede eigenschappen.” Hazrat Abu Bakr Siddique Radi
Allahu Anhu vroeg: "Ya Rasool'Allah Sall Allahu Alaihi wa
Sallam bezit ik een van die goede eigenschappen? "De
geliefde Nabi Sall Allahu Alaihi wa Sallam zei:" Blije
berichten over u, want u bezit al die eigenschappen. "

Hazrat Abu Bakr Siddique Radi Allahu Anhu stond
bekend om zijn vriendelijkheid en vrijgevigheid. Hij was
de persoonlijkheid die Hazrat Bilal Habshi Radi Allahu
anhu van zijn slavenmeester kocht en hem bevrijdde in
de Naam van Allah. Hij kocht en bevrijdde ook vele
anderen omwille van Allah. In talloze Ahadith is expliciet
vermeld dat Hazrat Abu Bakr Siddique Radi Allahu Anhu
vaak het meeste en soms alles bijdroeg van wat hij bezat
omwillevandeislam.

Hazrat Sa'eed ibn Mansur heeft in zijn Sunan over het
gezag van Mu'awiyah bin Qur'rah gerapporteerd dat
Hazrat Abu Bakr Siddique Radi Allahu Anhu vaak de
volgende Dua maakte; “O Allah, sta de laatste dagen van
mijn leven toe goed te zijn en laat me van deze wereld
weggaan en goede daden verrichten. De beste dag van al
mijn dagen zal de dag zijn waarop ik Uw Deedar
meemaakt. (d.w.z. wanneer ik gezegend ben om U te
zien)."

Daroed Shareef

Allahumma Salle 'Ala Muhammadiw
Wa 'Ala Aali Muhammadin Wa Ahli Baytihi

Shaykh Abu Bakr Saabir Radi Allahu Anhu schrijft in
Kitaab Sharf ul Mustafa dat Ahmed bin Moosa Radi
Allahu Anhu rapporteert van zijn vader, die van zijn
grootvader rapporteert dat de persoon die deze Durood
Shareef honderd keer leest, Almachtige Allah honderd
behoeften zal vervullen van hem, waarvan er dertig in
deze wereld zullen zijn.
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Siddique e Akbar Ka

Bayaan Ho Kis Zubaan Se Martaba Siddique e Akbar Ka
He Yaar e Ghaar Mahboob e Khuda Siddique e Akbar Ka

llaahi Rahm Farma Khadim e Siddique e Akbar Hu
Teri Rahmat Ke Sadge Waasta Siddique e Akbar Ka

Rusul Aur Ambia Ke Baad Jo Afzal Ho Aalam Se
Ye Aalam Me He Kis Ka Martaba Siddique e Akbar Ka

Gada Siddique e Akbar Ka Khuda Se Fazl Paata He
Khuda Ke Fazl Se Me Hu Gada Siddique e Akbar Ka

Huwe Farooqg o Usman o Ali, Jab Daakhile Bay'at
Bana Fakhr e Salaasil Silsila Siddique e Akbar Ka

Maqgaam e Khwaab e Raahat Chain Se Aaraam Kar Ne Ko
Bana Pehlu e Mahboob e Khuda Siddique e Akbar Ka

Ali He Us ke Dushman aur woh Dushman Ali Ka
Jo dushman aql ka dushman huwa Siddique e Akbar ka

Lutaaya raahe Haq Me ghar kayee baar is muhabbat se
Ke lut, lut, kar Hasan ghar bhar gaya, Siddique e Akbar ka




Liefde voor de
Sahaba e Kiraam

ONVOORWAARDELIJK VAN DE SAHABA E
KIRAAM HOUDEN (ALLAH IS TEVREDEN MET
HEN ALLEN) IS EEN TEKEN VAN WARE LIEFDE
VOOR SAYYIDUNA RASOOLULLAH SALL
ALLAHU ALAIHI WA SALLAM. WE MOETEN
ONVOORWAARDELIJK HOUDEN VAN ALLE
GELIEFDE METGEZELLEN VAN NABI'S SALL
ALLAHU ALAIHI WA SALLAM, MET ANDERE
WOORDEN, DE MUHAJIREEN, DE ANSAAR EN AL
DIEGENEN DIE ERMEE VERBONDEN ZIJN. HET
IS OOK EEN TEKEN VAN LIEFDE, VIJANDSCHAP
HEBBEN VOOR DE VIJANDEN VAN DE GELIEFDE
NABI SALL ALLAHU ALAIHI WA SALLAM, OOK AL
IS HIJ MISSCHIEN JE VADER, ZOON, BROER OF
LID VAN JE STAM. [EMAND DIE DIT NIET DOET,
IS NIET WAAR IN ZIJN CLAIM VAN LIEFDE VOOR
DE GELIEFDE NABI SALL ALLAHU ALAIHI WA
SALLAM.

BESEFFEN WE DAT DE SAHABA E KIRAAM
(ALLAH IS TEVREDEN MET HEN ALLEN) HUN
OUDEREN, FAMILIELEDEN, OUDERS, BROERS
EN ZELFS HUN MOEDERLAND VERLIETEN IN DE
LIEFDE VAN DE GELIEFDE NABI SALL ALLAHU
ALAIHI WA SALLAM! HOE KAN IEMAND ALLAH
EN ZIJN RASOOL SALL ALLAHU ALAIHI WA
SALLAM LIEFHEBBEN EN TEGELIJKERTIJD
GENEGENHEID HEBBEN VOOR ZIJN VIJANDEN,
TERWIJL DEZE TEGENGESTELDE DINGEN
NOOIT GECOMBINEERD KUNNEN WORDEN?
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JE MOET EEN VAN DE TWEE KIEZEN. JE KUNT
ERVOOR KIEZEN OM JANNAT TE BEREIKEN OF
NAAR JAHANNAM TE GAAN. DAAROM IS DE
LIEFDE VOOR DE SAHABA E KIRAAM (ALLAH IS
TEVREDEN MET HEN ALLEN) LIEFDE VOOR DE
GELIEFDE NABI SALLALLAHU ALAIHI WA SALLAM
EN DE MINSTE VIJANDIGHEID JEGENS DE
SAHABA E KIRAAM (ALLAH IS TEVREDEN MET
HEN ALLEN) IS VIJANDIGHEID JEGENS DE
GELIEFDE NABI SALL ALLAHU ALAIHI WA
SALLAM. DIT IS WAAROM HET VAN HET
GROOTSTE BELANG IS OM WEG TE BLIJVEN VAN
AL DIEGENEN DIE ZOGENAAMDE 'DEENI UNITY'
ASSOCIEREN, BEVRIEND RAKEN OF PLANNEN
SMEDEN MET DE DEVIANTS, EN DE LASTERAARS
VAN DE SAHABA E KIRAAM (ALLAH IS TEVREDEN
MET HEN ALLEMAAL).

Enkele wijze woorden van

Siddique e Akbar

Radi Allahu Anhu

“Oh mensen! Degenen onder jullie die kunnen huilenin de
vrees voor Allah moeten dit doen, want de dag is nabij dat
jullie zullen huilen”(vanwege uw zonden)

"De Vrome zullen van deze wereld worden weggenomen,
de een na de ander en alleen zij zullen achterblijven, die zo
nutteloos zullen zijn als de huid van tarwe of de schil van
dadels."

“Indien een moslim Dua voor een andere moslim maakt
en alleen met de niyyat om tevredenheid van Allah te
bereiken, dan bestaat er geen twijfel dat zijn Dua wordt
geaccepteerd”

HUIDIG GEBOUW STEUN DE NIEUWBOUW VAN MASJID E




