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Munawwar Meri Aankho Ko Mere Shamshudduha Kar De
Ghamo Ko Dhoop Me Wo Saayae Zulfe Dota Kar De

REDACTIE

Alle lofprijzing is voor Allah. Darood en Salaams op
Sayyiduna Rasoolullah Sall Allahu Alaihi wa Sallam. Bij de Jahaan Bani Ataa Kar De Bhari Jannat Hiba Kar De

Genade van de Almachtige Allah hebben we de zegeningen Nabi Mukhtare Qul Hai Jiss Ko Jo Chahe Ataa Kar De
van de Heilige Maand van Sha'baan ul Mu'azzam bereikt en

de Barakaat van Shab e Bara-at ingenomen. We gaan nu de Jahan Me Unki Chalti Hai Wo Dam-me Kya Se Kya Kar De
Heilige en Gezegende maand Ramadaan ul Mubaarak Jameen Ko Aasmaa Kar De Suraiya Ko Sara Kar De

tegemoet. Alhamdulillah. De aankomst van de maand
Ramadaan brengt immense zegeningen met zich mee en de Fazaa Me Udne Waale Yu Na Itraye Nida Kar De
genade van de Almachtige Allah. Wo Jab Chahe Jise Chahe Usme Farma Rawa Kar De

Dit jaar komen we echter in een zeer moeilijke tijd de Heilige Meri Mushkil Ko Yu Aasaa Mere Muskil Kusha Kar De
maand Ramadaan binnen. De meeste landen van de wereld Har Aik Mauje Balaa Ko Mere Maula Nakhuda Kar De
worden geconfronteerd met een Lockdown en andere

beperkingen als gevolg van het Corona-virus, maar dit wordt Ataa Ho Bekhudi Mujhko Khudi Meri Hawa Kar De
helaas ook een hindernis voor de manier waarop we Mujhe Yu Apni Ulfat Me Mere Maula Fanaa Kar De
'Ibaadat verrichten en voor de manier waarop we deze

gezegende maand Ramadaan verwelkomen en Jahaan Me Aam Paighame Shahe Ahmad Raza Kar De
doorbrengen. Zoals we vorige maand al schreven, is dit Palat Kar Peeche Dekhe Fir Se Tajdeede Wafa Kar De
inderdaad een tijd voor ons om na te denken. Nogmaals, ik

herinner mezelf en jullie allemaal eraan dat deze ene Nabi Se Jo Ho Begana Use Dil Se Juda Kar De
pandemie de manier van de wereld heeft veranderd, maar Pidar Madar Biradar Maalo Jaan Un Par Fida Kar De
in tijden als deze moeten we sterker worden in Imaan en

beseffen dat dit voor de moslims een test is voor hun Imaan Kisi ko Wo Hasaate Hain Kisi Ko Wo Rulaate Hain
en noodzaak tot standvastigheid in Allah's Deen. We bidden Wo Yu Hi Aazmate Hain Wo Ab To Faisla Kar De
via de Wasila van Dafi'ul Bala Hazrat Muhammad Mustafa

Sall Allahu Alaihi wa Sallam, dat de Almachtige Allah deze Gile Taibah Me Mil Jau Gulome Milke Khiljau
pandemie van deze wereld verwijdert, en moge de Hayaate Jaawedaani Se Mujhe Yu Aashna Kar De
Barmhartige door de Regens van Zegeningen in de heilige

maand Ramadaan onze zonden vergeven en deze pandemie Mujhe Kya Fikr Ho Akhtar Mere Yaawar Hain Wo Yaawar
ook verwijderen van deze wereld. Aameen. Balao Ko Meri Jo Khud Giraftare Balaa Kar De

nE GEB““RTE “n“ GHA“S Enan Radi Allahu Anhu

De geboorte van Huzoor Ghaus e Paak Radi Allahu Anhu was echt een gezegende. Zijn gezegende moeder was op een leeftijd
gekomen waar vrouwen gewoonlijk geen kinderen krijgen, dus het was al een wonderbaarlijke zegen dat ze hem op zo'n leeftijd
kreeg.

Veel grote en buitengewone gebeurtenissen vonden plaats toen hij werd geboren. Hazrat Shahabuddin Suharwardi Radi Allahu
Anhuvermeldt als volgt:

- Aan de vooravond van de geboorte van Huzoor Ghaus e Azam Radi Allahu Anhu, zag zijn vader, Sayyidi Abu Saleh, in zijn droom
de Heilige Profeet Muhammad Sall Allahu Alaihi wa Sallam, die hem het volgende blijde tijding gaf: “O Abu Saleh ! AlImachtige
Allah heeft u gezegend met een vrome zoon. Hij is mijn geliefde en de geliefde van de Almachtige Allah en hij is de meest verheven
onderde Awliyah en Aqtaab.”

- Toen hij werd geboren, had hij de afdruk van de voetafdruk van Rasoolullah Sall Allahu Alaihi wa Sallam op zijn schouder. Dit
alleen al was het bewijs van zijn Wilaayat.

- Almachtige Allah bracht zijn ouders blijde tijdingen in hun droom dat hun zoon de Sultan ul Awliyah zou zijn en dat degenen die
tegen hemzijn, misleid (Gumrah)worden.
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DAROED E OWAISI

ALLAHUMMA SALLE 'ALA SAYYIDINA
MUHAMMADIN Bl 'ADADI MA 'INDAKA
MINAL 'ADADI FI KUL-LI LAHZATIN WA
LAMHATIM MINAL AZALI ILAL ABADI WA
BAARIKWA SALLIM

Deze Durood staat ook bekend als Durood e
Owaisi en heeft vele zegeningen.

VASTEN & RAMADAAN

Volgens de gebruikelijke terminologie van de sharia verwijst
'vasten' met nadruk naar een moslim, dat wil zeggen
nadrukkelijk zich onthouden van eten, drinken of seksuele
intimiteit, van (voo6r) Subho Saadiq, dwz echte dageraad, tot
zonsondergang, met de bedoeling van Ibaadat, dwz
aanbidden van Allah. Om te vasten, moet een vrouw vrij zijn
van Haidh, d.w.z. menstruatie, en Nifaas, d.w.z. postnatale
bloeding.

Het is VERPLICHT om te vasten tijdens de Heilige maand
Ramadaan. De Heilige maand Ramadaan begint met het zien
vande maan, d.w.z. de nieuwe maan, en de maand Ramadaan
eindigt met het zien van de nieuwe maan. Het is ook gemeld in
Bukhari en Muslim van Hazrat Abu Hurairah Radi Allahu Anhu
dat Rasoolullah Sall Allahu Alaihi wa Sallam zei: 'Begin met
vasten door de maan (nieuwe maan) te zien en beéindig het
vasten door de maan (nieuwe maan) te zien, en als deze
verborgenisvoor jullie, dus bewolkt, voltooi dan het tellen van
dertig (dagen)voor Sha'baan."'

Van Hazrat Abu Hurairah Radi Allahu Anhu wordt verhaald dat
Sayyiduna Rasoolullah Sall Allahu Alaihi wa Sallam zei:
'Wanneer Ramadaan arriveert; worden de deuren van de
hemel geopend. " [Sahih Bukhari, Sahih Muslim]

In een andere hadieth wordt vermeld dat de deuren van
barmhartigheid worden geopend en de deuren van de hel
worden gesloten en dat de Duivels in ketens worden gebonden
(ketenen).

Ibn Khuzaimah meldde een zeer lange vertelling van lbn
Mas'ud Ghiffari Radi Allahu Anhu. In die hadith wordt ook
vermeld dat Rasoolullah Sall Allahu Alaihi wa Sallam zei: 'Als
dedienaren echt wisten wat Ramadaan inhoudt, dan had Mijn
Ummah gewild dat de heilige maand Ramadaan het hele jaar
zouduren.'

Almachtige Allah zegt in de Heilige Koran; O, Gelovigen! Vasten
is Fard (verplicht) gemaakt voor jou, net zoals het Fard

(verplicht) is gemaakt voor degenen voor jou, zodat je
vroomheid kunt bereiken. (Deze) zijn een bepaald aantal dagen
(alleen); dus wie onder u ziek is, of op reis is, (houd) dan
hetzelfde aantal vasten in andere dagen; en voor degenen die
daartoe niet de kracht hebben, moet hij in plaats daarvan een
behoeftige voeden; dus wie uit eigen beweging meer
deugdzame daden verricht, dan is dit voor hem gunstiger; en
vasten is deugdzamer voor jou, als je het maar weet. De maand
Ramadaan waarin de Heilige Koran werd geopenbaard; een
leidraad voor een ieder en duidelijke bewijzen van begeleiding
met duidelijke oordelen; dus wie onder u deze maand bereikt,
hij moet vasten; en wie ziek is of op reis is, hij moet in andere
dagen hetzelfde aantal vasten (houden); Allah wil gemak voor
u, en Hij wil geen ontberingen voor u; zodat u (gemakkelijk) de
telling voltooit. En verheerlijk Allah's Grootheid, omdat hij je
heeft geleid, en opdat je dankbaar mag zijn. (En o mijn
geliefde)! Als mijn dienaren je naar mij vragen, dan ben ik
inderdaad dichtbij. Ik beantwoord (vervul) de Dua
(aanroeping) van degene die Mij aanroept, dus moeten ze Mijn
Commando's gehoorzamen en Imaan hebben (geloven) in Mij,
zodat ze (het pad van) Leiding kunnen bereiken. Het is Halaal
(geoorloofd) om tijdens de vastenavonden met je vrouw te
gaan; zij zijn uw gewaad en u bent hun gewaad; Allah weet dat
je jezelf voor de gek hield, dus accepteerde Hij je berouw en
vergaf je. Wees daarom nu intiem met hen, en zoek datgene
wat Allah in jouw bestemming heeft geschreven. En eet en
drink, totdat de witte streep voor u duidelijk zichtbaar wordt
vanaf de streep van de duisternis (van Ware dageraad,
uitbreken); voltooi dan het vasten tot de avond aanbreekt. En,
raak vrouwen niet aan terwijl je I'tekaaf (in afzondering voor
Allah) uitvoert in de Masjid. Dit zijn de parameters die door
Allah zijn ingesteld, dus ga er niet naar toe. Op deze manier legt
Almachtige Allah Zijn Verzen uit aan de mensen, zodat ze
vroomheid kunnen bereiken. [Surah Al-Baqarah (2), verzen
183-187]

De maand Ramadaan is inderdaad een deugdzame maand en zit
vol met deugden en zegeningen. Het is in deze maand dat
Almachtige Allah de Heilige Koran heeft geopenbaard, en hetisin
deze maand dat we gezegend zijn met Laylatul Qadr, wat een
nacht is die ZEGENRIJKER is dan duizend maanden. Het is een
nacht waarin de Engelen neerdalen en Allah zijn zegeningen
over ons uitstort. Er zijn deze maand dus veel zegeningen. Bij het
bespreken van de deugden van de Heilige maand Ramadaan
kunnen boekdelen worden geschreven, maar deze Hadith
Shareef heeft de deugden van deze heilige maand prachtig
uitgelegd en het herinnert ons ook aan onze plichten als echte
moslims tijdens de heilige maand Ramadaan. Het leert ons
verder hoe we onze medewerkers en degenen die minder
bedeeld zijn dan wij moeten behandelen.

Het is gerapporteerd door Salman Farsi Radi Allahu Anhu die
zegt: 'Rasoolullah Sall Allahu Alaihi wa Sallam hield een preek op
de laatste dag van Sha'baan. Hij Sall Allahu Alaihi wa Sallam zei;

O mensen! De maand van uitmuntendheid en zegeningen is tot
je gekomen, waarin er een nacht is die groter is dan duizend
maanden. Allah heeft vasten erin Fard gemaakt, en om te staan
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(d.w.z. Namaaz uitvoeren) tijdens zijn nachten is Tataw'wu
(d.w.z. Sunnat e Mu'kkadah). lemand die deze maand een goede
actie uitvoert, het is alsof hij een Fard-actie heeft uitgevoerd in
een andere maand, en iemand die in deze maand een Fard
uitvoert,is dat minimaal gelijk aan zeventig keer Fard uitvoeren.
Dit is een maand van geduld en de beloning voor geduld is
Jannat. Ditis een maand van goedheid en mededogen, enin deze
maand wordt het levensonderhoud van een gelovige verhoogd.
Er is vergeving voor de zonden van degene die Iftaar voorziet in
(deze maand) voor een vastende persoon, en zijn nek zal worden
bevrijd van het vuur (dat wil zeggen dat hij wordt vrijgelaten), en
degene die de Iftaar levert, zal worden beloond gelijk aan de ene
vastende persoon, zonder dat er een tekort is in zijn beloning.
We zeiden: 'Ya Rasool'Allah Sall Allahu Alaihi wa Sallam, niet
iedervan onsisin staat om dat te krijgen waardoor we Iftaar (aan
iemand) kunnen verstrekken.' Rasoolullah Sall Allahu Alaihi wa
Sallam zei: 'Allah zal (zelfs) deze beloningen aan een persoon die
Iftaar (aan de vastende persoon) een slokje melk geeft, of een
enkele dadel, of een enkele slok water; en voor degene die een
maag vol voedsel gaf aan een vastende persoon, (dan) zal Allah
hem voeden van mijn Haudh (vijver), en hij zal nooit meer dorst
hebben, en (op deze manier) zal hij Jannat binnengaan. Dit is die
maand, waarvan het begin Rahmat (Barmhartigheid) is, en het
midden Maghfirat (vergeving), en het einde is redding van het
vuur van de hel. lemand die het werk van zijn dienaar in deze
maand vermindert, Allah zal hem vergeven en hem bevrijden
van Jahannam.'[Sha'bul Imaan van Baihagqi]

ZAKAAT

VRAAG: Wat is Zakaat, m.a.w. de armenbelasting?

ANTWOORD: Zakaat in Shariat verwijst naar het maken van een
Fageer, dwz een behoeftige persoon die geen Maalik-e-Nisaab is,
dat wil zeggen iemand die niet solvabel is in de terminologie van de
Shariah, Maalik, dwz de eigenaar, van een deel van de rijkdom
,omwille van Allah, zoals bepaald door de Shariah.

VRAAG: We weten heel goed dat het betalen van Zakaat een direct
bevel is van de Heilige Koran. Spreekt de Heilige Koran over degenen
die uitgeven van wat Allah hen heeft gegeven?

'm.
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ANTWOORD: Zakaat is inderdaad een direct bevel. Almachtige Allah
zegt: 'Het is geen echte deugd om (je) gezichten eenvoudig naar het
Oosten of het Westen te draaien. In feite is echte deugd het brengen
van Imaan (Geloof) in Allah en de Laatste Dag, en in de Engelen, en
Heilige Boeken, en in de Profeten; en in de liefde van Allah, om je
geliefde rijkdom te geven, aan (je) familieleden, aan de wezen en de
behoeftigen, en aan de reiziger, en aan degenen die om hulp vragen:
en om slaven te bevrijden; en om Namaaz goed te onderhouden en
Zakaat te betalen; en degenen die zich aan hun woord houden
wanneer ze een belofte doen; en degenen die geduldig zijn in tijden
van rampspoed en tegenspoed, en tijdens de Heilige Oorlog. Dit zijn
degenen die zich werkelijk aan hun woord hebben gehouden, en zij
zijn de (echt) vrome mensen. " [Surah Al Bagarah (2), Vers 177]

De Heilige Koran spreekt zeer zeker over degenen die hun leven op de
weg van Allah doorbrengen, zoals vermeld in de openingsverzen van
Surah Al Bagarah. Verwijzend naar hen zegt de Almachtige Allah, en
(wie) besteedt op onze manier aan het levensonderhoud dat Wij hen
hebben gegeven. [Surah Al Bagarah (2), vers 3]

VRAAG: Watis de wijsheid achter het betalen van Zakaat?

ANTWOORD: Zakaat is een middel om onze rijkdom te zuiveren en te
reinigen van eventuele gebreken.

Dit is een zegen van de Almachtige Allah voor degenen die gezegend
zijn met rijkdom. Degenen die hun zakaat betalen, zijn ook gezegend
met de Dua van Sayyiduna Rasoolullah #. Almachtige Allah zegt: '(O
Geliefde)! Neem Zakaat (liefdadigheid) van hun rijkdom, waardoor je
ze kunt zuiveren en reinigen; en maak overvloedige Dua voor hen;
Uw # Dua (gebeden) is ongetwijfeld de rust van hun hart. En Allah
hoortalles, weetalles." [Surah Tauba(9), vers 103]

VRAAG: Sommige mensen zijn van mening dat als ze hun zakaat
betalen, ze hun rijkdom zullen verliezen. Zegt de koran iets over de
voordelenvan degenen die uitgeven omwille van Allah?

ANTWOORD: Een dergelijke gedachte hebben is in de val van de
shaitaan vallen. Er zit een enorme zegen in het betalen van je Zakaat.
In feite, het betalen van Zakaat etc. verhoogt je rijkdom, in plaats van
het te verminderen. Almachtige Allah zegt: 'En wat je ook uitgeeft op
de Weg van Allah, Hij zal (jou) meer geven in ruil daarvoor; En Hijis de
grootste onderhouder. " [Surah Saba (34), Vers 39]

\WLIYA NOORI MASJID  NIEUW GEBOUW
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