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REDACTIE
Alle lofprijzing is voor Allah. Durood en Salaams voor 
Sayyiduna Rasoolullah Sall Allahu Alaihi wa Sallam. 
Dit is de nieuwsbrief Safar 1441h van De Weg Naar 
Madina. In deze edi�e bevat deze nieuwsbrief 
onderwerpen met betrekking tot de gezegende 
maand van Safar. Deze maand markeert de 101ste 
Urs Shareef van de Grote Mujadd'did van Islam 
Sayyidi Aala Hazrat Imam Ahmed Raza Khan Radi 
Allahu Anhu. tevens wordt deze edi�e ook 
opgedragen aan Imam Ahle Sunnat Sayyadi Aala 
Hazrat Radi Allahu Anhu.

 

 

Ab Aayi Shafa'at Ki Sa'at Ab Aayi
Zara Tjain Le Mere Ghabhrane Waale

 

 

Tjal Uth Zabah Farsa Ho Saaki Ke Dar Par
Dar E Djood Hai Mere Mastane Waale

 

Tera Khaye Tere Ghulamo Se Uljhe
Hai Munkir Ajab Khaane Gurrane Waale

 

Rahega Yu Hi Unka Tjarcha Rahega
Pare Gaaq Ho Djaye Djal Djaane Waale

Tu Zinda Hai WALLAH Tu Zinda Hai WALLAH
Mere Tjashme Aalam Se Chup Jaane Waale

Haram Ki Zamee(n) Aur Qadam Rakh Ke Tjalna
Are Sar Ka Mouqa Hai O Djaane Waale

 

Raza Nafs Dushman Hai Dam me Na Aana
Kaha Tumne Dekhe Hai Tjandrane Waale

Me Mujrim Hu AAQA Mujhe Saath Le Lo
Ke Raste Me Hai Djaa Badja Thane Waale

 

Tjamak Tudjh se Paate Hain Sab Paane Waale
Mera Dil Bhi Tjamka De Tjamkane Waale

Madine Ke Khitte Khuda Tujhko Rakhhe
Ghareebo Faqeero Ke Thehrane Waale

 
Barasta Nahi Dekh Kar Abr E Rehmat

Badoo(n) Par Bhi Barsa De Barsane Waale

 

Aala Hazrat presenteerde zichzelf aan het hof van 
Hazrat Kha�m ul Akaabir, de grootmeester en 
spirituele gids, de erfgenaam van kennis van de 
vrome voorgangers, Hazrat Sayyid Shah Aale Rasool 
Ahmadi Radi Allahu Anhu en daar deed hij Bay'at (de 
eed van trouw) op zijn gezegende handen, en werd 
gezegend met alle Ijazats en Khilafats van de Silsila, 
gevolgd door toestemming voor het overbrengen 
van Hadith Shareef. Met betrekking tot het feit dat 
ertoe leidt dat Sayyidi Aala Hazrat Radi Allahu Anhu 
Bay'at deed, wordt vermeld dat �jdens een van zijn 
bezoeken aan Bareilly Shareef, Hazrat Maulana 
Abdul Qaadir Badayouni Radi Allahu Anhu, Sayyidi 
Aala Hazrat Radi Allahu Anhu uitnodigde om hem te 
vergezellen naar Marahrah Shareef. Sayyidi Aala 
Hazrat Imam Ahle Sunnat Radi Allahu Anhu 
aanvaardde zijn uitnodiging en deze grote 
persoonlijkheden vertrokken naar Marahrah 
Shareef. Er wordt gezegd dat Sayyidi Aala Hazrat 
Radi Allahu Anhu bij aankomst op het treinsta�on in 
Marahrah Shareef zei: "Ik voel de aanwezigheid  van 
mijn Murshid"
 

Toen hij de Khanqah e Barakaa�yah bereikte, rich�e 
Hazrat Sayyid Shah Aale Rasool Ahmadi Radi Allahu 
Anhu zijn gezegend gezicht naar Sayyidi Aala Hazrat 
Radi Allahu Anhu en zei onmiddellijk: 'Kom binnen! 
Ik wacht al een �jdje op uw komst! 'Hazrat 
Sayyiduna Shah Aale Rasool Radi Allahu Anhu liet 
Sayyidi Aala Hazrat Radi Allahu Anhu onmiddellijk in 
de Silsila toetreden als  mureed en zegende hem met 
de Khilafat en Ijazat van alle Soefi-orden. Hazrat 
Sayyiduna Shah Aale Rasool Marahrawi Radi Allahu 
Anhu werd aldus de Shaykh e Kaamil van Sayyidi 
Aala Hazrat Imam Ahle Sunnat Radi Allahu Anhu, en 

Aala Hazrat Radi Allahu Anhu vertelde het volgende: 
Op een middag viel ik huilend in slaap, In mijn droom 
zag ik  mijn geliefde grootvader. In de droom 
zegende hij mij met een kleine kist, o�ewel een 
doos, en zei toen tegen mij: 'spoedig komt een 
persoon die uw verdriet zal verlichten. Op de tweede 
of derde dag na deze droom arriveerde Maulana 
Abdul Qaadir Badauni Alaihir Rahma uit Badaun en 
nam me mee naar Marahrah Shareef. Nadat ik 
daarheen was gegaan, was ik gezegend door het 
doen van  Bay'at.

TJAMAK TUDJH SE PAATE HAIN

 SAB PAANE WAALE

SAYYIDI AALA HAZRAT IN HET 
HOF VAN ZIJN SPIRITUELE LEIDER 
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nodig had was een connec�e en daarom heb ik hem 
(in de Silsila) ingewijd als mijn mureed. De 
Grootmeester zei toen: 

'Ik huilde voortdurend in angst voor de 
Almach�ge Allah, denkend dat Allah mij op 
de dag van Qiyaamah vraagt wat ik van de 
wereld voor hem had gebracht; Ik zou geen 
antwoord hebben. Maar vandaag bestaat die 
angst niet meer. Als op de dag van Qiyaamah 
de Almach�ge Allah mij vraagt, o Aale 
Rasool! Wat hee� u voor me gebracht? Dan 
zal ik, Ahmad Raza Khan Radi Allahu Anhu 
o n m i d d e l l i j k  a a n  m i j n  S c h e p p e r 
presenteren. '

Dit spiritueel gezegende moment verklaart de 
eminen�e van Sayyidi Aala Hazrat Imam Ahmad 
Raza Khan Radi Allahu Anhu. Sayyidi Aala Hazrat 
Radi Allahu Anhu bezat immense liefde voor zijn 
Shaykh e Kaamil, en in de liefde van zijn Murshid e 
Kaamil eerde en respecteerde hij elk lid van de 
adellijke familie van zijn Shaykh e Kaamil.

Sayyidi Aala Hazrat Radi Allahu Anhu werd de visie 
en licht van de Khandaan e Barakaat.

Ook aanwezig �jdens deze bijeenkomst was de grote 
mys�cus en Soefimeester van het �jdperk, Hazrat 
Sayyiduna Sayyid Shah Abul Hussain Ahmad e Noori 
Barakaa� Marahrawi Radi Allahu Anhu, die later de 
Peer o Murshid(spirituele leider) werd van Ghaus ul 
Waqt Huzoor Mu�i e Azam Hind Radi Allahu Anhu . 
Hij was ook de persoonlijkheid die werd verzorgd en 
getraind door Huzoor Sayyid Shah Aale Rasool 
Marahrawi Radi Allahu Anhu om uiteindelijk zijn 
opvolger te worden. Hazrat Shah Abul Hussain 
Ahmad e Noori Radi Allahu Anhu komt inderdaad uit 
de Awliyah Allah en had geen introduc�e nodig over 
Sayyidi Aala Hazrat Radi Allahu Anhu. Net als Hazrat 
Sayyid Shah Aale Rasool Radi Allahu Anhu, erkende 
hij ook meteen de hoge status van Sayyidi Aala 
Hazrat Radi Allahu Anhu.

Desondanks, stelde Hazrat Shah Abul Hussain 
Ahmad e Noori Radi Allahu Anhu  ten behoeve van 
degenen die aanwezig waren �jdens deze gezegende 
bijeenkomst, en om hen kennis te laten maken met 
het verheven niveau en de status van Sayyidi Aala 
Hazrat RadiAllahu Anhu, en zodat genera�es later, 
mensen zoals wij zijn hoge niveau kunnen begrijpen , 
een vraag aan de grote Soefi Meester Hazrat Sayyid 
Shah Aale Rasool Ahmadi Radi Allahu Anhu , Hij zei: 
'Huzoor! De procedure hier bij Marahrah Shareef is 
dat als iemand hier komt en als hij mureed is 
geworden, de heilige Khilafat en Ijazat wil bereiken, 
we hem bevelen Mujaahida uit te voeren, d.w.z. 
intense spirituele oefeningen. We geven hem ook 
droog brood om te eten, d.w.z. hij krijgt een zeer 
bescheiden maal�jd als onderdeel van zijn spirituele 
training. Als we hem na deze spirituele training 
waardig vinden, zegenen we hem met de Khilafat en 
Ijazat in één of twee Silsila's (spirituele orden); maar 
u hee�  deze persoon gezegend met Khilafat en 
Ijazat van alle Silsila's, en u hee� hem zelfs 
g e m a c h � g d  o m  a l l e  d o o r  u  g e s c h r e v e n 
Kitaabs(boeken) te onderzoeken en te verifiëren. 
Wat is de reden hiervoor? '

De Grote Shaykh en spirituele meester van 
meesters, Hazrat Sayyid Shah Aale Rasool 
Marahrawi Radi Allahu Anhu antwoordde met de 
volgende verklaring: 'O mensen! U kent Ahmad Raza 
niet. Anderen die hier komen moeten voorbereid 
worden voordat ze Ijazat en Khilafat krijgen, maar 
Ahmad Raza Khan is hier al getraind en voorbereid 
gekomen door de genade van Allah. Het enige dat hij 
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STEUN DE NIEUWBOUW VAN MASJID E AWLIYA NOORI MASJIDHUIDIG GEBOUW NIEUW GEBOUW

 Hij hield van inkt waarin stukjes watten in zat.

 Hij spuugde nooit  in de richting van de Qibla

Janaab Sayyid Ayub Ali Razvi vermeldt onder andere 

de volgende gezegende daden van Aala Hazrat 

 Hij sliep in de vorm van de naam van Nabi صلى الله عليه وسلم (d.w.z. 

in de vorm van محمد)

 Hij drukte  zijn vingers tegen zijn tanden en vermeed 
elk geluid bij het geeuwen

 Hij lachte nooit hardop

Bij het spoelen van zijn mond bedekte hij met zijn 
rechterhand zijn baard en liet zijn hoofd zakken

 Hij strekte zijn benen nooit uit  richting de Qibla

 Hij verrichte zijn vijf dagelijkse Namaaz (gebeden) 
met Jama'at in de Masjid

 Hij droeg een Imama (tulband)  tijdens het verrichten 
van Fard Namaaz

 Hij onthield zich van het gebruik van een metalen 
pen.

 Bij het verzorgen van zijn baard gebruikte hij altijd 
zijn eigen kam en Spiegel.

 Hij gebruikte altijd Miswaak.

 Hij gebruikte geurende olie voor zijn hoofd.

A l l a h u m ' m a  S a l l e  ' A l a  S a y y i d i n a 
Muhammadin 'Adada Kul'li Qatra�n Qatarat 
min Samawaa�ka ila Ardika Miy-yawmi 
Khalaqtad-duniya ila Yawmil Qiyaama� Fi 
Kul'li Yawmin Alfa Mar'ra�n

O Allah, stuur Daroed naar onze Leider Hazrat 
M u h a m m a d ,صلى الله عليه وسلم  ,  e q u i v a l e n t  a a n  d e 
hoeveelheid van alle (regen)druppels die van 
Uw hemel zijn gevallen op Uw aarde, vanaf de 
dag dat U de wereld schiep, tot de Dag van 
Q i y a a m a t ,  d u i z e n d  k e e r  p e r  d a g . 
Subhaan'Allah!

Daroed Shareef
Zegeningen gelijk aan regendruppels
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