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REDAKTIE

Alle lofprijzingen is voor Allah. Daroed en Salaams voor
Sayyiduna Rasoolullah %¥ en voor Zijn #¥* Nobele Familie &
gezegende metgezellen. Alhamdu Lillah we zijn nu in de heilige
maand Safar ul Muzaffar 1442 Hijri. De heilige maand Safar is
inderdaad een zeer gezegende maand, aangezien het de maand
is die ons naar de maand Rabi ul Awwal Shareef brengt, de
maand van de Mauloed van Sayyiduna Rasoolullah #

Het markeert de Urs en Wisaal van grote persoonlijkheden
zoals Ummul Mu'mineen Hazrat Sayyidatuna Juwairiyah,
Hazrat Sayyiduna Imam Hasan, Hazrat Salahud'din Ayubi,
Hazrat Data Ganj Bakhsh, Hazrat Mujad'did Alf Thaani, Hazrat
Peer Mehr Ali Shah, Huzoor Mufassir e Azam Hind Hazrat
Ibrahim Raza (de vader van Huzoor Sayyidi Taajush Shariah),
Shareh Bukhari Mufti Sharif ul Haq Amjadi en de Urs van het
fort die het station van de Awliyah verdedigt, Sayyidi Aala
Hazrat Ash Shah Imam Ahmed Raza Khan Qaadiri Barakaati .,

as il

Moge Allah ons zegenen met de zegeningen van deze maand en
ons zegenen met het verwelkomen van Rabi ul Awwal Shareef
en het verkrijgen van de zegeningen van de maand van de
Mauloed Shareef. Aameen.

ZEGENINGEN VAN DE
HADITH SHAREEF

Uitleg Door Huzoor Sayyidi Muhad'dith e Kabeer
Allama Zia ul Mustafa Qaadiri Amjadi Qibla

Qutaiba ibn Sa'eed vertelde een Hadith van Abul Ahwas, die
hoorde van Simaak ibn Harb. Hij zei: ik hoorde deze Hadith
van Hazrat Nu'man ibn Basheer Radi Allahu Anhuma. Hij
zegt,0 mensen u eet totdat uw maag vol is en eet alle
lekkernijen die u maar wilt. Ik vond Nabi # niet in zo'n
toestand ONDANKS dat Hij & zelfs genoeg gedroogde dadels
had omzij maagvol te eten.

Hazrat Nu'man ibn Basheer Radi Allahu Anhuma komt uit de
jongere Sahaba. In het tijdperk van Huzoor e Akram # was hij
ongeveer negen of tien jaar oud. Wat is de bedoeling dat hij
dit zegt? Hij vertelde de mensen dat je zoveel aandacht aan
eten schenkt, maar Hazur & bleef vroeger zo onbezorgd en
tevreden als het om levensonderhoud ging, dus ook jij zou Zijn
# Seerat moeten adopteren. Met andere woorden, Hij
zegende ons met de zegeningen van deze wereld en verliet
deze wereld, en je ontvangt hier alle voordelen van Zijn
zegeningen, maar Sarkaar e Do Aalam # hechtte geen belang
aan deze voordelen, dus je zou meer aandacht moeten
besteden aan het volgen van de weg van Rasool e Akram #.
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VERTALING & UITLEG VAN
SURAH BAQARAH VERSE 28

DE VERTALING VANUIT KANZUL IMAAN &
DE UITLEG VANUIT KHAZA'IN UL IRFAN
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Hoe kunt u niet geloven in Allah, terwijl u dood was, dan
schonk Hij u leven; dan weer zal Hij ervoor zorgen dat u
sterft, en nogmaals zal Hij u weer tot leven wekken, en
dan naar Hem zal uw uiteindelijke terugkeer zijn.

In de vorige verzen, na het noemen van het bewijs van Tauheed en
Nubuw'wat, en na het bespreken van de straf voor kufr en beloning voor
Imaan, noemde Almachtige Allah Zijn Universele en Bijzondere
zegeningen, en de tekenen van Zijn Heilige Kracht, en de pracht en wijsheid
; en om ervoor te zorgen dat de afschuw van kufr op de juiste manier in de
geest doordrongen wordt, richtte Hij zich tot de ongelovigen, (zeggende)
hoe komt het dat je de Almachtige verwerpt, terwijl je toestand vereist dat
je Imaan over Hem brengt, dat je dood was; en hier betekent dood een lijk,
d.w.z. lichaam zonder enige ziel. Zelfs in onze norm zeggen we dat de aarde
is gestorven (dat wil zeggen dat ze niets meer kan opleveren). Zelfs in de
Arabische taal 'Maut', d.w.z. de dood wordt in deze context gebruikt. De

Heilige Koran zelf zegt: (&332 53 uﬂ/)‘v.w Dit betekent dus dat je een lichaam
was zonder enige ziel (dat wil zeggen dat je levenloos was) in een
elementaire staat, dan in de vorm van voeding, en dan in de staat van een
mengsel van materie, en dan in de toestand van sperma, en daaruit heeft
Hij je leven gegeven en je tot het “Zijn” heeft gebracht, en dan, wanneer je
leven ten einde loopt, Hij je de dood zal laten proeven, en Hij zal je dan
weer tot leven brengen. Dit verwijst ofwel naar het leven in het graf, dat is
wanneer je wordt ondervraagd (in het graf), of het verwijst naar de Dag der
Opstanding, en dan zul je uiteindelijk weer naar Hem terug keren om
verantwoording af te leggen. (Met andere woorden, ze krijgen te horen)
het is verbazingwekkend dat je, zelfs nadat je deze toestand van jou kent,
nog steeds kufr pleegt. Een andere kijk op de Mufas'ireen is deze, dat met
de woorden ug)fSSu ca8 de gelovigen worden aangesproken, en ditis in de
zin dat, hoe kun je ongelovig worden, terwijl je dood was door de dood van
onwetendheid, en Allah de Almachtige zegent jou met een leven van
kennis en Imaan? Hierna is voor jou dezelfde dood die naar iedereen komt
zodra ze het einde van hun leven bereiken. Daarna zal Hij u een eeuwig en
waarachtig leven geven, en dan zult u tot Hem worden teruggekeerd, en Hij
zal u zegenen met zo'n beloning; dat geen enkel oog het ooit eerder heeft
gezien, noch dat er enig oor van heeft gehoord, noch heeft zelfs de minste

gedachte eraanjullie harten bereikt.
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AWAHUM'MA SAULE 'ALA SAYYIDINA
muHAMMADIN 'ADADA MAN SAULA ALAIHI
wa SAULE 'AlA SAYYIDINA MUHAMMADIN
'ADADA MAL-LAM YUSAUU ALATHI WA
SAULE 'ALA SAYYIDINA MUHAMMADIN
KamA AMARTANA BIS SALAATI ALATHI WA
SAULE ALAIHI KAMA YUHIB'BY
AY-YUSAULA AWATH

D att Shareef

Sayyidi Aala Hazrat
Imam Ahmed Raza Khan

Ruct_Allche Aot

Utha Do Pardah Dikha Do Chehra Ke Noor Baari Hijaab Me He
Zamaana Taarik Ho Raha He Ki Mehr Kab Se Nigaab Me He

Nahi Wo Meethi Nigaah Waala Khuda Ki Rahmat He Jalwa Farma
Ghazab Se Unke Khuda Bacha-e Jalaal e Baari Itaab Me He

Jalee-Jalee Bu Se Uski Paida He Sozish e Ishq e Chashm e Waala
Kabaab e Aaho Me Bhi Na Paaya Maza Jo Dil Ke Kabaab Me He

Unhi Ki Bu Maya e Saman He Unhi Ka Jalwa Chaman-Chaman He
Unhi Se Gulshan Mahak Rahe He Unhi Ki Rangat Gulaab Me He

Wo Gul He Lab-haa-e Naazuk Unke Hazaaroii Jharte He Phool Jin Se
Gulaab Gulshan Me Dekhe Bulbul Ye Dekh Gulshan Gulaab Me He

Khare Haifi Munkar Nakeer Sar Par, Na Ko'ee Haami Na Ko'ee Yaawar
Bata Do Aa Kar Mere Payambar, Ke Sakht Mushkil Jawaab Me He

Khuda e Qah'haar He Ghazab Par Khule He Badkaariyo Ke Daftar
Bacha Lo Aa Kar Shafee' e Mahshar Tumhara Banda Azaab Me He

Kareem Aisa Mila Ki Jiske Khulay He Haath Awr Bharay Khazaane
Bataa-o Ay Mufliso Ki Phir Kyu Tumhara Dil Iztiraab Me He

Kareem Apne Karam Ka Sadga La'eem e Be Qadr Ko Na Sharma
Tu Awr Raza Se Hisaab Lena! Raza Bhi Ko-ee Hisaab Me He?
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Ummul Momineen Sayyidatuna Juwairiyah Radi Allahu Anha is een
van de gezegende vrouwen van Rasoolullah .’iﬁ'}‘ Ze was ook een
Sahabiya. Ze is de dochter van het hoofd van de Bani Mustalig-stam,
Haarith bin Diraar. Tijdens de Slag om Al Muraysi 'of de Slag om Banu
Mustaliq werd haar hele stam gevangen genomen door het
moslimleger en werden ze allemaal gevangen gehouden door de
moslims, maar toen Sayyiduna Rasoolullah ﬁif‘ haar bevrijdde en
Nikah aanzoek deed aan Hazrat Juwairiyah Radi Allahu Anha werd ze
overmand door opwinding. en geluk. Toen het nieuws dat Rasoolullah
(5331'3‘ Nikah had gedaan met Hazrat Juwairiyah Radi Allahu Anha zich
verspreidde onder het moslimleger, zeiden ze allemaal als met één
stem: 'Niemand kan een slaaf of dienstmeisje zijn in die familie waarin
de Nabi ﬁf‘f&‘ Nikah heeft gedaan.' Hierdoor werden alle slaven en
dienstmeisjes uit die familie die in de huizen van moslims waren,
onmiddellijk vrijgelaten. Het is om deze reden dat Sayyidatuna A'isha
Radi Allahu Anha placht te zeggen: 'Geen Nikah van welke vrouw ter
wereld dan ook bleek zo gezegend (heilzaam) te zijn als die van
Sayyidatuna Juwairiyah Radi Allahu Anha, omdat op grond van deze
Nikah, de hele familie van Mustaliq vrijheid kreeg. '

Hazrat Juwairiyah Radi Allahu Anha zegt: 'Zelfs voordat Nabi Kareem
ﬁ?z')" naar onze stam kwam, had ik eens een droom dat er een maan uit
de richting van Medina was gekomen en in mijn schoot was gevallen. Ik
heb deze droom met niemand gedeeld, maar Nikah met Rasoolullah

iz gedaan.Toen realiseerde ik me dat dit de interpretatie van mijn

droom was." Haar twee broers, Hazrat Amr bin Haarith en Hazrat
Abdullah bin Haarith en haar enige zus Amrah bint Haarith
aanvaardden de islam en werden gezegend met het feit dat ze onder
de metgezellen van Rasoolullah é’fz'f behoorden. Hazrat Sayyidatuna
Juwairiyah Radi Allahu Anha was een zeer gezegende en vrome vrouw.
Ze zou haar tijd doorbrengen van Fajr tot aan Chasht Salaah om haar
litanieén (Wazifa's) te bidden. Ze stierf in 5 Hijri op 65-jarige leeftijd
(sommigen zeggen 71). Ze rust in Jannat ul Baqi, de heilige

begraafplaats van Medina shareef. [Madaarij un Nubuw'wah]

ENKELE WIJZE WOORDEN VAN SAYYIDI AALA HAZRAT

* Er is in feite geen conflict tussen Shari'at, Tariqat, Ma'rifat en Hageeqat. Als
degene die beweert dat het is, zonder begrip, dan is hij slechts een onwetende, en

als hij dit willens en wetens zegt, is hij een misleide afgewekene.

* De geboden van de Shariah vallen voor niemand helemaal weg. Niemand kan
z0'n niveau bereiken waarop de geboden van de Sharia, zoals Namaaz en vasten

enz. volledig wegvallen, totdat de geestelijke gesteldheid intactis.

* Degene die litanieén (wazifa's) leest en Namaaz niet leest, is een zondaar en
overtreder en verantwoordelijk voor grote zonde. Zijn litanieén zullen in zijn
gezicht worden geworpen. Met betrekking tot zulke mensen zegt de hadith: Velen

,zijn degenen die de Qur'an reciteren, en de Qur'an vervloekt hen.
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ENKELE VRAGEN & ANTWOORDEN
VAN DE FATAWA VAN

SAYYIDI AALA HAZRAT
IMAM AHMED RAZA KHAN

Vraag 1: Als Zaid (zijn) Fard Namaaz uitvoert, en als hij in die ene
Namaaz twee Waajibs weglaat, bijvoorbeeld als hij de Fard van
Asar uitvoert, en hij de eerste Waajib weglaat door de Qira'at
hardop te reciteren , en de tweede Waajib die hij wegliet was in
de Qa'da e Ulaa (eerste zitting), toen hij na 'Abduhu Wa
Rasooluhu' de Durood e Ibrahim las. Zal de Namaaz in dit geval
als geldig worden beschouwd als hij één Sajdah e Sahw doet,
voor beide weggelaten Waajibs, of zal hij de Namaaz moeten
herhalen?

Het oordeel: Als in één Namaaz iemand vergeetachtig (zelfs) tien
Waajibs heeft weggelaten, zijn die twee Sajdah Sahw (dat wil
zeggen de ene set) voldoende voor hen allemaal. Het is in Bahrur
Raa'iq dat, 'Als hij vergeetachtig alle Waajibs in één keer
weglaat, dan zullen diezelfde twee Sajdahs Waajib zijn'. (En
Allah weet het het beste)

Vraag 2: Is het toegestaan voor een moslim om te plassen terwijl
hij staat? Zaid zegt dat het is toegestaan (wanneer) vanaf een
verhoogde plaats.

Het oordeel: Staand plassen is Makruh (afgekeurd /
weerzinwekkend) en de manier van doen van de christenen.
Rasoolullah # 'zei:' Het is onsmakelijk (en weerzinwekkend) dat
een man moet plassen terwijl hij staat'

Baz-zar rapporteerde dit met de verdienste van Sahih van Buraidah
Radi Allahu Anhu. Gedetailleerd onderzoek naar deze kwestie, met
opheldering van (alle) misvattingen, is gepresenteerd in mijn
Fatwa. [En Allah weet het het beste]
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DE TEKENS VAN

QIYARMAR

VERKLAARD

De Qutb ul Aqtaab Huzoor Sayyidi Taajush Shariah
Hazrat Allama Mufti Imam Mohammed
Akhtar Raza Khan Qaadiri Azhari Radi Allahu Anhu

Het is overgeleverd door Hazrat Zaid ibn Argam Radi Allahu Anhu die
overleverde van Makhool, die vertelde van Maula Ali Radi Allahu Anhu
dat de geliefde Rasool ﬁﬁgf)’ zei: “Het is van (onder) de tekenen van de
nabijheid van Qiyaamat, als je ziet mensen die (hun) Namaaz
vernietigen."

Hoe zullen mensen hun Namaaz vernietigen, d.w.z. ruineren? Er zijn een
paar manieren waarop mensen hun Namaaz zullen vernietigen

(verkwisten):

1. Door het zelf niet te beschermen tegen onzuiverheden (Najaasat). Met
andere woorden, wanneer er zo'n hoeveelheid Najaasat op de kleding zit
waardoor de Namaaz ongeldig wordt, of door Namaaz te lezen op een
onreine (Na-Paak) plaats, of door Wudu niet correct uit te voeren, of door
niet aan een voorwaarde te voldoen wat fundamenteel noodzakelijk is

voor Namaaz.

2. (Allah verhoede) Door leeg (kaal) te zijn van innerlijke zuivering en het
licht van Imaan, op een manier waardoor men beroofd wordt van de
schat van het respect voor de Almachtige Allah en Zijn geliefde Rasool
g

3. Door een van de benodigdheden van Deen af te wijzen, zoals de
Almachtige Allah's Majesteit en de Kennis van het Ongeziene van de
Geliefde Rasool rzﬁ'ﬁ‘ of om de Finaliteit van de Laatste Profeet enz. Af te
wijzen. Dit geldt ook al is iemand die deze dingen doet, een reciteerder
van de Kalimah, aangezien dit het ergste scenario is. Hierin beschadigt de
Namaazi niet alleen zijn Namaaz, maar hij vernietigt ook zijn Imaan.
Tegenwoordig zijn degenen naar wie dit verwezen wordt de wahabiya,
deobandis, gadianis,tahiris, raafdhi (shia) en al degenen die de behoeften
van de Deen afwijzen. Het is voor hen dat De informant van de waarheid
% deze ware informatie gaf over het ongeziene, "Er zal een natie zijn die

Namaaz zal uitvoeren, maar ze zullen geen Deen hebben."

In al deze gevallen wordt hun Namaaz in werkelijkheid niet geaccepteerd,
ook al is het duidelijk dat ze hun verplichting jegens Namaaz nakomen
(hun Namaaz wordt niet geaccepteerd, ook al zijn hun uiterlijke acties
correct, maar hun innerlijke overtuigingen zijn onjuist omdat ze de
noodzaak hebben afgewezen van Deen, dat wat wordt bewezen in de
Quran. Wordt vervolgd....
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NAAT SHAREEF

KHARE HAIN MUNKAR NAKEER SAR PAR,
NA KO'EE HAAMI NA KO'EE YAAWAR
BATA DO AA KAR MERE PAYAMBAR,
KE SAKHT MUSHKIL JAWAAB ME HE

MUNKAR EN NAKEER STAAN VOOR MlJ; IK HEB GEEN ANDERE HULP OF
IEMAND ANDERS OM MIJ TE HELPEN

IK MOET DEZE INTENSE VRAGEN BEANTWOORDEN, O MIJN GELIEFDE
PROFEET; HELP M1J ALSTUBLIEFT MET ANTWOORDEN

Sayyidi Aala Hazrat Imam Ahmed Raza Radi Allahu Anhu portretteert het
moeilijke en cruciale moment waarop ieder van ons alleen zal zijn in onze
graf en al degenen die beweerden ons lief te hebben en ons te steunen,
zouden ons met rust hebben gelaten en zijn teruggekeerd naar hun families,
om door te gaan met hun leven zoals normaal. Er zal niemand zijn om ons te
helpen en bij te staan wanneer de Engelen van het Graf, Munkar en Nakeer in
hun woeste gedaante onze graf binnenkomen om ons te ondervragen. Laat
me eerst een korte beschrijving van Munkar en Nakeer met u delen, en hoe

ze onze graven zullen binnengaan.

Huzoor Sadrush Shariah Qadi Amjad Ali Qaadiri Razvi Aazmi Alaihir Rahma
zegt: 'Wanneer de mensen terugkeren nadat ze iemand hebben begraven,
hoort de overledene het geluid van hun voetstappen. Op dat moment
verschijnen er twee engelen die met hun tanden door de aarde
verscheurend tevoorschijn komen. Hun uiterlijk is woest en vreselijk. Hun
lichamen zijn zwart en ze hebben enorme zwartachtig blauwe ogen, die zo
groot zijn als ketels, laaiend van vuur. Ze hebben lang verward haar en
tanden die vele handlengtes lang zijn, waarmee ze de grond open scheuren
als ze op de overledene afkomen. De ene heet Munkar en de andere heet
Nakeer. Ze maken de overledene wakker door hem agressief te stoten,

voordat ze hem op een zeer harde toon ondervragen.' [Bahaar e Shariat]

STEUN DE NIEUWBOUW VAN MASJID EAWLIYA NOORI MASIID

MASLAK E AALA HAZRAT - ZINDABAAD

Houd nu het bovenstaande in gedachten en denk aan wat Sayyidi Aala
Hazrat Radi Allahu Anhu in zijn couplet heeft genoemd. Hij legt ons uit hoe
moeilijk dit moment is, en hij zegt dat er in zo'n moeilijke en beproevende
tijd niemand zal zijn die je zal steunen of helpen. U zult alleen zijn, en er is
maar één hoop op dat moment, en dat is niemand minder dan onze Redder,
onze Meester, onze geliefde Nabi Hazrat Ahmad e Mujtaba Muhammad
Mustafa u’?%‘, die ons zal bijstaan in deze beproevingstijd, en die zal voor
gemak zorgen op dit cruciale moment, zodat we de vragen van het graf
gemakkelijk kunnen beantwoorden. Wij, de Ahle Sunnat, geloven dat onze
Nabi %% in onze graf zal zijn, en Zijn ﬁﬁ‘;" hulp en genade zullen voor ons een

middel tot verlossing zijn.

Daarom legt Sayyidi Aala Hazrat Radi Allahu Anhu uit dat als u vriendschap
houdt en de devianten (bud-mazhabs) eert, U alleen in uw graf zult blijven,
maar als u loyaal blijft aan Sayyiduna Rasoolullah &'}’, dan zal Hij P er
inderdaad zijn om u te steunen en te helpen in uw donkere graf terwijl u
tegenover Munkar en Nakeer staat. Om dit couplet verder te begrijpen,
zullen we de volgende uitspraken van Imam Abdul Wahab Sha'raani Radi
Allahu Anhu onderzoeken die in Mizaan Al Kubra zegt dat: : 'Inderdaad, alle
A'imma(imams), en de Fugaha(rechtsgeleerden), en de Sufiyah (Awliyah)
komen tussenbeide voor hun discipelen (volgelingen) wanneer hun zielen
zijn verwijderd, en wanneer ze worden ondervraagd door Nakeerain, en
wanneer hun boek met daden wordt geopend , en wanneer hij voor
verantwoording moet staan, wanneer zijn a'maal (daden) worden gewogen,
en wanneer hij over Pul Siraat loopt. Ze waken ten allen tijde over hemin alle

situaties. Ze zijn zich op geen enkel moment onbewust van zijn toestand.

'Subhaan'Allah! Als dit de autoriteit is die aan de Awliyah en A'imma is
gegeven door de zegeningen van Nabi Kareem 4’3‘3", wat kunnen we dan
zeggen over de speciale zegeningen en speciale assistentie van Sayyiduna

Rasoolullah #§1

Sayyidi Aala Hazrat Radi Allahu Anhu heeft ons in dit couplet geleerd dat je
alleen, alleen zult zijn als je bent afgeweken van het Pad der Waarheid, maar
als je je eraan vasthoudt en deze wereld op deze manier verlaat, dan hoef je
je geen zorgen te maken over eenzaamheid op dit moeilijke moment, want

de geliefde Rasool #5F zaler zijnom u te helpen.




