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Alle lofprijzing is voor Allah. Durood en Salaams op
Sayyidina Rasoolullah Sall Allahu Alaihi wa Sallam. Bij de
gratie van de Almachtige Allah hebben we de zegeningen
van de heilige maand Rajab ul Murajjab bereikt en de
barakaat van Shab e Me'raj ingenomen. We zijn nu in de
Heilige maand Sha'baan ul Mu'azzam. Alhamdu Lillah,
zodra Sha'baan arriveert, wachten we allemaal om de
heilige maand Ramadaan ul Mubaarak te verwelkomen.
Sha'baan is een van de gezegende vijf maanden zoals
bepaaldinde Deen.

Dit jaar gaan we echter de maand Sha'baan in, terwijl de
wereld een grote beproeving doormaakt, en deze
moeilijke tijd heeft niet alleen gevolgen voor de moslims,
maar voor iedereen over de hele wereld. Het Coronavirus
heeft voor enorme paniek gezorgd en veel landen zijn in
totale lockdown geraakt. Dit is een tijd voor ons om na te
denken over ons leven en te beseffen dat de Almachtige
Allah inderdaad de enige Heerser van dit hele universum
is. Hij heeft één ziekte veroorzaakt die we niet eens met
onze ogen kunnen zien, om de hele moderne wereld met
al zijn technologie en al zijn wetenschappelijke
vooruitgang op de knieén te krijgen. Tijdens deze testtijd
moeten we onze tijd doorbrengen in Ibaadat en Zikrullah,
enin Zikr e Mustafa Sall Allahu Alaihi wa Sallam. Dit is het
pad naar genezing en redding. Gebruik deze tijd om na te
denken en om je leven te veranderen, en oprecht jezelf te
wijden aan de herinnering aan de Almachtige Allah.

ALLAH DE ALMACHTIGE
IS ONZE BESCHERMER

Veel broeders en zusters hebben ons gevraagd wat ze
moeten lezen vanwege het uitbreken van het corona-
virus. Ten eerste moet gezegd worden dat ziekte en
gezondheid van de Almachtige Allah komt en dat er niets
gebeurt zonder de Wil van Allah. In tijden als deze
hebben de Ulama het volgende geadviseerd:

1. Voer je vijf dagelijkse Salaah uit zoals we dit allemaal
zouden moeten doen.

2.Vermeerder het lezen van Durood Shareef

3. Maak er een gewoonte van om vergiffenis aan Allah te
vragen.

Vertrouw op de Almachtige Allah en door de zegen van
Sayyidina Rasoolullah Sall Allahu Alaihi wa Sallam,
reciteer deze gezegende Dua's driemaal 's ochtends en
driemaal's avonds, met Durood Shareef voor en erna.

Bismillahil Ladhee La Yadur-ru Ma-asmihi Shay-un Fil
Ardi Wa Laa Fis Sama-i Wa Huwas Samee'ul 'Aleem.

A'oodhu Bi Kalimaatil-laahit Taam-maati Kul-liha Min
Shar-ri Ma Khalaq

Ya Lateefu Lam Yazal Ultuf Bina Fee Ma Nazal
Anta Qawiy-yun Naj-jina 'An Qahrika Yawmal Khalal
Li Khamsatun Utfi Biha, Har-ral Waba-il Haatima
Al Mustafa, Wal Murtadha, Wabnahuma, Wal Faatima

Imam Abu Hanifa's Vroomheid En Vrees Voor Allah

Hafiz Ibn Hajar Radi Allahu Anhu, terwijl hij de vroomheid en vrees voor Allah van Imam Abu Hanifa bespreekt, schrijft als
volgt in Al Khairatul Hassaan: 'Asad bin Amr Radi Allahu Anhu zegt dat 's nachts het geluid van het huilen van imam Azam
Abu Hanifa te horen was. Hij huilde zo erg dat zijn buren er verdrietig van werden. Waqi 'Radi Allahu Anhu zegt dat hij trouw
en betrouwbaar was en Allah's grootsheid was goed ingebed in zijn hart. Hij gaf voorrang aan het genoegen van Allah, boven
al het andere en zelfs als hij met een zwaard in stukken moest worden gesneden, zou hij tevrdenheid van zijn Schepper niet
hebben verlaten. Zijn Rab werd zo blij met hem, alsof hij blij is met een Abraar. Imam Azam Abu Hanifa Radi Allahu Anhu

behoorde tot de Abraar. '[Al Khairatul Hassaan pagina 12]

Hazrat Abdullah ibn Mubaarak Radi Allahu Anhu zegt: 'lk heb nog nooit een vrome persoon gezien dan Imam Azam Abu
Hanifa Radi Allahu Anhu. Wat kan er over zo'n persoon worden gezegd, voor wie er een schat aan rijkdom wordt geplaatst,
toch slaat hij zijn ogen niet eens op om ernaar te kijken. Om deze reden werd hij geslagen, maar toch bleef hij geduldig. Wat
kan er worden gezegd over die persoon, die omwille van Allah's tevredenheid ontberingen heeft doorstaan, maar hij
accepteerde geen rijkdom en dergelijke en hij verlangde niet (rijkdom etc..) zoals anderen gewoonlijk doen, waarvoor
mensen honderden excuses en inspanningen doen om het te bereiken. Bij Allah! Hij was anders dan al die geleerden die
wilden dat de wereld hen zou volgen. Hij viuchtte ervoor. Na een lange discussie over Imam Abu Hanifa Radi Allahu Anhu te
hebben gehouden, zegt Imam Ibn Hajar Shafa'i Radi Allahu Anhu: 'Wanneer hij zijn Namaaz's nachts zou uitvoeren, kon het
geluid van zijn tranen op de grasmat worden gehoord, net zoals men de regendruppels hoort vallen. Het teken van zijn
vasten was te zien in zijn ogen en op zijn gezicht. (Alles wat ik kan zeggen) is dat Allah hem genadig is en tevreden met hem is.

'[Al Khairatul Hassaan]

MASLAK E AALA HAZRAT - ZINDABAAD




SHA'BAAN 1441 HIIRI - APRIL 2020

De Zegeningen Van

Shab ¢ Bara-at

Shab e Bara-at, met andere woorden, de vooravond van
de 15e Sha'baan is een zeer gezegende nacht. Er zijn veel
Ahadith genoemd over de deugd ervan. Almachtige Allah
geeftaan de Engelen de administratie van alles watin dat
jaarzal gebeuren.

Informatie over de hoeveelheid voedsel dat de
DIENAREN zullen ontvangen, en al het goede en slechte
dat de DIENAREN zullen doen, en alle incidenten en zaken
die in dat jaar zullen plaatsvinden, zoals ziekte,
gezondheid, comfort en ontberingen, overlijden ,
oorlogen en veldslagen, worden allemaal aan de engelen
ter kennis gegeven.

Almachtige Allah zegt in de Heilige Koran:

“Daarin wordt alle wijsheid toegewezen”
[Surah Ad-Dukhaan (44), vers 4]

In de uitleg van dit gezegende vers wordt in de uitleg van
Roohul Bayaan het volgende verhaalt: Op deze nacht
geeft de Almachtige Allah Hazrat Mika'eel Alaihis Salaam
de volledige informatie (d.w.z. bevelen) met betrekking
tot levensonderhoud. Almachtige Allah geeft aan de
informatie (geboden) met betrekking tot daden en
handelingen, aan de Engel van de eerste hemel, (wiens
naam is) Hazrat Isma'eel (Alaihis Salaam).

Evenzo wordt de informatie (d.w.z. bevelen) over
moeilijkheden en calamiteiten gegeven aan Hazrat
'Izra'eel Alaihis Salaam. [Verklaring van Tafseer Roohul
Bayaan Vol.3 Pagina 598]

Hazrat Mu'az ibn Jabl Radi Allahu Anhu meldt dat
Rasoolullah Sall Allahu Alaihi wa Sallam zei: Aan de
vooravond (nacht) van de 15e van Sha'baan manifesteert
de Almachtige Allah zich (dwz manifesteert Zijn Speciale
Aandacht) richting de hele schepping, met uitzondering
van de ongelovigen en degenen die vijandschap
koesteren, vergeeft Hij alle anderen. [Tabrani, Ibn
Hib'ban]

Baihaqi meldt van Ummul Momineen Hazrat A'isha Radi
Allahu Anha dat Rasoolullah Sall Allahu Alaihi wa Sallam
zei, Jibra'eel Alaihis Salaam bezocht mij, en zei dat dit de
vooravond is van de 15e van Sha'baan. Daarin bevrijdt de
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Almachtige Allah mensen van de hel, meer dan het haar
op de ruggen van de geiten van Bani Kalb, maar Hij
schenkt Zijn speciale aandacht van barmhartigheid niet
aan de ongelovigen, en aan degenen die vijandschap
koesteren, degenen die de familiebanden verbreken,
degenen die met hun kleding pronken (uit trots),
degenen die hun ouders ongehoorzaam zijn, en de
alcoholisten.

In de overlevering die door Imam Ahmed in zijn Musnad
van Hazrat Ibn Umar Radi Allahu Anhuma wordt
gerapporteerd, wordt ook een moordenaar genoemd
(onder degenen op wie Allah Zijn speciale aandacht voor
barmhartigheid niet schenkt). [Musnad Imam Ahmed
Vol.2, pagina 176]

Op gezag van Hazrat Ali Radi Allahu Anhu wordt gemeld
dat Rasoolullah Sall Allahu Alaihi wa Sallam zei: Wanneer
de avond (nacht) van de 15e van Sha'baan arriveert, blijf
er dan in staan (dwz in Ibaadat) en vast in de dag, want
ten tijde van zonsondergang (aan de vooravond van de
15e) manifesteert de Almachtige Allah Zijn speciale
zegeningen op de hemel van de aarde, en kondigt aan: Is
er iemand die Vergeven wilt worden, zodat ik hem kan
vergeven? Is er iemand die voedsel wenst, zodat ik hem
met voedsel kan zegenen? Is er iemand die gegrepen is
(door een of andere rampspoed), zodat ik hem vrede kan
schenken? Is eriemand? Is er iemand? Hij kondigt dit aan
tot het ochtendgloren. [lbn Majah pagina 100]

Een Bezoek Aan De Graven
(Ziyaarat E Quboor)

Op gezag van Sayyidatuna A'isha Siddiqa Radi Allahu
Anha is gemeld dat Rasoolullah Sall Allahu Alaihi wa
Sallam op een avond bij mij thuis kwam, De Geliefde
Rasool Sall Allahu Alaihi wa Sallam vertrok eerder dan
normaal uit zijn bed, en volgde ik Hem Sallallaho alaihi
wa sallam.

Ik zag dat Hij « Baqi Shareef (de Gezegende Begraafplaats
van Madina Shareef) binnenging, en Hij Sall Allahu Alaihi
wa Sallam hief zijn hoofd op naar de hemel en verrichtte
Dua. Toen Hij Sall Allahu Alaihi wa Sallam mij zag, zei Hij
Sall Allahu Alaihi wa Sallam, O A'isha! Dacht u dat ik
onrechtvaardig zou zijn jegens u? Hazrat A'isha Radi
Allahu Anha zegt, ik zei, Ya Rasool'Allah Sall Allahu Alaihi
wa Sallam, ik ging ervan uit dat U op bezoek was gegaan
bij een van Uw gezegende vrouwen. De geliefde Rasool
Sall Allahu Alaihi wa Sallam zei: O A'isha! Dit is de avond
(nacht) van de 15e van Sha'baan. In deze (nacht)
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manifesteert de Almachtige Allah Zijn Speciale
Zegeningen aan de hemel boven de aarde en vergeeft
Hij meer mensen dan de hoeveelheid haar op de
ruggen van de geiten van Bani Kalb. [Tirmizi Shareef
Vol.1, pagina 92; Madarijun Nubuw'wah Vol.1, pagina
399] Deze Hadith Shareef bewijst dat om de
begraafplaats te bezoeken de Sunnah van Nabi Kareem
Sall Allahu Alaihi wa Sallam is.

Ghaus e Samdaani, Qutb e Rabbani, Shahanshah e
Baghdad Abu Muhammad Hazrat Shaykh Abdul Qaadir
Jilani Radi Allahu Anhu citeert een Hadith Shareef in
zijn boek Ghuniyatut Taalibeen dat, De Geliefde Rasool
Sall Allahu Alaihi wa Sallam zei: aan de vooravond van
de 15e Sha'baan, bezocht Jibra'eel Alaihis Salaam mij,
en zei dat, Ya Rasool'Allah! Heft uw gezegende hoofd op
naar de hemel (d.w.z. kijk naar de hemel). Toen vroeg
ik; welke avond is het? Dit is die nacht waarin
Almachtige Allah driehonderd deuren van
barmhartigheid opent, en op deze avond vergeeft Allah
elke persoon die geen Mushrik (polytheist) is, behalve
degenen die jadu (tovenarij / zwarte magie),
alcoholisten en degenen die rentenieren (Riba). Hij
vergeeft hen deze nacht pas op het moment dat ze zich
oprecht bekeren. [Ghuniyatut Taalibeen pagina 567]

DAROED E SHAREEF

Allahumma Salle 'Ala Sayyidina
Wa Mawlana Muhammadin
‘Adada Awraagqiz Zaytoon
wa Jamee'ith Thimaar

O Allah! Zend uw zegeningen op Nabi
Muhammad Mustafa Sall Allahu Alaihi wa
Sallam, Gelijk aan alle olijfbladeren en alle
vruchten.

X
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Ay Shofo'e U

AY SHAAFA'E UMAM SHA'E ZI-JAAH LE KHABAR
LILLAH LE KHABAR MERI LILLAH LE KHABAR

DARYA KA JOSH NAA-O NA BERA NA NA-KHUDA
ME DOOBA TU KAHAA HAI MERE SHAH LE KHABAR

MANZIL KAREE HAI RAAT ANDHERI, ME NA BALAD
AY KHIZR LE KHABAR MERI, AY MAAH LE KHABAR

PAHUNCHE PAHUNCHNE WAALE
TO MANZIL MAGAR SHAHA
UN K1 JO THAK KE BAYTHE, SAR E RAAH LE KHABAR

JUNGAL DARINDO KA HAI ME BE YAAR SHAB QAREEB
GHERE HE CHAAR SIMT SE BADHKHWAA LE KHABAR

MANZIL NAYEE AZEEZ JUDA LOG NAA-SHANAAS
TOOTA HAI KOHE GHUM ME PAR E KAAH LE KHABAR

WO SAKHTHIYA SAWAAL KI WO SOORATE MUHEEB
AY GHUMZADO KE HAAL SE AAGAH LE KHABAR

MUIJRIM KO BAARGAHE ADAALAT ME LAAYE HAI
TAKTA HAI BE KASI ME TERI RAAH LE KHABAR

AHLE AMAL KO UNKE AMAL KAAM AAYENGE
MERA HAI KAUN TERE SIWA, AAH LE KHABAR

PURKHAAR RAAH, BARHANA PAA, TISHNA, AAB DOOR
MAWLA PAREE HE AAFAT JAANKAH LE KHABAR

BAAHAR ZABAANE PYAAS SE HAIN, AFTAAB GARAM,
KAWTHAR KE SHAH, KATHRAHULLAH LE KHABAR

MAANA KE SAKHT MUJRIM O NA-KAARA HE RAZA
TERA HI TU HAI BANDA E DARGAH LE KHABAR
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