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REDACTIE

Alle lofprijzing is voor Allah. Daroed en Salaams op Sayyiduna
Rasoolullah Sall Allahu Alaihi wa Sallam. Alhamdulillah, Wij zijn
nu in de Mubaarak-maand van Zul-Hijjah en helaas zijn wij nog
steeds in de greep van de pandemie van het coronavirus. We
verrichten Dua voor al degenen van de Ahle Sunnat wal jamaat
die overleden zijn door deze ziekte dat Allah azzawajal hen
Magaam e Shahaadat geeft en voor al diegenen die ziek zijn om
snel te herstellen.

De maand Zul-Hijjah is een zeer gezegende maand en markeert
de komst van de jaarlijkse hadj. Echter, vanwege de covid-19
pandemie, zullen moslims dit jaar vanwege de reisbeperkingen
niet voor Hajj kunnen reizen. Het is heel triest en pijnlijk, maar
zet ons ook aan het denken over hoe onze zonden en ons
gedrag ons hebben geschaad, waardoor zo'n grote zegening
van ons ontnomen is. Mensen namen de hadj lichtvaardig en in
plaats van geconcentreerd de hadj uit te voeren, maakten veel
mensen er een vakantie en een dagje winkelen van, druk bezig
met het maken van selfies terwijl ze Tawaaf verrichten en
terwijl ze Haaziri maakten in het hof van Nabi Kareem Sall
Allahu Alaihi wa Sallam. Het doet ons denken dat ons de hajjen
haaziri is ontnomen vanwege deze zondige daden en omdat we
respectloos waren op deze heilige plaatsen? Het is iets waar we
allemaal serieus over na moeten denken. We bidden dat de
Almachtige Allah spoedig door de genade van Rahmatulil
Aalameen Sall Allahu Alaihi wa Sallam deze pandemie van de
wereld verwijdert, zodat we ons opnieuw met respect kunnen
presenteren in het Heilig Hof van onze Nabi Sall Allahu Alaihi
wa Sallam en dat het mogelijk wordt om opnieuw Tawaaf te
verrichtenvan de Heilige Kaa'ba. Aameen.

ENKELE WIJZE WOORDEN VAN 5477/%”% % 2 (@,éé/

Hij zei: er zijn drie tekenen van een rechtvaardig persoon:

1. Om zijn belofte te vervullen
2. Te prijzen zonder motief
3. Geven zonder te worden gevraagd te geven

Hij zei ook:

Naar het paradijs verlangen zonder goede daden te doen, is
een zonde en verlangen naar voorbede zonder de soenna te
beschermen, is een soort trots en hoopvol barmhartigheid

verwachten terwijl zondigen onwetendheidis.

Bescherm de tong tegen zelfprijzing, zoals je hem

beschermt tegen zondigen.

De oplossing voor ontberingen en moeilijkheden is om het

verborgen te houden.
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ENKELE VRAGEN
& ANTWOORDEN OVER

HAD)

De vraag: watis Hadj?

Het Antwoord: Hadj verwijst naar het binnengaan in de
staat van Ehraam en het verblijf in Arafat op de 9e van Zil-
Hijjah, en het uitvoeren van Tawaaf; en hiervoor is een
vaste tijd bepaald, dus als deze acties binnen deze vaste
tijd worden gedaan, is het de Hadj. Hadj werd Farzin de 9e
Hijri en Farz is Qata'ee, d.w.z. absoluut en expliciet.
lemand die Farz afwijst, is een Kaafir, d.w.z. ongelovige.
Het is echter maar één keer in je leven Farz. [Alamgiri,
Durr e Mukhtar]

De vraag: Wat zegt de Heilige Koran over de uitvoering
vande hadj?

Het Antwoord: Almachtige Allah zegt in de Heilige Koran:
Voorwaar, het eerste huis dat Allah voor de mensen koos,
is dat wat in Mekka is. Vol zegeningen en begeleiding voor
het hele universum. Daarin zijn duidelijke tekenen; de
Magaam e Ibrahim. En degene die het binnengaat, heeft
heiligheid bereikt. En op de mensen is de uitvoering van
de hadj, van het Huis van Allah, verplicht, voor degenen
die de middelen hebben om daar te komen. En voor
degene die het afwijst, (weet dat) Allah is onafhankelijk
en vrij van elke behoefte van de hele schepping. [Surah
Aalelmran(3), verzen 96-97]

De vraag: Er wordt vaak gezegd, dat wanneer een persoon
de hadj uitvoert, ze gereinigd zijn en terugkeren zoals de
dag waarop ze werden geboren. Wordt hier melding van
gemaaktin de Hadith Shareef?

Het antwoord: dit is genoemd in de Hadith Shareef en er
zijn talloze Ahadith waarin dit is uitgelegd. Hazrat Abu
Hurairah Radi Allahu Anhu meldt dat de geliefde Rasool
Sall Allahu Alaihi wa Sallam zegt: voor degene die hadj
verrichtte zonder obsceen en vulgair te zijn en geen
zonden had begaan, dan is hij teruggekeerd van hadj,
gezuiverd van al zijn zonden, zoals de dag waarop hij werd
geboren uit de schoot van zijn moeder. [Bukhari, Muslim,
Tirmizi, Nasa'i, lbn Majah]
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Mount Hira

DAOROED SHAREEF

Mount Toor Zeeta (Olijfberg)

Hazrat Adam Alaihis Salaam voerde zijn Namaaz in deze

ALLAHUM'MA SALLE 'ALAA SAYYIDINA richting uit en maakte Tawaaf rond de Heilige Kaa'ba. Sommige
MUHAMMADININ NABIY'YIL UM'MIY'YI overleveringen vermelden dat de Baitul Ma'mur, waaronder

de feitelijke locatie van de Kaa'ba ligt, bovenop de Kaa'ba werd
WA 'ALA AALI SAYYIDINA MUHAMMADIN geplaatst, en tijdens de Grote Vloed in de tijd van Hazrat Nuh
Alaihis Salaam, werd de Baitul Ma'mur opgeheven naar de
hemel. Na de grote overstroming was er behoefte aan de

Lees deze prachtige Daroed Shareef om nabijheid te LR R e G Rl

bereiken in het Hof van Almachtige Allah en Zijn geliefde

o Toen deze tijd kwam, gebood de Almachtige Allah Hazrat
Rasool Sall Allahu Alaihi wa Sallam.

Ibrahim Alaihis Salaam en Hazrat Isma'eel Alaihis Salaam om
de Kaa'ba te bouwen. Hazrat Isma'eel Alaihis Salaam zou de
stenen brengen en Hazrat lbrahim Alaihis Salaam zou de
blokken leggen.

LOTEN WE MEER TE WETEN

KOMEN OVER DE KHN'B
NH'BA Ay Saba Le Ja

De Heilige Kaa'ba is inderdaad de parel van Mekka en richting, Ma d i ne KO Paya a m

d.w.z. de Qibla voor de hele moslimwereld. De Heilige Kaa'ba
werd oorspronkelijk gebouwd door Hazrat Adam Alaihis
Salaam en later door Hazrat Ibrahim Alaihis Salaam en Zijn
geliefde zoon Hazrat Isma'eel Alaihis Salaam. Met betrekking
tot lbn Asaakir wordt vermeld dat, toen Nabi Adam Alaihis
Salaam op aarde arriveerde, hij in het Hof van Almachtige
Allah zei: 'O Allah! Hier hoor ik noch de Tasbeeh of de Takbeer
vande Engelen enik zie ook geen plaats van Ibaadat, zoals ik de
Baitul Ma'mur in de hemel zag, waaromheen de Mala'ika

Ay Saba Le Ja Madine Ko Payaam
Arz Kar De Un Se Baa-sad Ehteraam

Ay Makeen e Gumbad e Khazra Salaam
Ay Shakeeb e Har Dil e Shaida Salaam

(Engelen) Tawaaf uitvoeren. ' Almachtige Allah zei tegen hem: Ab Madine Me Mujhe Bulwa-i)fe
'Ga naar waar we ons teken tonen. Daar moet je de Kaa'ba Apne Be-Kas Par Karam Farma-iye
bouwen en er Tawaaf omheen uitvoeren en je Salaah in die

richting uitvoeren.' Zindagi Ke Haiin Madine Me Mazay

Aish Jo Chaahe Madine Me Maray

Hazrat Jibra'eel Alaihis Salaam daalde af en vergezelde Hazrat

Adam Alaihis Salaam om deze speciale plaats te vinden waar Mujh Se Pehle Mera Dil Haazir Huwa
de Kaa'ba zou worden gemaakt. Hazrat Jibra'eel Alaihis Ard e Taibah Kis Qadar He Dil-Ruba
Salaam bracht Hazrat Adam Alaihis Salaam naar de plek waar

het land aanvankelijk begon. Opgemerkt moet worden dat de Kitni Pyaari He Madine Ki Chamak
aarde toen alleen uit water bestond en toen Allah wilde dat Roshni Hee Roshni He Taa Falak
het land zou worden, de plaats waar de Kaa'ba zich vandaag

bevindt, daar het water voor het eerst schuimig werd, en vanaf Ya Rasool'Allah Az Rahmat Nigar
dit schuim begon de vorming van land. Dar Bagqi e Paak Khwaaham Mustaqar
Daar sloeg Hazrat Jibra'eel Alaihis Salaam met Zijn Vleugels en Kitni Roshan He Yahaafi Har Ek Shab
legde de fundering van de Kaa'ba tot de zevende aarde, die de Har Taraf He Taabish e Maah e Arab
engelen vulden met de rotsen van vijf bergen. Die vijf bergen

zijn: Kya Madine Ko Zaroorat Chand Ki

Maah e Taibah Ki He Har Soo Chaandni

Mount Lebanon Noor Waale Saahib e Me'raj He
Mahr o Mah Unke Sabhi Mohtaaj Haiin
Mount Toor Sina
Ay Khusha Bakht e Rasa-e Akhtarat
Mount Jodi Baaz Aawardi Gada Raa Bar-darat



HOOZIRI IN
MADINF SHAREEF

Een bezoek aan Madina Shareef en u zelf bevinden aan
het Hof van de Geliefde Nabi % is de reis der reizen, en
de Haaziri, d.w.z. jezelf bevinden aan het Hof van de
Geliefde Nabi %¥ is het middel tot acceptatie van je had;j
enaljelbadaat.

De Qur'an gebood de gelovigen om zich voor de
geliefde Nabi sallallaho alaihi wa sallam te presenteren
wanneer ze zichzelf onrecht hebben aangedaan om de
barmhartigheid van Allah te bereiken, en dit gebod was
niet alleen in het wereldse leven van Sayyiduna
Rasoolullah ## maar het is van toepassing, ook de dag
van vandaag en zelfs tot dag des oordeels ( Qiyaamat),
omdat we geloven dat onze Nabi %* inderdaad leeft in
Zijn %* Qabr e Anwar.

Allah almachtige zegtin de heilige Qur'an,

Z 5/

A E SRS AT A CE A S I T
o St 351520

‘En wanneer ze onrecht aan hun ziel begaan, dan, o
Geliefde, zouden ze zich voor U moeten presenteren en
dan om vergeving aan Allah moeten vragen, en (als)
Rasool namens hen zou bemiddelen, dan zullen ze
ongetwijfeld Allah Meest Vergevensgezind, Meest
Mededogend vinden. '[Surah An-Nisa (4), vers 64]

In de boeken van Tafseer over dit vers is gemeld dat,
nadat de geliefde Rasool sallallaho alaihi wa sallam niet
meer zichtbaar voor de mens was op deze wereld, een
dorpeling zich bij de Rauda-e-Anwar van Sayyiduna
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Rasoolullah #* begaf en smeerde op zijn hoofd de
gezegende stof van de Rauda Shareef. Terwijl hij dit
deed, zei hij: 'Ya Rasool'Allah %+! Wat U %F heeft gezegd,

we hebben gehoorzaamd, en in dat wat U %#* heeft
geopenbaard is dit vers @;i@;@;ﬁﬂ;ﬂﬁi;@ﬂj}. 'En
voorwaar, ik heb mijn ziel onrecht aangedaan, enik ben
hier voor U %¢ om berouw te vragen aan Allah.' Hierop
werd een stem gehoord van de Rauda-e-Anwar die zei:
'(Ga) hetisuvergeven.,

Elk moment in het Heilig Hof van de Geliefde Rasool /¥
is een zegen die groter is dan alle zegeningen. In de
Hadith Shareef is vermeld dat de Geliefde Rasool % zei:
Mijn voorbede is verplicht voor hem die Mijn Graf
bezocht. [Daraqutni, Fatawa Razviyah]

Er is ook vermeld in de Hadith Shareef dat de Geliefde
Rasool %¥ zei: Voor degene die Mij bezoekt nadat ik niet
meer fysiek ben in deze wereld , is het alsof hij Mij
bezocht in Mijn fysieke wereldse leven, en op de dag
van Qiyaamat zal Ik % zijn getuige zijn en voorbede
doen. [Ibn Asaakir, Daraqutni, Fatawa Razviyah]
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