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ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN 

  
Geen enkel deel van deze publicatie mag worden geproduceerd, opgeslagen in een 

ophaalsysteem of worden verzonden in welke vorm of op welke manier dan ook, elektronisch, 

mechanisch fotokopiëren of anders zonder voorafgaande toestemming van de eigenaar van het 

auteursrecht. 

 

Naam van het boek: De deugden en zegeningen bij het reciteren 

van Daroed Shareef 

 

Compiler: Muhammad Afthab Cassim Qaadiri Razvi Noori 

 

De uitgevers 
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Sponsor het afdrukken van een boek en stuur de Sawaab naar uw 

marhoom familieleden. Dit is Sawaab-e-Jaariyah en een manier om de 

Ummat te onderwijzen. Kennis is macht! 
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Samenstellers Noot (vetaald) 
 

Alle lof is te danken aan Allah Ta’ala, de Schepper en Onderhouder van 

het Universum. Vrede, zegeningen en begroetingen op de geliefde 

Rasool ﻿ die het meest waardig is om geprezen te worden onder de 

schepping van Allah. Vrede en zegeningen op zijn roemrijke 

metgezellen, Nobele familie en op al diegenen die Daroed en Salaam 

blijven sturen op de meest unieke en meest gezegende van Allah’s 

schepping, Hazrat Sayyiduna Rasoolullah ﻿. 

 

Door de genade van Allah, de Genade van Sayyiduna Rasoolullah ﻿ 

en de Karam van Ghaus o Khaja Raza, en mijn Masha’ikh in het 

bijzonder Huzoer  Taajush Shariah, Huzoer Muhad’dith Kabeer en 

Huzoer Syed Shah Turabul Haq, heeft u het eerste boek voor u, dat is 

samengesteld uit onze ‘Food For Thought’-serie. Dit boek bespreekt de 

deugden van Daroed Shareef en heeft als titel ‘De deugden en 

zegeningen in het reciteren van Daroed Shareef.’ 

 

Het is mijn bescheiden Dua dat dit boekje een voordeel zal zijn voor al 

diegenen die het lezen. Ik doe u een nederig doch dringend verzoek 

om behalve het lezen van deze Deeni-boeken, u ook oprecht in te 

spannen om Amal te verrichten (in praktijk brengen) in 

overeenstemming met wat we hebben gelezen. Ik zou graag iedereen 

willen bedanken die heeft bijgedragen aan het proeflezen van dit 

document en het maken van andere waardevolle suggesties en 

degenen die op een andere manier hebben geholpen, om deze 

publicatie tot een succes te maken. Ik bid dat Allah u allen beloont met 

de beste beloningen. Aameen. 

 

Sag e Mufti e Azam 

Mohammad Afthab Cassim Qaadiri Razvi Noori 

Imam Mustafa Raza Research Centre (IMRRC) 

Durban, South Africa 
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This Booklet was Translated on the  

12
th
 Rabi ul Awwal 1439 

1 December 2017 

In the Love of the Most 

Beloved of Allah, The Soul 

of The Universe, Our 

Beloved Master Nabi 

Muhammad Mustafa ﻿  
 

For The Esaal e Thawaab of  

 

Sayyidah Khadija  

Goolam Rasool 
 

& 

 

Hadji Abdul Jabbar Guman 
 

 

Allah Exalt Him & Her and all Marhooms of The 

Ahle Sunnat with an Exalted Place in Holy 

Paradise. Aameen. 
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مبسم االله الرّحمن الرّحي  

 

Allah’s naam zij het begin, De Barmhartige en meest Genadevolle  
 

As Salaatu Was Salaamu Alaika Ya Rasool’Allah ﻿ 

 

Het bevel van de Heilige Qur’an 

 

Het sturen van Darood Shareef naar onze Nabi ﻿ is een van de meest 

gezegende deugdzame handelingen.Deze gezegende handeling is 

duidelijk bewezen in de Heilige Qur’an. 

 

Allah de Almachtige zegt in de heilige Qur’an  

 

 ؕ ياٰۤيَهُّاَ الذَِّينَۡ امٰنَُوۡا صَلوُّۡا �لَيَهۡ ِ وَ سَلمُِّوۡا   االلهَ وَمَلئٰٓکَِتهَُ يصَُلوُّۡنَ �ََ� ال�بىَِِّّ   سْلِيمًۡا تَ انَِّ
 

Voorwaar, Allah en Zijn Engelen sturen Daroed naar De Verkondiger 

van het ongeziene (Nabi).  O Gelovigen! Stuur Daroed en Salaam naar 

hem ﻿, in veelvoud. 

(Surah 33 Verse 56) 
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Verdiensten volgens Hadith Sharief 

 

Hazrat Abu Hurairah  ؓ◌   meldde dat Rasoolullah ﻿ zei, ‘Allah de 

Almachtige zal tienmaal zegeningen sturen naar een persoon die 

eenmaal Daroed naar mij stuurt.’[Muslim] 

 

Hazrat Ali ◌ؓ meldde dat er een boom is gemaakt in Jannat (Paradijs), 

waarvan de vruchten groter zijn dan een appel en kleiner dan een 

granaatappel. Het is zachter dan boter, zoeter dan honing en meer 

welriekend dan muskus. Zijn takken zijn gemaakt van parels, zijn stam 

is gemaakt van goud, en de bladeren van edelstenen (Jaspis). 

 

Met uitzondering van diegenen die overvloedig Daroed verzonden 

naar Nabi Kareem ﻿ zal niemand worden toegestaan om ervan te 

eten. 

 

Hazrat Abu Dardah  ؓ◌ meldde dat de geliefde Rasoel ﻿ zei: Allah de 

Almachtige zal diegene die 10 keer Darood shareef zowel in de 

ochtend als avond leest zegenen met mijn voorspraak. (Tabrani) 

 

Subhaan Allah! Hoeveel tijd kost het iemand om oprecht tien keer 

Daroed Shareef op Nabi Kareem ﻿ te reciteren? 

 

We moeten ons allen oprecht inspannen om deze Amal te verrichten 

van tien Daroed Shareef recitaties in de ochtend en tien Daroed 

Shareef recitaties in de avond als onderdeel van onze dagelijkse 

routine. Er zijn immense zegeningen in het reciteren van Daroed 

Shareef die ons zelfs in onze graven zullen helpen. Subhaan Allah! 
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Darood shareef recitatie alvorens een goeie 

Daad 

 

Hafiz Abu Nu’aim zegt dat Hazrat Sufyan Thawri  aan hem meldde dat: 

“Ik was op weg naar een plaats toen ik een jongeman zag die zijn voet 

niet hief of plaatste zonder ‘Allahum’ma Salle Ala Muhammadin Wa 

Ala Aale Muhammadin’ te zeggen. Ik zei tegen hem: ‘Op basis van 

welke kennis zegt u dit?’ Hij zei: ‘Wie bent u?’ Ik zei: ‘Sufyan Thawri.’ 

Hij zei: ‘Is het Soefyan de Irakees?’ Ik zei: ‘ Ja. “Hij zei:” Kent u Allah? 

“Ik zei:” Ja. “Hij vroeg:” Hoe kent u Hem? “Ik zei: “Hij is het die dag 

verandert in nacht en nacht verandert in dag, en Hij is het die een 

kind vormt in de buik van de moeder.” Hij zei:” U heeft niet begrepen 

wat het recht is om Allah te kennen. “Dus ik zei:” Hoe kende u Allah? 

“Hij zei: ‘Ik maakte een vaste intentie (om iets te doen). Hij trok het 

beoogde doel in. Ik maakte een vast voornemen en hij liet het 

verdwijnen, dus ik wist dat er een Almachtige Planner is die mij van 

plannen voorziet. 

 

Ik vroeg toen: ‘Wat is (de wijsheid) waarom u Daroed Sharief reciteert 

voor Hazrat Muhammad ﻿.’ Hij zei: ‘Ik nam mijn moeder mee en 

vertrok voor hadj. Mijn moeder stopte in Mekka. Haar maag begon te 

zwellen en haar gezicht werd donker. Ik besefte onmiddellijk dat mijn 

moeder een zonde had begaan. Ik hief mijn hand op in het Hof van 

Allah (in Dua), toen plotseling uit de richting van Tihama een wolk 

verscheen. En toen verscheen er een persoonlijkheid gekleed in witte 

kledij. Hij liet zijn handen over haar gezicht glijden en haar gezicht 

gloeide. Hij liet zijn handen over haar buik glijden en de zwelling nam 

af. “Ik vroeg:’Wie bent u, dat u de moeilijkheden van mij en mijn 
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moeder heeft weggenomen? De persoonlijkheid zei: ‘Ik ben jouw Nabi 

Mohammed ﻿ ‘ Ik zei:’ Ya RasoellAllah ﻿! Zegen mij alsjeblieft met 

wat advies. “Hij zei:” Doe nooit een voet omhoog zonder te zeggen, 

‘Allahum’ma Salle Ala Muhammadin Wa Ala Aale Muhammadin.’ 

 

Subhaan Allah! De Boodschap van ons Nabi ﻿ volgde hij letterlijk op 

en deed nooit zijn voet omhoog of omlaag zonder de Darood te 

reciteren op Nabi kareem ﻿. Als wij de juiste betekenis van de 

boodschap van Rasoel ﻿ nemen, dan wordt het duidelijk dat Nabi ﻿ 

hem adviseerde om in zijn leven alvorens een goeie daad te verrichten 

Darood sharief te reciteren. 

 

Een vergeven Zondaar  

 

Imam Safuri ؓ◌ stelt in Nuzhat ul Majaalis dat iemand zei: ‘Ik zag een 

persoon in Jemen die leed aan blindheid, verlamming, lepra en niet in 

staat was om te spreken. Ik vroeg naar zijn toestand en de mensen 

zeiden dat hij de Qur’an op een heel mooie toon reciteerde. Eens, bij 

het lezen van de vers 

 

 ياَ أيَهُّاَ الذَِّينَ آمنَُوا صَلوُّا �لَيَهِْ وَسَلمُِّوا تسَْلِي َ وَملاََئِكَتهَُ يصَُلوُّنَ �ََ� ال�بَّيِِّ  ا0َّ امً إنَِّ  
 

Las hij ‘Ali’ in plaats van het woord ‘Nabi’. Met andere woorden: hij 

veranderde de Darood vers. Vanaf dat moment lijdde hij aan 

bovenvermelde rampspoed. 

 



9 

 

In het boek Mufid Al Ulum Wa Mubid Al Humum door Imam Abu 

Haamid Qazweeni Alaihir Rahma staat geschreven dat iemand met 

zijn zoon op reis ging. Tijdens de reis stierf deze man en werd zijn 

hoofd (gezicht) als dat van een zwijn. 

 

Toen hij dit zag, begon zijn zoon te huilen en smeekte hij (om de 

vergeving) voor zijn vader in het hof van Allah. Toen hij in deze staat 

van verdriet in slaap viel, hoorde hij in zijn droom een stem tegen hem 

zeggen, ‘Je vader incasseerde rente (Riba / woeker), maar Hazrat 

Muhammad ﻿ bemiddelde in zijn naam, omdat wanneer hij de 

gezegende Naam hoorde van Nabi Kareem ﻿, hij direct daarop de 

Darood sharief stuurde naar Nabi Kareem ﻿, zodoende hebben we 

zijn gezicht in zijn oorspronkelijke vorm hersteld. ‘Allahu Akbar! 

 

Kijk naar het nadelige effect van het nemen van rente! Deze man had 

echter het geluk dat hij oprecht Darood sharief las en de zegeningen 

ervan stuurde naar Nabi Kareem ﻿ en zijn zoon die namens hem Dua 

vroeg, waardoor zijn vader de Bemiddeling van Nabi  Kareem ﻿ 

kreeg. 

 

Echter, dit betekent niet dat we opzettelijk zonde moeten plegen en 

dan verlossing verwachten vanwege Daroed Shareef. We moeten ons 

onthouden van zondige daden en Daroed Shareef blijven reciteren in 

de hoop dat de Almachtige Allah onze zwakheden zal vergeven als 

gevolg van de recitatie van Daroed Shareef. 
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Ons Nabi ﻿ en de Hert 

 

Eens ging de geliefde Rasoel ﻿ naar de wildernis. Nabi Kareem ﻿ zag 

een hert dat gevangen was door een jager. Het hert zei: ‘Ya 

RasoellAllah ﻿, vraag de jager om me vrij te laten, zodat ik melk mag 

geven aan mijn kinderen en dan terugkom, en als ik niet terugkom, 

ben ik nog erger dan die persoon die geen Darood sharief naar u stuurt 

wanneer u wordt genoemd. ‘Nabi ﻿ nam verantwoordelijkheid voor 

de hert en garandeerde haar terugkeer, dus liet de jager haar los. Het 

hert ging naar haar kinderen met de bedoeling ze te voeren en 

vertelde hun de belofte aan Nabi Kareem ﻿. Haar kinderen zeiden 

tegen haar: ‘Uw melk is ons verboden tot het moment dat u de 

garantie nakomt die Nabi Sallallaho Alaihi wa Sallam namens u heeft 

gegeven.’ Het hert keerde toen (met haar kinderen) terug naar de 

jager (om te voldoen aan haar belofte) en de jager bevrijdde haar bij 

het zien van dit verbazingwekkende aanblik en accepteerde de Islam 

bij de gezegende hand van Nabi Kareem ﻿. Subhaan’Allah! 

 

Kijk naar wat de herten zeiden. Het hert zei dat als ze haar belofte niet 

na kwam, het erger was dan die persoon die geen Darood sharief naar 

Nabi Kareem ﻿ stuurt wanneer hij wordt genoemd. Zelfs een hert 

kent de toestand van iemand die Salaam niet op Nabi Kareem ﻿ 

stuurt wanneer Nabi ﻿ wordt genoemd. Dus wat kan er gezegd 

worden over hen die gelovigen beweren te zijn. Maar wanneer Daroed 

en Salaam wordt gedaan, worden ze onrustig, zoeken ze snel naar een 

uitweg om weg te glippen zodat ze het kunnen vermijden om Salaam 

naar Nabi Kareem ﻿ te versturen. En toch beweren zij de mannen 

van 'Tabligh' te zijn. Moge Allah ons beschermen tegen afvalligen, 

hun valstrikken en bedrog. Aameen. 
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LES VAN EEN HERT 

 

Er is gemeld dat een persoon in de buurt zat van de Heilige Rauda 

Sharief van de Geliefde Rasoel ﻿ toen een hert verscheen en de 

Heilige Haram van Nabi Kareem ﻿ binnenging. Het ging toen verder 

naar de Rauda e Mubarak. Toen het de Heilige Rauda Shareef bereikte, 

stond het Hert vooraan met groot respect en het begon respectvol met 

zijn hoofd te bewegen, alsof het Salaam aan Sayyiduna Rasoolullah ﻿ 

stuurde. De hert liep vervolgens met groot respect achteruit, zonder 

dat zijn rug richting de Rauda Shareef kwam. De geleerden hebben 

gezegd dat inderdaad ook dit hert uit het nageslacht van het hert zou 

zijn voortgekomen, dat door de jager was bevrijd door de bemiddeling 

van Nabi ﻿. Subhaan’Allah! Zelfs dit hert kende de Adaab (ethiek) om 

Salaams over te brengen aan het hof van Nabi Kareem ﻿. 

Subhaan’Allah! Kijk naar het respect dat het vertoonde. Het liep naar 

achteren en zou niet de rug toekeren naar de Rauda Shareef van Nabi 

Kareem ﻿. Dit zou een les moeten zijn voor de oneerbiedige wahabies 

die de Rauda Shareef met hun rug toekeren en met arrogantie 

diegenen wegjagen die met respect Salaams sturen naar de Rauda 

Shareef. Ze zouden moeten leren van het respect, dat zelfs dieren 

vertoonden bij het opzeggen van Salaams naar Nabi Kareem ﻿. 

Echter, hierdoor kunnen we concluderen dat ze niet de mogelijkheden 

hebben om deze eer te tonen, vanwege hun gebrek aan respect voor 

Nabi Kareem ﻿, terwijl het hert de gunst had om zo’n eer aan Nabi 

﻿ te tonen vanwege het respect van zijn voorouder. 
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Een helper in onze graven 

 

Hazrat Shaykh Shibli Rahmatullah Alaih zegt: ‘Een van mijn buren was 

overleden en op een dag zag ik hem in mijn droom. Ik vroeg hem naar 

zijn toestand en hij vertelde dat toen hij in zijn graf werd geplaatst, 

Munkar en Nakeer (de engelen van het graf) naar hem toe kwamen en 

hem de vragen van het graf stelden.’ 

  

Hij zegt: ‘Ik probeerde te antwoorden, maar ik kon niet praten. Op dat 

moment dacht ik in mijn hart dat ik waarschijnlijk geen moslim meer 

ben. Op dat moment verscheen er iemand voor mij en hij leidde me 

over de antwoorden. Ik vroeg (deze onbekende) persoon, wie bent u 

en hoe bent u mijn weldoener (helper) geworden op zo’n cruciaal 

moment? “Hij zei: ‘Ik ben de engel die werd geschapen vanwege uw 

overvloedige recitatie van Daroed sharief, en vandaag ben ik hier 

aanwezig als uw helper. “Subhaan’Allah! Wie van ons wil zo’n helper 

niet in onze graven hebben? Daarom moeten we de recitatie van 

Darood Shareef vermeerderen, want het is inderdaad een manier om 

gered te worden. 

 

Vrijheid van rampspoed 

 

Het reciteren van Daroed op Nabi Kareem ﻿ is inderdaad een grote 

zegen en een middel om vrij te zijn van calamiteiten. Wanneer we 

geconfronteerd worden met moeilijke tijden in ons leven, moeten we 

het aantal recitaties van Daroed Shareef op Nabi Kareem ﻿ verhogen. 

Een voorbeeld hiervan is de volgende tekst: 
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Daroed e Tunaj’jeena 

 

Een mysticus zei: ‘Eens was ik op reis op een schip en het stormde. Het 

schip kon de krachtige windvlagen niet aan, en al snel begon ons schip 

te zinken. Ik dommelde toen in slaap en ik droomde van de Geliefde 

Rasool ﻿ die in mijn droom tegen me zei: ‘Vraag ze allemaal om dit 

te reciteren (Darood)’: 

 

دٍ صَلوٰةً  � سَيدِِّناَ محُمَََّٰ�    صَلِّ ;هُمَّ  تنُجَِ?نْاَ بهِاَ مِنْ جمَِيعِْ   الَل الاْهَْوَالِ وَالافٰاَتِ و تقَضِْيْ لنَاَ بهِاَ  

ياِّتِٰ وَ ترَْفعَنُاَ بهِاَ عِندَْكَ  الحْاَجَاتِ وَ تطَُهِّرُناَجمَِيعْ َ  رَجَ  بهْاَ مِنْ جمَِيعِْ السَّ اتِ وَ تبُلَغِّنُاَ اَ�َْ� الدَّ

ۤ اقKََْ الغْيَاَتِ مِنْ جمَِيعِْ الخْيرَْاَتِ فىِ الحْيَوٰةِ وَ بعَدَْ المْمََاتِ   Mَْ  /بهِاَ   5ءٍ قدَِيرٌْ  انِكََّ �َٰ� Nلُِّ
 

‘Allahum’ma Salle ‘Ala Sayyidina Muhammadin Salaatan Tunaj’jeena 

Biha Min Jamee’il Ahwaali Wal Aafaati Wa Taqdee Lana Biha Jamee’al 

Haajaati Wa Tu-Tah’hiruna Biha Min Jamee’is Sayi’aat Wa Tarfa’una 

Biha ‘Indaka Aa’lad Darajaat Wa Tubal’lighuna Bihaa Aqs-al Ghayaat 

min Jamee’il Khayraati Fil Hayaati Wa Ba’dal Mamaat.’ (In’naka Ala 

Kul’li Shay’in Qadeer) 

 

De mysticus zegt verder: “Toen ontwaakte ik uit mijn slaap en vroeg 

aan alle aanwezigen om deze Darood te reciteren, en door het bevel 

van Allah viel de wind (storm) weg. Subhaan’Allah. De Darood die Nabi 

Kareem ﻿ de mysticus adviseerde op te zeggen, is de beroemde 

Daroed, die bij de mensen bekend staat als Daroed e Tunjeena of 

Tunaj’jeena. 
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Tien speciale zegeningen 

 

Imam Muhammad Mahdi Faasi ◌ؓ in zijn wereldberoemde Matali Al 

Masar’rat, het boek waarin uitleg wordt gegeven over Dalaa’il ul 

Khayraat, zegt dat Ibn Farhun Qurtubi in zijn boek stelt dat degene die 

Daroed Shareef op Nabi Kareem reciteert ﻿ tien speciale 

wonderbaarlijke zegeningen krijgt: 

 

• Hij ontvangt de genade van Allah de Almachtige  

• Hij ontvangt de Voorspraak (Shafa’at) van Nabi Kareem ﻿ 

• Hij volgt de weg van de Mala’ika (Angels) 

• Hij weerlegt de Munafiqeen (hypocrieten) en kuf’far 

• Zijn tekortkomingen en zonden zijn vergeven 

• Zijn behoeften en wensen zijn vervuld 

• Zijn innerlijke en uiterlijke toestand is verlicht met Noor 

• Hij wordt gered van Jahannam 

• Hij krijgt toegang tot Jannat 

• Hij is gezegend met het ontvangen van de Salaam van Allah 

 

Wie van ons zou het plezieren om deze tien speciale wonderbaarlijke 

zegeningen te ontvangen? Daarom moeten we de recitatie van Darood 

Shareef op onze geliefde Nabi ﻿ vermeerderen. 
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Reciteer Daroed in overvloed op een vrijdag 

 

De geliefde Nabi ﻿ beval ons om Darood sharief overvloedig op een 

vrijdag te reciteren. We moeten allemaal oprecht moeite doen om 

Darood Shareef in overvloed te reciteren op een vrijdag. 

 

Wanneer we Darood reciteren op Nabi Kareem ﻿, bereiken we niet 

alleen de zegeningen terwijl we in deze wereld zijn, maar die Daroed 

Shareef zal een groot licht voor ons zijn in het hiernamaals. Met name 

de Daroods die op een vrijdag worden gereciteerd. 

 

Hazrat Ali ◌ؓ meldt dat Rasoellallah ﻿ zei: ‘Degene die op vrijdag 

Darood 100 maal naar mij stuurt, komt op de Dag van Qiyaamat met 

zo’n Noer (Licht), dat als die Noer verdeeld zal worden onder de hele 

schepping, het voor allen voldoende zal zijn. ‘ 

 

We hebben hierboven al vermeld over het belang van het sturen van 

Darood naar Nabi ﻿ op een vrijdag, en ik weet zeker dat we allemaal 

tenminste zullen uitvoeren wat we hebben geleerd over het belang 

van het vermeerderen van de recitatie van Darood Sharief op een 

vrijdag. In dit verband moet ik benadrukken dat ons doel om 

dergelijke boeken te publiceren niet alleen is om kennis over te 

dragen, maar het echte doel is om bewustzijn en een spirituele 

atmosfeer te creëren, dat ons inspireert om uit te voeren wat we leren. 

De echte zegeningen worden bereikt wanneer we uitvoeren wat we 

hebben geleerd en anderen aanmoedigen om hetzelfde te doen. 
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Tachtig jaar van zonden vergeven 

 

Het is gemeld dat Nabi e Akram ﻿ zei: Iemand, die op een vrijdag 

Darood honderd keer naar mij stuurt, zal tachtig jaar van zijn zonden 

vergeven worden.’ 

 

Deze Hadith Shareef is overgeleverd door Imam Dailami die het 

hoorde van Hazrat Anas  ﻿ . De geleerden hebben vermeld dat uit 

deze Hadith blijkt dat deze 100 Daroed Shareef op elk moment op een 

vrijdag kan worden gereciteerd. Echter, een andere vertelling laat 

zien dat het moet worden gereciteerd na Asr Salaah. 

 

Ik ben hoopvol dat na het lezen van bovenstaande overlevering wij 

zullen proberen om minstens honderd Darood Shareef te sturen op 

een vrijdag na Asr of wanneer mogelijk op vrijdag, op onze Nabi ﻿. 

 

De reis van een Daroed 

 

Velen van ons beseffen niet de hoeveelheid zegeningen die we 

ontvangen als we de Daroed Shareef reciteren, en wat de 

uitmuntendheid van deze nobele daad is. Laat me een verhaal met u 

delen dat u zeker zal inspireren om Daroed Shareef vaker te reciteren 

wanneer u de indrukwekkende reis van één Daroed beseft, die met 

oprechtheid wordt gereciteerd. Sayyiduna Imam Jazuli  ﻿  zegt in zijn 

wereldberoemde boek met Daroeds Dalaa’il ul Khayraat: “Nabi 

Kareem ﻿ zei: ‘Wanneer een dienaar Daroed naar mij zendt, verlaat 

zijn Daroed  in allerijl zijn mond en is er geen plaats in de wildernis en 

de zeeën, of in het oosten of westen, waardoor deze Daroed niet 

voorbijgaat. Ook kondigt het aan dat het de Daroed is van een zekere 
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persoon, de zoon van een bepaalde persoon, die hij naar de beste van 

de hele schepping, Hazrat Muhammad ﻿, heeft uitgezonden. Alle 

(deze) dingen sturen Daroed naar hem ﻿.  

 

Uit deze Daroed wordt een vogel geschapen, die zeventigduizend 

vleugels heeft, en elke vleugel heeft zeventig duizend veren ,en elke 

veer heeft zeventigduizend hoofden, en elk hoofd heeft 

zeventigduizend gezichten, en elk gezicht heeft zeventigduizend 

monden en elke mond heeft zeventig duizend tongen, en elke tong 

reciteert de Tasbeeh van Allah in zeventigduizend talen, en de 

beloning van dit alles is geschreven voor degene die de Daroed 

gereciteerd heeft.  

Allahu Akbar! Kijk naar de reis van een Daroed en de hoeveelheid 

zegeningen die de recitant bereikt, en probeer de geweldige 

voortreffelijkheid van een Darood verzonden naar Nabi Kareem ﻿ te 

begrijpen. 

 

De inscriptie op de fundering van de Arsh 

 

In sommige overleveringen wordt vermeld dat het is geschreven op 

de fundering (palen) van de Arsh:  

 

“Voor degene die echt Mijn nabijheid wilt, Ik zal Genade met hem 

hebben; en voor degene die Mij om iets vraagt, Ik zal het hem geven; 

en voor degene die Mijn nabijheid wilt bereiken door tussenkomst van 

mijn Geliefde (Nabi) Mohammed ﻿, Ik zal zijn zonden vergeven, zelfs 

als het gelijk is aan al het schuim op de zee.” 
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Wat zijn we gezegend en gelukkig, dat de belofte aan ons is geschreven 

op de palen van de Arsh. Er wordt vermeld dat de Arsh 

driehonderdzestig palen heeft. De breedte van elk paal is zeventig 

duizend keer meer dan dat van de wereld.  

 

Tussen elke twee palen zijn er zestigduizend open vlaktes, en in elke 

vlakte zijn er zestigduizend werelden (domeinen), en elk domein is 

gelijk aan de populatie van alle mensen en Jins. Allahu Akbar! 

Subhaan’Allah! 

 

De Uitmuntendheid van Mehfil e Darood 

 

Hebben we ons gerealiseerd hoe gezegend een Mehfil van Darood en 

Salaam is? Er is geweldige uitmuntendheid in een bijeenkomst waarin 

Darood Shareef wordt gereciteerd. Na het lezen van de volgende 

overleveringen, ben ik er zeker van dat we proberen ons zo vaak 

mogelijk in de bijeenkomsten van Darood te presenteren. 

 

Het is vermeld door een paar gezegende metgezellen dat wanneer 

Daroed Shareef op elke plaats wordt gereciteerd, of Nabi ﻿ hier 

wordt herinnerd, een speciale geur daar vandaan oprijst, die door de 

zeven hemelen scheurt en de Arsh e Majeed bereikt. Deze geur kan 

door alle wezens worden geroken behalve de Jins en de mensen. Als 

de mensen en Jins dit ook moesten ervaren, dan zouden ze hun 

levensonderhoud verlaten en verloren blijven in deze geur. De 

Engelen en de schepselen die deze geur kunnen waarnemen, 

verrichten Dua e Istighfaar voor degenen van die bijeenkomst. En er 

wordt net zoveel beloning voor degenen van die bijeenkomst 
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geschreven als het aantal van die schepselen (die de geur hebben 

waargenomen). En hun status is net zoveel keer vermenigvuldigd.  

 

Als er maar één persoon of zelfs honderdduizend mensen in die 

bijeenkomst zijn, zijn ze allemaal tot dit niveau verheven. De beloning 

van Allah is de beste en meest Gigantisch. 

 

Een speciale geur 

 

Het is vermeld door een paar gezegende metgezellen dat wanneer 

Daroed Shareef wordt gereciteerd op Nabi Kareem ﻿ tijdens een 

bijeenkomst, een speciale zuivere geur oprijst uit deze gezegende 

bijeenkomst, totdat hij de hoogten van de hemel bereikt, dus zeggen 

de Engelen: ‘Dit is die bijeenkomst waarin Daroed is gereciteerd op 

Nabi e Akram ﻿.’ 

 

Zegeningen tot Qiyaamat 

 

Daroed Shareef sturen op Nabi Kareem ﻿ is zo’n grote zegen dat onze 

Daroed het middel tot zegeningen op ons wordt tot de Dag van 

Qiyaamat. 

 

Nabi Kareem ﻿ zei: ‘Degene die Daroed op mij voordroeg om mijn 

Haq te eren (Recht van hem), dan maakt Allah vanuit die recitatie een 

Engel aan, wiens ene vleugel in het oosten is en de andere vleugel in 

het westen, terwijl zijn voeten in de laagste aarde zijn en zijn nek de 

Arsh e Azeem omstrengelt. Allah beveelt die Engel door te zeggen: 

“Zend zegeningen naar mijn dienaar, net zoals hij Daroed heeft 
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gestuurd naar mijn Nabi ﻿.” Daarom zal die Engel zegeningen blijven 

sturen naar hem (de reciteerder) tot aan Qiyaamat. Subhaan’Allah! 

 

Verspil geen tijd aan zonden en ondeugden van deze wereld. Breng u 

tijd door in Allah’s Ibaadat en stuur Daroed in overvloed naar Nabi e 

Akram ﻿. Dit zal tot en met Qiyaamat voor ons allen een manier zijn 

om zegeningen te verdienen. 

 

Engelen Maken Dua voor onze vergeving 

 

In sommige vertellingen is overgeleverd dat wanneer een waarlijk 

gelovige man of vrouw Daroed begint te sturen op Nabi Kareem ﻿, 

de deuren van de hemel voor hen worden geopend en de sluiers voor 

hen worden geopend tot aan de Arsh. Elke Engel in de hemel stuurt 

Daroed naar Allah’s geliefde Habeeb ﻿, en alle Engelen maken Dua e 

Maghfirat voor die man of vrouw, zoveel als Allah wilt. 

 

Beeindigen van verdriet 

 

Op momenten dat we moeilijkheden en ontberingen hebben, raken 

we gekrenkt en weten we niet welke kant we op moeten. In zulke 

tijden moeten we altijd onthouden dat Daroed Shareef onze oplossing 

is en de beeindiger van verdriet is. 

 

Nabi e Akram ﻿ zei: ‘Wanneer het moeilijk wordt voor iemand om 

een van zijn behoeften te bereiken, moet hij Daroed in overvloed naar 

mij zenden, want Daroed beeindigt verdriet, bedroefdheid en 
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moeilijkheden; en het is een middel van overvloed in Rizq 

(levensonderhoud) en het vervullen van behoeften.’ 

 

Vergeet nooit De weg naar Jannat 

 

We mogen nooit zo verloren raken in ons wereldse leven dat het 

ervoor zorgt dat we nalaten om Daroed te sturen naar onze Geliefde 

Nabi ﻿. Er is een waarschuwing in de Hadith Shareef betreffende 

degenen die geen Daroed naar Nabi Kareem ﻿ sturen. Onze geliefde 

Nabi ﻿ zei: ‘Inderdaad, degene die vergeten is om Daroed naar mij te 

sturen, is het pad naar Jannat vergeten.’ 

 

Subhaan’Allah, deze korte maar mooie overleveringen laten duidelijk 

zien dat als u op het pad van Jannat wilt blijven, u Daroed naar Nabi 

﻿ sturen een dagelijkse bezigheid moet zijn, want Daroed is het pad 

naar Jannat. 

 

De uitmuntendheid van degenen die Daroed 

sturen 

 

De voortreffelijkheid van degene die Daroed oprecht naar Nabi 

Kareem ﻿ stuurt wordt verklaard in een Hadith op gezag van Hazrat 

Abdur Rahman bin Auf, hij meldt dat Rasoolullah ﻿ zei: ‘Jibra’eel 

Alaihis Salaam kwam naar me toe, en hij zei O ( Nabi) Mohammed ﻿! 

Wanneer iemand uit uw Ummah Daroed naar u toe zendt, zenden 

zeventigduizend Engelen Zegeningen over hem (de reciteerder), en 

degene op wie de Engelen zegeningen sturen, worden de bewoners 

van Jannat. “Subhaan’Allah! 
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Daroed is inderdaad De weg naar Jannat, wat betekent dat onze Nabi 

Kareem ﻿ de sleutels van Jannat bezit met Allah’s wil. 

 

Een Noor op Pul Siraat 

 

Laten we eerst begrijpen wat Pul Siraat is? Pul Siraat (De Brug) is een 

waarheid. Dit is een brug die is gebouwd boven het hellevuur. Het is 

dunner dan een haar en scherper dan een zwaard. Dit is de enige route 

die u kunt nemen om Jannat binnen te gaan. De Geliefde Rasool ﻿ zal 

de eerste zijn die de Pul Siraat oversteekt gevolgd door alle Ambia en 

Mursaleen السلام عليهم . Daarna, gevolgd door de Ummat van de Geliefde 

Rasool ﻿ en vervolgens de Ummats van alle andere Profeten. Men zal 

Pul Siraat passeren volgens zijn daden. Sommigen zullen met de 

snelheid van bliksem voorbijgaan. Sommigen zullen passeren zoals 

wind die met hoge snelheden waait. Sommigen zullen zo snel voorbij 

gaan als vogels, terwijl anderen met de snelheid van een snelle paard 

voorbijgaan. Sommigen zullen voorbijgaan met de snelheid van een 

rennende man terwijl anderen dat doen terwijl ze zich op hun 

achterste slepen. Er zullen ook mensen zijn die zo traag als mieren 

voorbijgaan. Er zijn twee massieve ijzeren staven met gebogen 

uiteinden zoals haken aan weerszijden van Pul Siraat. Ze zullen 

iedereen grijpen die het bevel heeft gekregen om gegrepen te worden. 

Sommigen van degenen die zijn gegrepen, zullen ernstig worden 

verwond, maar zullen Pul Siraat nog steeds over kunnen steken, 

terwijl anderen door hen in het hellevuur zullen worden gedompeld. 

Terwijl allen moeite zullen hebben Pul Siraat te passeren, zal onze 

gezegende leider, de bemiddelaar voor de zondaren Hazrat 
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Muhammad ﻿, aan het andere eind van Pul Siraat wachten om te 

bidden voor zijn Ummah zodat ze veilig kunnen passeren. Hij zal 

zeggen  ِّْسَلمِّْ سَلم   O Allah schenk hen een veilige doorgang’. De Geliefde‘ رَبِّ

Rasool ﻿ zei: ‘Voor degene die Daroed op mij zendt, zal er een 

Noor(licht) op Pul Siraat zijn en de bezitter van Noor(licht) op Pul 

Siraat zal Jahannam(De Hel) niet binnengaan.’ 

 

Nabi Kareem ﻿ zei: “Hij die eenmaal Daroed naar mij stuurt, Allah zal 

tien zegeningen naar hem sturen. En diegene die tien Daroed naar mij 

stuurt, Allah zal honderd zegeningen naar hem sturen. En diegene die 

honderd Daroed naar mij stuurt, Allah zal duizend zegeningen naar 

hem sturen. En diegene die duizend Daroed naar mij stuurt, Allah zal 

zijn lichaam Haraam maken voor het vuur (van de hel). En Allah zal 

hem op het Ware Woord houden tijdens de ondervraging in deze 

wereld en het hiernamaals. En Allah zal hem Jannat laten betreden. 

Op de Dag van Qiyaamat zullen de Daroeds,  die hij naar mij stuurde, 

verschijnen en de Noor van die Daroeds zal een afstand van 

vijfhonderd jaar op Pul Siraat verlichten. Voor iedere Daroed (die hij 

reciteerde) zal Allah hem zegenen met een paleis in Jannat. Of het nu 

veel of weinig Daroed zijn”. Subhaan’Allah! 

 

Kijk naar de zegeningen die we ontvangen door Daroed Shareef te 

reciteren. Mogen we worden geofferd aan de Heilige Voeten van onze 

Nabi ﻿. Ya Rasool’Allah ﻿! Wat zijn we gezegend dat u ons tot slaven 

van u heeft gemaakt. Allahu Akbar! 
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Entree in Jannat met Rasoolullah ﻿ 

 

Het is vermeld door Ibn Ab’bas Radi Allahu anhuma dat de Geliefde 

Rasool ﻿ zei, “Hij die Daroed eenmaal op mij zendt, Allah zal tien 

zegeningen over hem zenden, en iemand die tien Daroed op mij zendt, 

Allah zal honderd zegeningen op hem zenden, en iemand die honderd 

Daroed op mij zendt, Allah zal duizend zegeningen sturen  op hem, en 

degene die duizend Daroed op mij zendt, hij zal schouder aan 

schouder bij me staan bij de deur van Jannat. “ 

 

Een Daroed uit het Boeket van Daroeds 

 

Hier zal ik een Daroed Shareef en het inzicht hierover met u delen. 

Deze Daroed Shareef is genoemd in het wereldberoemde Boeket van 

Daroeds, Dalaa’il ul Khayraat Shareef. Deze Daroed is ook genoemd in 

andere vertellingen met enigszins andere woorden maar met dezelfde 

essentie. 

 

دٍ  �دََدَ  ماَ ذكَرََُ� الذكِٰرُون  �َٰ� سَيدِِّناَ محُمََّ   صَلِّ   الَل هُمَّ

 

Allahum’ma Salle ‘Ala Sayyidina wa Maulana Muhammadin ‘Adada 

Ma Dhakarahudh Dhaakiroon 

 

Oh Allah, stuur Daroed naar onze leider en onze meester Hazrat 

Muhammad ﻿, net zoveel als degenen die zich hem hebben 

herinnerd. (d.w.z. Daroed gestuurd hebben op hem). 
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دٍ  �دََدَ  ماَ غفَلََ   �َٰ� سَيدِِّناَ محُمََّ   صَلِّ  ذِكرِْ�ِ الغْاَفلِوُْننْ عَ الَل هُمَّ

 

Allahum’ma Salle ‘Ala Sayyidina wa Maulana Muhammadin ‘Adada 

Ma Ghafala ‘An Dhikrihil Ghaafiloon 

 

O Allah! Stuur Daroed naar onze leider en onze meester Hazrat 

Muhammad ﻿ evenveel als degenen die hebben nagelaten hem te 

herinneren. Subhaan’Allah! 

 

Opgemerkt moet worden dat het in deze Daroed laat zien dat de 

voordrager Allah vraagt om Daroed te sturen naar Nabi ﻿ gelijk aan 

alle mensen, omdat de mensen zijn samengesteld uit mensen die 

Daroed sturen en degenen die dat niet doen. 

 

Het is vermeld door Abdullah ibn Abdul Hikm waarin hij zegt: “Ik 

droomde over Imam Shafi’i ؓ ◌ en ik vroeg hem: ‘Hoe heeft Almachtige 

Allah u behandeld?’ hij zei: ‘Hij was genadig voor me en vergaf me. Ik 

werd naar Jannat gestuurd, volledig versierd als een bruidegom, en 

bloemen van genade regende op mij als op een bruidegom. “Ik vroeg: 

‘Om welke reden hebt u deze voortreffelijkheid bereikt?’ 

 

Hij zei: ‘Iemand vertelde mij, U heeft deze eer ontvangen omdat u deze 

Daroed Shareef hebt geschreven in’ Kitaab ur Risaala” 

 

دٍ  �دََدَ  ماَ ذكَرََُ� الذكِٰرُون وَ �دََدَ  ماَ غفََلَ عنَْ ذِكرِِْ� الغْاَفلِوُْن  وَ صَٰ� االلهُ �َٰ� محُمََّ
 



26 

 

Wa Sall Allahu ‘Ala Muhammadin ‘Adada Ma Dhakarahudh 

Dhaakiroon wa ‘Adada Ma Ghafala ‘An Dhikrihil Ghaafiloon 

 

 

Hazrat Abdullah ibn Abdul Hikm zegt: “In de ochtend keek ik in ‘Kitaab 

ur Risaala’ en ik vond de exacte Daroed Shareef erin geschreven. 

Sayyiduna Imam Ghazzali schrijft in zijn Ihya: ‘Er is bericht van Abul 

Hasan Shafi’i dat ik gezegend was met het zien van de geliefde Rasool 

﻿ in mijn droom en ik zei:’ Ya Rasool’Allah ﻿, Imam Shafi’i heeft 

geschreven in zijn Kitaab ur Risaala’ 

 

دٍ  �دََدَ  ماَ ذكَرََُ� الذكِٰرُون وَ �دََدَ  ماَ غفََلَ عنَْ ذِكرِِْ� الغْاَفلِوُْن  وَ صَٰ� االلهُ �َٰ� محُمََّ
 

Wa Sall Allahu ‘Ala Muhammadin ‘Adada Ma Dhakarahudh 

Dhaakiroon wa ‘Adada Ma Ghafala ‘An Dhikrihil Ghaafiloon 

 

(Ya Rasool’Allah ﻿) Welke (speciale) beloning is hem hiervoor 

namens u gegeven? ‘Hij ﻿ zei:’ Hij is gezegend met deze beloning 

door mij dat hij niet voor verantwoording hoeft te verschijnen (dat 

wil zeggen dat hij zonder verantwoording zal worden toegelaten in 

(Jannat)’.” Subhaan’Allah! 
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Engelen bij De Rauza Shareef 

 

Ibn Mubaarak, Ibn Abid Danya en Abu Nu’aim hebben van Hazrat 

Ka’ab Ahbaar ؓ◌ vermeld dat hij eens Hazrat A’isha Siddiqa االله عن�ا �	ر 

bezocht had. Tijdens hun gesprek begonnen ze te spreken over de 

Geliefde Rasool ﻿, dus Hazrat Ka’ab Ahbaar ؓ◌ zei, 

 

“Elke dag op het tijdstip van het begin van de dageraad; dalen 

zeventigduizend Engelen af op de Rauza e Mubaarak van Nabi ﻿ en 

omhullen de Rauza Mubaarak. Ze slaan vervolgens hun vleugels neer 

en presenteren Daroed en Salaams aan het hof van Nabi Kareem ﻿.    

‘s Avonds gaan deze Engelen terug en evenveel Engelen dalen weer af 

(net zoveel als hoeveel er vertrekken) en ze presenteren Daroed en 

Salaam (en dit zal zo blijven) tot de tijd dat Nabi e Akram ﻿ zijn 

gezegende Rauda Shareef zal verlaten, Op dat moment zullen daar 

zeventigduizend Engelen zijn om hem te eren.” 

 

Prachtige Uitleg van deze prachtige gebeurtenis door Imam e Ahle 

Sunnat Aala Hazrat Ash Shah Imam Ahmed Raza Khan ◌ؓ , hij zegt zo 

mooi het bovenstaande in één enkele couplet, 

 

Sat’tar Hazaar Subho Satar Hazaar Shaam 

Yun Bandagi Zulf o Rukh Aatho Pehar ki He 

 

Zeventig duizend ‘s morgens, zeventig duizend ‘s avonds 

In dienst van zijn gezegende haarlokken stralend gezicht, 

Gedurende de dag (en nacht) 
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Zegeningen gelijk aan regendruppels 

 

 ارَْضِكَ   قطْْرَةٍ قطََرَتْ مِنْ سمَوَٰتِكَ الىِٰۤ دٍ  �دََدَ  7لُِّ  �َٰ� سَيدِِّناَ محُمََّ   صَلِّ   الَل هُمَّ

ةٍ    يوَْمٍ الَفَْ مرََّ ْ 7لُِّ  يوَْمِ القْيِمَٰةِ فىِ نيْاَ الىِٰۤ  مِنْ يوَّْمِ خَلقَْتَ الدُّ

 

Allahum’ma Salle ‘Ala Sayyidina Muhammadin ‘Adada Kul’li Qatratin 

Qatarat min Samawaatika ila Ardika Miy-yawmi Khalaqtad-duniya ila 

Yawmil Qiyaamati Fi Kul’li Yawmin Alfa Mar’ratin 

 

O Allah, stuur Daroed naar onze Leider Hazrat Muhammad ﻿, 

equivalent aan de hoeveelheid van alle (regen)druppels die van Uw 

hemel zijn gevallen op Uw aarde, vanaf de dag dat U de wereld schiep, 

tot de Dag van Qiyaamat, duizend keer per dag. Subhaan’Allah! 

 

Omdat deze prachtige Daroed Shareef spreekt over het sturen van 

Daroed Shareef gelijk aan de regendruppels, wil ik de realiteit van de 

regen met u delen. Heeft u erover nagedacht hoe regen op de aarde 

valt? Ik weet zeker dat velen van ons zullen nadenken over het 

verdampingsproces zoals uitgelegd door de wetenschap. Laat me nu 

proberen de regen uit te leggen in de woorden van de vromen: 

 

Imam Ibn Abi Haatim en Abush-Shaykh hebben van Hazrat Ibn Ab’bas 

Radi Allahu anhuma gemeld dat hij zei: ‘Inderdaad, Allah stuurt de 

wind die het water uit de lucht verwerft en dan vooruit beweegt, als 

een kameel die melk geeft.’ 
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Abush-Sheikh rapporteert van Hazrat Hasan Basri dat hem werd 

gevraagd; ‘Komt de regen uit de wolken of uit de lucht?’ Hij 

antwoordde: ‘Vanuit de lucht, omdat wolken slechts een soort rook 

(damp) zijn, vanwaar uit water uit de lucht neerdaalt.’ 

 

Hazrat Abush-Shaykh en Ibn Haatim rapporteren van Khalid bin 

Ma’daan dat hij zei: ‘Regen is dat water dat van onder de Arsh valt en 

dan van de ene hemel naar de andere gaat, totdat het de eerste hemel 

bereikt en dan bij elkaar komt bij een plaats die ‘Al Ayzam’ wordt 

genoemd. De zwarte wolk komt deze plaats binnen en zuigt dan dit 

water op, zoals een spons door water opzwelt, dan stuurt Allah het 

waarheen Hij wilt. ‘ 

 

Speciale zegeningen 

 

We hebben al eerder uitgelegd dat een persoon die Daroed in 

overvloed op Nabi ﻿ zendt, zal worden gezegend met speciale 

nabijheid van Nabi e Akram ﻿. De gezegende geleerden hebben 

gezegd dat een persoon die Daroed overvloedig over Nabi e Akram 

zendt ﻿ zulke nabijheid zal ontvangen vanwege vele redenen, 

waaronder een reden: 

 

“Hij bereikte de nabijheid van Nabi ﻿ vanwege het sturen van Daroed 

op hem ﻿, wat wordt beschouwd als een manier om hem te dienen 

﻿ (d.w.z. dienstig zijn), net zoals Nabi ﻿ tegen Hazrat Ali bin 

Muwaffaq ؓ◌ zei toen hij de hadj verrichte namens Nabi ﻿. Hij zag 

Nabi ﻿ in zijn droom en Nabi ﻿ zei tegen hem: ‘dit is een van uw 

diensten. Op de dag van Qiyaamat zal ik u zegenen met de beloning 
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ervoor. Wanneer de mensen geconfronteerd worden met de 

moeilijkheden van verantwoording (Hisaab), dan zal ik u op de 

Maydaan e Mahshar (Vlaktes van afrekening) bij uw hand houden en 

u naar Jannat brengen ‘. 

 

Zegen verkregen door schrijven van Daroed 

Shareef Na de naam van Rasoolullah ﻿ 

 

Hier zullen we vertellingen presenteren die betrekking hebben op het 

belang van het schrijven van Daroed Shareef na het schrijven van de 

gezegende naam van Nabi Kareem ﻿ of bij het verwijzen naar Nabi 

﻿ door zijn gezegende eigenschappen en titels. 

 

Ibn Asaakir rapporteerde van Abdullah bin Saleh Sufi dat iemand een 

Muhad’dith in hun droom zag, dus hij vroeg: ‘Hoe gaat het?’ Hij 

antwoordde: ‘Almachtige Allah heeft me vergeven omdat ik Daroed 

consequent schreef na de naam van Rasoolullah ﻿ in mijn boeken’. 

 

Hifaz bin Abdullah meldde: ‘Ik droomde dat Abu Zar’aa Namaaz met 

de Mala’ika verrichte in de hemel (eerste hemel), dus ik vroeg:’ Hoe 

was u gezegend met deze voortreffelijkheid? ‘Hij antwoordde:’ Ik 

schreef 100.000 (honderdduizend) Hadith met mijn eigen handen, en 

in elke Hadith schreef ik de volledige Daroed Shareef over Rasoolullah 

﻿ en Huzoor ﻿ zei, ‘Iemand die Daroed voor mij opzegt, Allah zal de 

tienvoudige genade over hem neerzenden’.’ 
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De schadelijke effecten van afkorten Daroed 

Shareef 

 

Na het lezen van de hierboven genoemde vertelling, zal u gerealiseerd 

hebben hoeveel zegen er bereikt werd door de Muhad’dith, omdat hij 

altijd de Daroed schreef na de naam Rasoolullah ﻿ in zijn boeken. 

Tegenwoordig vinden we veel mensen die niet de volledige Daroed 

schrijven nadat ze de naam van Rasoolullah hebben geschreven ﻿. 

Ze schrijven afkortingen. U zult merken dat ze een mooie poster 

ontwerpen en ruimte vinden om al het andere te schrijven, maar als 

het gaat om het schrijven van Daroed Shareef, wordt dit afgekort. 

Zelfs in boeken gebruiken mensen tegenwoordig afkortingen in plaats 

van de werkelijke Daroed. Ze hebben de gewoonte om (s.a.w.) of (a.s.) 

of (r.a.) enz. te schrijven in plaats van de hele Daroed Shareef te 

schrijven. Dit is verklaard als niet toegestaan en ontoelaatbaar door 

de grote geleerden van de islam.  

 

Aala Hazrat Ash Shah Imam Ahmed Raza Khan ؓ◌ en de andere 

geleerde geleerden van de Ahle Sunnat hebben gezegd dat Daroed 

zoals ﻿ niet in het kort maar in plaats daarvan volledig moet worden 

geschreven. Ze hebben gezegd dat het kortweg niet toegestaan is. 

 

Imam Jalaalud’deen Suyuti zegt: ‘De eerste persoon die dit deed, (met 

andere woorden) schreef de Daroed als afkorting, werd zijn handen 

afgesneden.’ 
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Allama Sayyid Tahtawi zegt in de voetnoot van Durr e Mukhtar dat 

het in Fatawa Tatar Khania als volgt staat:. ‘Degene die Daroed en 

Salaam voor een Nabi in zo een afgekorte wijze schrijft, is een 

ongelovige, omdat het verkleinen (afkorten) voor een Ambia Kufr is.’ 

 

In Fatawa Africa wordt vermeld dat deze wet van kufr alleen van 

toepassing is op degenen die dit opzettelijk doen, met de bedoeling 

om de Ambia Alaihimus Salaam te kleineren. Er wordt gezegd dat 

degenen die tegenwoordig afkortingen schrijven dit in het algemeen 

doen vanuit pure luiheid of gewoon afkorten, dus de wet van kufr is 

niet op hen van toepassing, maar het is een actie die ervoor zorgt dat 

iemand grote zegeningen verliest en een teken van verlies is. Het 

wordt ook genoemd in Fatawa Africa, ‘De Pen (schrijven) is ook een 

dialect.’ 

 

Allama Tahtawi zegt: ‘Wanneer u schrijft, is het schrijven van de 

afkorting’ ﻿ ‘Makruh, veeleer zou het volledig met zijn pracht 

geschreven moeten zijn.’ 

 

Daarom is het van het grootste belang dat we afkortingen voor Daroed 

Shareef niet schrijven en de moeite nemen om de Daroed Shareef 

volledig te schrijven. Waarom zouden we onszelf onttrekken aan de 

Genade van Allah en in plaats daarvan de toorn van Allah verdienen?  

 

Moge Allah ons beschermen tegen al onze tekortkomingen en ons de 

Taufiq schenken zodat we onze zwakheden en tekortkomingen 

aanvaarden.  
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Mogen we gezegend zijn met harten die de waarheid accepteren en 

mogen we gezegend zijn met de gave van oprecht berouw. Aameen. 

 

Onze Daroed in het Hiernamaals 

 

Onze Daroed Shareef zal ons grote zegeningen in de Aakhira 

opleveren, zelfs voordat we deze wereld verlaten. Door Daroed 

Shareef op Nabi  ﻿ te sturen en zelfs de Engel des Doods te herinneren 

door hem zegeningen te sturen, bereiken we nabijheid van de ‘Engel 

des Doods’, en daarom zullen onze laatste momenten met vrede zijn. 

Hazrat Abu Zar’aa meldde dat Najeeb ibn Abi Ubaid ؓ◌ tegen hem zei: 

‘Ik zag Malak ul Maut (de Engel des dood) in mijn droom, waarin hij 

zei:’ Zeg tegen u vader dat hij Daroed op mij moet reciteren, zodat ik 

zachtaardig voor hem mag zijn. “Ik vertelde dit aan mijn vader en hij 

zei tegen mij: ‘O mijn zoon! ‘Ik ben zelfs hechter met Malak ul Maut 

dan dat ik met u moeder ben.’ 

 

Een troon in de hemel 

 

We moeten er ook de gewoonte van maken om onze Mehfils met 

Daroed Shareef te beginnen en te beëindigen, en altijd proberen 

mensen uit te nodigen naar het rechte pad (Haq) en hen te 

onderwijzen om weg te blijven van afwijkende groepen. 

 

Abul Hasan Sha’raani zegt dat hij Mansur bin Am’maar in zijn droom 

zag nadat hij stierf. Hij vroeg hem: ‘Hoe heeft Allah u behandeld?’ Hij 

zei: ‘Allah vroeg me:’ Bent u Mansur bin Am’maar? ‘Ik zei:’ Ja. ‘Toen 

vroeg hij:’ Was jij degene die zijn best deed om mensen op te roepen 
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naar vroomheid en naar de liefde van het hiernamaals? ‘Ik zei: ‘O mijn 

Rab! Dat is hoe het was en wanneer ik op een bijeenkomst zat, begon 

ik het met Uw Zikr en daarna stuurde ik Daroed naar Uw Nabi ﻿ en 

vervolgens probeerde ik Uw dienaren te adviseren.’ 

 

Almachtige Allah zei: “Mijn dienaar heeft de waarheid gesproken. 

Plaats voor hem een stoel (troon) in de hemel zodat hij mij kan prijzen 

en verheerlijken in de hemel, net zoals hij deed toen hij in de wereld 

was. ‘ 

 

De gezegende Ziyaarah van Rasoolullah ﻿ 

 

Als u de speciale voordelen en zegeningen in deze wereld en in het 

hiernamaals wilt bereiken, moet u Daroed Shareef in overvloed naar 

Nabi Kareem sturen ﻿. Een van de grote imams van zijn tijd, die 

bekend staat als Shaykh e Akbar, Shaykh Muhiyud’deen Ibn e Arabi 

vermeldt, 

 

‘Degenen die beweren dat ze de geliefde Rasool ﻿  echt liefhebben en 

eren, moeten het reciteren van Daroed Shareef met geduld en 

vastberadenheid vermeerderen, totdat ze door de speciale genade van 

Sayyiduna Rasoolullah ﻿ zijn gezegend met de eer om zijn gezegende 

Ziyaarah te maken (i.e hem te zien) ).’ 

 

Deze verklaring van Shaykh Ibn e Arabi heeft een speciaal geheim. Het 

vertelt ons in feite dat als u Daroed Shareef zo vaak mogelijk reciteert 

met ware liefde en oprechtheid, dan zal In’sha Allah, de Geliefde 
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Rasool ﻿ zijn speciale genade en zegeningen over u laten dalen, en u 

zal gezegend zijn met zien van zijn stralende en heilige aanwezigheid. 

 

Inderdaad, Shaykh Ibn e Arabi heeft de waarheid gesproken. Mogen 

we allemaal gezegend zijn met het zien van het Mubaarak gezicht van 

Nabi ﻿ voordat we deze wereldse leven verlaten. Aameen. 

 

Onze Nabi ﻿ hoort onze Daroed 

 

Er zijn diegenen die de Gelovigen proberen te verwarren en te 

misleiden door hen te vertellen dat de Geliefde Rasool ﻿ hun Daroed 

Shareef niet kan horen. Deze dwalenden proberen te spelen met de 

gedachten van niets vermoedende moslims. Ze zeggen dat er een 

Engel is in het heilige graf van Rasoolullah ﻿ die de Daroed Shareef 

ontvangt, dus als de Profeet ﻿ onze Daroed Shareef hoorde, welke 

behoefte bestaat er dan aan een Engel om de Daroed te ontvangen? 

 

Dit is pure onwetendheid. Het betekent niet dat als een Engel daar 

wordt aangesteld om de Daroed Shareef te ontvangen, de Geliefde 

Nabi ﻿ zich niet bewust is van onze Daroeds. De Engel is daar om de 

voortreffelijkheid van Daroed te tonen en om als Khaadim (dienaar) 

te dienen aan het Hof van Rasoolullah ﻿. 
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Daroed en Hazrat Musa Alaihis Salaam 

 

Allah De Almachtige stuurde Wahi naar Hazrat Musa Alaihis Salaam, 

‘O Musa! Net zoals uw spraak dicht bij uw tong is, zijn uw gedachten 

dicht bij uw hart, uw ziel is dicht bij uw lichaam en het licht van uw 

visie staat dicht bij uw ogen, wilt u dat ik dichter bij ukan komen dan 

alles van dit? Hazrat Musa Alaihis Salaam zei, ‘Ja (O Allah). Almachtige 

Allah zei,’ (O Musa) Stuur dan Daroed in overvloed naar Muhammad 

Mustafa ﻿. ‘ 

 

De Geliefde Rasool ﻿ zei: 'Ik hoor persoonlijk de Daroed van hen die 

echt van mij houden en ik herken diegenen ook.' 

 

Veertig speciale voordelen bij het reciteren 

van Daroed 

 

Ik zal nu proberen om enkele speciale voordelen 

van Daroed Shareef te delen, zoals vermeld door 

Shaykh Muhaq’qiq Shaykh Abdul Haq 

Muhad’dith Delhvi in zijn Voortreffelijke 

‘Madarijun Nubuw’wat’: 

 

1. het sturen van Daroed e Paak naar Nabi Kareem 

﻿ is de bron van alle zegeningen en 

verlichtingen en de sleutel tot de Deuren van 

geluk en alle goedheid. 

 

2. Voor de Awliyah, en voor hen op het spirituele 

Pad, is Daroed Shareef hun grootste succes en 
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het middel om vergeving en ontelbare 

Zegeningen te bereiken. 

 

3. Daroed Shareef is een perfecte spirituele gids 

en een ware begeleider voor de reciteerder. 

 

4. Daroed Shareef is de meest effectieve manier om 

nabijheid van Nabi ﻿ te verkrijgen. 

 

5. Recitatie van Daroed brengt men naar het 
niveau om de Verborgen Realiteiten te 
herkennen en om een speciale nabijheid van 
Allah te verkrijgen. 
 

6. De oprechte reciteerder zal eerst de geliefde 

Rasool ﻿ in zijn droom zien en vervolgens 

wanneer hij wakker is. 

 

7. Het voordragen van Daroed Shareef in 

overvloed zorgt ervoor dat een Noor (speciaal 

Licht) in het hart geboren wordt, waardoor de 

weg van Shariat en Tariqat gemakkelijk 

zichtbaar zijn. 

 

8. De speciale zegeningen van Nabi ﻿ worden 

verkregen zonder tussenkomst van 

hulpmiddelen. 

 

9. De voortdurende recitatie van Daroed Shareef 

is meer verheven dan de voortdurende recitatie 

van de Beste Zikr. 
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10. Er is bemiddeling en assistentie in Daroed die 

worden bereikt door middel van zijn recitatie. 

 

11. Wanneer u op Hajj en Ziyaarah gaat, is er geen 

daad die waardevoller is dan Daroed Shareef. 

 

12. Door Daroed overvloedig te reciteren, kunt 

u de Geliefde Nabi ﻿ aanschouwen. 

 

13. Na de Farz Ibaadat is er geen Ibaadat die 

deugdzamer is dan Daroed Shareef. 

 

14. De beloning voor oprecht reciteren van 

Daroed Shareef komt overeen met het aanwezig 

zijn in twintig veldslagen en het bevrijden van 

tien slaven. 

 

15. Op de Dag van Qiyaamat zal Nabi Kareem ﻿ 

persoonlijk getuigen namens iemand die Daroed 

Sharef oprecht reciteerde. 

 

16. Op de Dag van Qiyaamat zal degene die 

oprecht Daroed Shareef reciteerde gezegend 

zijn met een ontmoeting met Nabi Kareem Sall 

Allahu alaihi wa Sallam en Zijn Gezegende 

Handen schudden. 

 

17. Alle wereldse en Deeni-kwesties van iemand 

die oprecht Daroed Shareef reciteert, zal Nabi ﻿ 

zorg voor dragen en hij ﻿ zal de ‘beheerder’ van 

zijn zaken zijn. 
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18. Daroed Shareef volstaat als een middel om 

aan alle behoeften te voldoen en om alle 

calamiteiten te verwijderen en als de Kafara 

(boetedoening) voor zonden. 

 

19. Daroed is het gelijke aan Sadaqa, maar 

eigenlijk is het meer deugdzaam dan Sadaqa. 

 

20. Daroed Shareef verwijdert ziekten en 

angsten. Het is ook gunstig in honger en dorst. 

 

21. Het reciteren van Daroed bevrijdt iemand van 

de ketenen van valse beschuldigingen. 

 

22. De oprechte reciteerder bereikt het 

welbehagen en nabijheid van Allah de 

Almachtige en zelfs de Engelen kijken met liefde 

naar hem toe. 

 

23. Vanwege oprechte recitatie van Daroed 

Sharief wordt rijkdom gezuiverd en is er 

zegeningen in rijkdom. 

 

24. Barkat (Zegeningen) stroomt in de rijkdom en 

kinderen van de oprechte reciteerder en in hun 

nakomelingen gedurende veertig generaties. 

 

25. Een oprechte reciteerder ontvangt redding 

van de ontberingen en angsten van de Dag van 

Qiyaamat. 
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26. Het oprecht reciteren van Daroed Shareef redt 

men van de fitna (strijd) van de Dunya (wereld) en 

vergemakkelijkt de laatste momenten voor de 

dood. 

 

27. Daroed Shareef oprecht reciteren, helpt 

iemand verloren voorwerpen te vinden en 

vergeten informatie weer te herrineren. 

 

28. Degene die oprecht Daroed reciteert, wordt 

door de Engelen erkend als ‘edelmoedig’. 

 

29. Een bijeenkomst waarin Daroed wordt 

gereciteerd, wordt zo geurig dat de geur ervan 

opstijgt naar de Arsh, die kan worden 

waargenomen door de Engelen in de 

hemelhoogten. 

 

30. De Pul Siraat zal gloeien met Noor voor de 

oprechte reciteerder van Daroed en hij zal er in 

een oogwenk overheen gaan. 

 

31. Nabi ﻿ persoonlijk antwoordt op de Daroed 

van degene die Daroed oprecht naar hem zendt, 

en Hij ﻿ maakt Dua voor zijn goedheid, en dit 

alleen is het boeket van talloze zegeningen en 

voordelen. 

 

32. De Kiraaman Kaatibeen (Engelen links en 

rechts van ons) leggen drie dagen lang geen 

zonden vast, van iemand die Daroed oprecht 
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reciteert; en zij die lasteren en over hem ﻿ valse 

uitingen doen, worden hiertegen geblokkeerd. 

 

33. Op de Dag van Qiyaamat zal de oprechte 

reciteerder van Daroed in de Schaduw van de 

Arsh zijn. 

 

34. Op de brandende vlakten van Qiyaamat zal de 
persoon die oprecht Daroed reciteert vrij zijn 
van dorst. 
 

35. Door de Barkat van Daroed Shareef zal de 

plaat van de schaal met goede daden zwaarder 

wegen, wat betekent dat iemands goede daden 

meer zullen zijn. 

 

36. Daroed Shareef reciteren betekent Allah 

dankbaar zijn, dus de zegeningen die ermee 

worden bereikt, zijn meer. 

 

37. Er is geen vast aantal vastgesteld hoeveel 
Daroed iemand zou moeten reciteren. U zou zo 
veel mogelijk moeten lezen zodat u in de 
schaduw komt van de prachtige schaduwen van 
Daroed. Probeer minstens 1000 Daroed te lezen en 
als u niet in staat bent om dit te doen, lees dan 
minstens 100 na iedere Salaah. 
 

38. Door de Barkat van Daroed zullen alle 

kwaadaardige plannen van u vijanden zwak 

worden, net als een losse draad in een spinnenweb. 

 

 



42 

 

39. Iemand die oprecht Daroed reciteert, zal 

gemakkelijk in de behoeften van zijn familie en 

kinderen voorzien. Zelfs als hij weinig verdient, 

heeft het immense Barkat. 

 

40. Zonder Daroed Shareef worden uw Dua en 

namaaz niet geaccepteerd. Daroed Shareef is de 

weg naar Acceptatie. 

 

Een speciaal geschenk 

 

Er is een speciale gave en zegening waar Allah ons mee heeft 

gezegend; een zegening die de koelte van onze ogen is en de rust in 

ons hart. Het is een zegen die de hardheid van ons hart verzacht en 

een nieuwe adem van leven blaast in ons geestelijk enthousiasme. Het 

opent voor ons de Deuren van Barmhartigheid en redt ons van het 

hellevuur.  

 

Wat is deze gezegende recitatie die zo’n groot verschil maakt in het 

leven van een ware gelovige? Na het lezen van heel dit boek en het 

bereiken van dit punt van het boek, zou u nu al gerealiseerd hebben 

dat we het hebben over de prachtige recitatie die we ‘Daroed Shareef’ 

noemen. 

 

Hazrat Abu Bakr Siddique ؓ◌ stelt: ‘De recitatie van Daroed Sharief op 

de geliefde Rasool ﻿ is effectiever in het wegwassen van zonden en 

het verwijderen ervan, vergeleken met een vuur dat wordt geblust 

met koud water; en om Daroed op Nabi ﻿ te sturen is meer 

deugdzaam dan het bevrijden van slaven.  
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“Blijf Daroed en Salaams zenden naar de Geliefde Rasool ﻿. Het 

verandert de toestand van ons hart en geeft ons vrede, rust en licht, 

waardoor het hart een stralende kamer van spirituele zegeningen 

wordt. 
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EEN BELANGRIJK BERICHT 

 

 

• BLIJF OP HET WARE PAD VAN DE AHLE SUNNAH, DAT 

VANDAAG BEKEND IS MET DE NAAM ‘MASLAK E AALA 

HAZRAT’. 

 

 

• BLIJF WEG VAN ALLE DWALENDEN, INDIEN U 

UW IMAAN EN DE IMAAN VAN UW KINDEREN WILT 

BESCHERMEN 

 

 

• BLIJF WEG VAN RADICALISME EN VAN DIE 

DWALENDEN, DIE DEZE CORRUPTE IDEOLOGIE VAN 

HET VERNIETIGEN VAN MAZAARS HEBBEN 

OVERGEDRAGEN EN ONSCHULDIGE MANNEN, 

VROUWEN EN KINDEREN DODEN, IN DE NAAM VAN 

ISLAM 


