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REDACTIE

Alle lofprijzing is voor Allah.Daroed en Salaams op
Sayyiduna Rasoolullah Sall Allahu Alaihi wa Sallam. Dit is
de nieuwsbrief Rabi ul Awwal 1441h van De Weg Naar
Madina.ln deze editie bevat deze nieuwsbrief
onderwerpen met betrekking tot de gezegende maand
Rabi ul Awwal. Alhamdu Lillah, we zijn begenadigd en
gezegend dat we opnieuw de maand van de Meelad
Shareef zullen kunnen verwelkomen, de gezegende
maand van de geboorte van Sayyiduna Rasoolullah Sall
Allahu Alaihi wa Sallam. Wanneer de maand Rabi ul
Awwal begint, brengt het de speciale genade van de
Almachtige Allah met zich mee. We wensen jullie
allemaal een gezegende Maulood un Nabi Sall Allahu
Alaihi wa Sallam en moedigen jullie allemaal aan om
Meelad Shareef met het gezin in uw huizen te houden.
Shaykh Abdul Haq Muhad'dith Delhvi Radi Allahu Anhu
heeft verklaard dat degene die de Moulood Shareef in
zijn huis herdenkt, het hele jaar door gezegend is met
Barakatin zijn leven.

DAROED E TUNAJ'JEENA

Een mysticus zei: 'Eens was ik op reis op een schip en het
stormde. Het schip kon de krachtige windvlagen niet aan, en al
snel begon ons schip te zinken. Ik dommelde toen in slaap en ik
droomde van de Geliefde Rasool Sall Allahu Alaihi wa Sallam
die in mijn droom tegen me zei: 'Vraag ze allemaal om dit te
reciteren (Daroed shareef)'":

'Allahum'ma Salle 'Ala Sayyidina
Muhammadin Salaatan Tunaj'jeena Biha Min
Jamee'il Ahwaali Wal Aafaati Wa Taqdee
Lana Biha Jamee'al Haajaati Wa Tu-
Tah'hiruna Biha Min Jamee'is Sayi'aat Wa
Tarfa'una Biha 'Indaka Aa'lad Darajaat Wa
Tubal'lighuna Bihaa Aqgs-al Ghayaat min
Jamee'il Khayraati Fil Hayaati Wa Ba'dal
Mamaat.' (In'naka Ala Kul'li Shay'in Qadeer)

De mysticus zegt verder: “Toen ontwaakte ik uit mijn slaap en
vroeg aan alle aanwezigen om deze Duroed te reciteren, en
door het bevel van Allah viel de wind (storm) weg.
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Subhaan'Allah. De Darood die Nabi Kareem r‘*\’ de mysticus

adviseerde op te zeggen, is de beroemde Daroed, die bij de
mensen bekend staat als Daroed e Tunjeena of Tunaj'jeena.
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TIEN SPECIALE ZEGENINGEN DOOR
RECITEREN VAN DAROED SHAREEF

Als moslims moeten we altijd proberen zoveel mogelijk Daroed
Shareef te reciteren, want hoe meer Daroed Shareef we
reciteren, hoe dichter we bij Nabi Sall Allahu Alaihi wa Sallam in
de Aakhirat zullen zijn. Vooral in deze gezegende Maand
moeten we proberen de recitatie van Daroed Shareef te
vermeerderen, omdat het de geboorte maand is van onze Nabi
Sall Allahu Alaihi wa Sallam.

Imam Muhammad Mahdi Faasi & in zijn wereldberoemde
Matali Al Masar'rat, het boek waarin uitleg wordt gegeven over
Dalaa'il ul Khayraat,

zegt dat Ibn Farhun Qurtubi in zijn boek stelt dat degene die
Daroed Shareef op Nabi Kareem reciteert #: tien speciale
wonderbaarlijke zegeningen krijgt:

¢ Hij ontvangt de genade van Allah de Almachtige

¢ Hij ontvangt de Voorspraak (Shafa'at) van Nabi Kareem &
o Hijvolgt de weg van de Mala'ika (Angels)

¢ Hij weerlegt de Munafigeen (hypocrieten) en kuf'far

e Zijn tekortkomingen en zonden zijn vergeven

e Zijn behoeften en wensen zijn vervuld

e Zijninnerlijke en uiterlijke toestand is verlicht met Noor

e Hij wordt gered vanJahannam

o Hij krijgt toegang tot Jannat

o Hijis gezegend met het ontvangen van de Salaam van Allah

Wie van ons zou het plezieren om deze tien speciale
wonderbaarlijke zegeningen te ontvangen?

Daarom moeten we de recitatie van Daroed Shareef op onze
geliefde Nabi «: vermeerderen.
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Bewijs van Zegeningen voor het vieren van

Meelad-Un-Nabi

Sall Alahu Alaihi wa Sallam

Het is de overtuiging van de Ahle Sunnah Wa Jama'at dat
het inderdaad is toegestaan om de Maulood Sharief
(Verjaardag) van de Geliefde Rasool Sall Allahu Alaihi wa
Sallam te vieren, omdat het een middel is om immense
zegeningen te bereiken. Dat wij moslims zijn hebben wij
te danken aan de geboorte van de geliefde Rasool Sall
Allahu Alaihi wa Sallam.

Almachtige zegt in de Heilige Koran: "Zeg: alleen op de
genade van Allah en Zijne Barmhartigheid, en het is
alleen op deze dat u zich moet verheugen." [Surah Yunus
Verse.58]

Almachtige Allah beveelt: "En maak uitbundig bekend de
speciale gunsten van uw Schepper" [Surah Duha
Verse.11]

Uit deze verzen is het duidelijk dat de Almachtige Allah de
moslims heeft geboden zich te verheugen over de
barmhartigheid en genade van de Almachtige Allah en
dat zij zich niet alleen daarom moeten verheugen, maar
ook deze gunsten moeten aankondigen en bekendmaken,
die de Almachtige Allah hun heeft geschonken. Voor elke
moslim is het nu duidelijk dat de grootste gunst van Allah
azzawajal is de geliefde Rasool Sall Allahu Alaihi wa
Sallam. De Geliefde Rasool Sall Allahu Alaihi wa Sallam is
Rahmatulil Aalameen (genade voor de werelden) en de
grootste zegen van de Almachtige Allah jegens ons.

Almachtige Allah zegt in de Heilige Koran dat Hij een grote
gunst heeft verleend aan de gelovigen door de geliefde
Rasool Sall Allahu Alaihi wa Sallam naar hen toe te sturen.
Almachtige Allah zegt: "Ongetwijfeld heeft Allah de
moslims een grote gunst verleend, dat hij onder hen een
Rasool heeft gezonden” (Al Imran verse 164)

Sayyiduna Rasoolullah Sall Allahu Alaihi wa Sallam is die
Geliefde van de Almachtige Allah, wiens gezegende
aankomst werd aangekondigd en gepubliceerd door alle
voorgaande Ambia en Mursaleen. Het wordt vermeld in
de Heilige Koran over de verklaring van Hazrat Esa Alaihis
salaam: “En ik geef u blijde tijdingen betreffende die
Rasool die na mij zal komen. Zijn naam is Ahmad. ” [Surah
As Saff Verse.6]

Terwijl hij commentaar geeft op het vers: "Mohammed is
de (meest gekozen) Rasool van Allah", zegt Allama
Isma'eel Haq'qi als volgt in zijn beroemde Tafseer Rooh ul
Bayaan; “Meelad Shareef vieren is respect tonen aan
Hem (Rasoolullah) Sall Allahu Alaihi wa Sallam, zolang het
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vrij is van alle misstanden. Hazrat Imam Suyuti Radi
Allahu Anhu zegt dat het wenselijk is dat we onze
waardering tonen voor de geboorte van de Nabi
Muhammad Sall Allahu Alaihi wa Sallam. ”’[Tafseer Rooh
ul Bayaan]

Hazrat Isma'eel verklaart ook in Tafseer Rooh ul Bayaan
als volgt: “En Hafiz ibn Hajr en Hafiz Suyuti radi Allahu
Anhuma hebben de originaliteit van Meelad Shareef
vanuit Sunnah bewezen en zij hebben weerlegd wie
Meelad verbieden door te zeggen dat het een slechte
innovatie. ”[Tafseer Rooh ul Bayaan]

Imam-ul-Muhad'ditheen Sayyiduna Imam Bukhari Radi
Allahu Anhu citeerde het volgende verhaal: "Toen Abu
Lahab stierfzag een van zijn families hem in hun droom en
was hij in een slechte staat. Er werd hem gevraagd wat er
was gebeurd. Hij zei: 'Door van jullie weg te zijn heb ik
niets heilzaams gekregen, maar voor het bevrijden van
Thuwaiba, met deze vinger (wijsvinger), krijg ik water,
omdat het precies dezelfde vinger is die ik naar haar wees
om haar te bevrijden. ”[Bukhari Shareef]

bovenstaand Hadith Shareef zegt, Hazrat Suhaili Radi
Allahu Anhu vermeldt dat Hazrat Ab'bas Radi Allahu Anhu
zegt: 'een jaar na de dood van Abu Lahab zag ik hem in
mijn droom en hij was in een vreselijke toestand en hij zei:
Na het afscheiden van jullie, kreeg ik geen vrede en
troost, maar elke maandag wordt mijn straf verminderd. '
(Hazrat Ab'bas Radi Allahu Anhu zegt dat) de reden
hiervoor is omdat de geliefde Nabi Muhammad Sall
Allahu Alaihi wa Sallam werd geboren op een maandagen
het was bij zijn geboorte, dat uit vreugde (bij de geboorte
van zijn neef) Abu Lahab Thuwaiba (zijn slavin) bevrijdde,
die hem dit goede nieuws gaf. [Fathul Baari Sharh
Bukhari]

Opgemerkt moet worden dat Abu Lahab een ongelovige
was. Hij was zo'n grote vijand van Islam dat de Almachtige
Allah het vers van Soera Lahab met naam openbaarde.




Denk eens even na, toen hij zoveel voordeel kreeg door
Thuwaiba te bevrijden omdat hij hoorde van de geboorte
van zijn neef Muhammad bin Abdullah Sall Allahu Alaihi
wa Sallam, dan inderdaad degenen onder ons die hem
niet alleen accepteren als Mohammed, de zoon van
Abdullah, maar als onze Rasool en onze Meester, en
degenen onder ons die zijn Meelad Shareef vieren door
Mehfil e Meelad te hebben, zullen ongetwijfeld hiervoor
grote zegeningen ontvangen van de Almachtige Allah.

Shaykh-ul-Muhad'ditheen, Shaykh Abdul Haq
Muhad'dith Delhvi Radi Allahu Anhu verklaart in het
commentaar bij deze vertelling: “In dit incident is er
duidelijk bewijs voor degenen die de Meelad vieren en
voor degenen die bij de geboorte van de Nabi Sall Allahu
Alaihi wa Sallam geluk toont en uit hun rijkdom
spendeerd. Met andere woorden als Abu Lahab, die een
kaafir was, geluk uitte bij de geboorte van Nabi Sall Allahu
Alaihi wa Sallam door Thuwaiba te bevrijden als slaaf ,om
als Zoogmoeder ten dienste te zijn , zo'n beloning kan
krijgen, wat zal dan de toestand zijn van die moslim die uit
geluk en liefde uit zijn rijkdom in overvioed besteedt en
Meelad Shareef viert. De Mehfile Meelad moet echter
vrij zijn van innovaties en vrij van zang en Haraam-
instrumenten. ”[Madarijun Nubuiw'wat]

Hazrat Sayyiduna Imam Hasan Basri Radi Allahu Anhu
verklaart: "lk wou dat ik goud had dat gelijkwaardig was
aan de berg Uhud, zodat ik het allemaal kon besteden aan
de herdenking van de Meelad Shareef van de geliefde
Nabi Sall Allahu Alaihi wa Sallam."

Dit alles is voldoende voor een moslim om de zegeningen
van Meelad un Nabi Sall Allahu Alaihi wa Sallam te
begrijpen. Wat betreft degenen die het weerleggen,
moet worden gezegd dat, als een vleermuis niet in staat is
om in helder daglicht te zien, dit niet de schuld is van de
zon.
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Subha Ha Taiba Mein Hui
Bat'ta Hai Baara Noor Ka

Subha Ha Taiba Mein Hui Bat'ta Hai Baara Noor Ka
Sadga Laynay Noor Ka Aaya Hai Tara Noor Ka

Jo Gadha Dekho Liye Jata Hai Tora Noor Ka
Noor Ki Sarkar Hai Kiya Is Mein Tora Noor Ka

Mein Gada Tu Badshah Bhar Day Piyala Noor Ka
Noor Din Duna Tera Day Daal Sadga Noor Ka

Sham'a Dil Mishqaat Tan Sina Zujaja Noor Ka
Teri Surat Kay Liye Aaya Hai Surah Noor Ka

Teri Naslay Paak Mein Hai Bacha Bacha Noor Ka
Tu Hai A'ainay Noor Tera Sab Gharana Noor Ka

Noor O Binte, Noor Zojay, Noor O Umme, Noor O Noor
Noore Mutlaq Ki Kami Zala Hai Lahma Noor Ka

Nariyoon Ka Door Tha Dil Jal Raha Tha Noor Ka
Tum Ko Dekha Ho Gaya Thanda Kaleja Noor Ka

Taj Walay Dekh Ker Tera Imama Noor Ka.
Sir Jhukatay Hain llahi Bol Bala Noor Ka

Chand Jhuk Jata Jidhar Ungli Uthatay Mehad Mein
Kiya Hee Chalta Tha Isharoon Per Khiloona Noor Ka

Aie Raza Yeh Ahmade Noori Ka Faize Noor Hai
Ho Gayi Meri Ghazal Bhar Ker Qasida Noor Ka

HOuUD MEHFIL € MEELAD SHAREEF
IN UW HUIZEN EN VERKRIJG
UITBUNDIG ZEGENINGEN
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