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Alle lofprijzing is voor Allah. Daroed en Salaams op
Sayyiduna Rasoolullah Sall Allahu Alaihi wa Sallam. Deze
gezegende maand Rajab is de zesde maand van de
Islamitische kalender. Deze maand markeert de vele
belangrijke data en gebeurtenissen in de gouden
geschiedenis van de Islam, maar het meest
noemenswaardig is de gezegende Me'raj van onze
geliefde Nabi Sall Allahu Alaihi wa Sallam, en door de
zegen van deze Me'raj markeert deze maand ook de
Chatti Shareef, Urs Shareef van Sultan ul Hind Hazrat
Khwaja Ghareeb Nawaaz Radi Allahu Anhu.

Dit is de gezegende maand waarin onze geliefde Nabi Sall
Allahu Alaihi wa Sallam de hoogten van de hemel inging
en de Almachtige Allah aanschouwde, en tijdens deze
gezegende reis van Me'raj schonk de Almachtige Allah
onze Nabi Sall Allahu Alaihi wa Sallam het geschenk van
Namaaz, voor Zijn Sall Allahu Alaihi wa Sallam Ummat.
We zullen proberen een aantal belangrijke punten met
betrekking tot de Me'raj te bespreken in deze editie van
onze nieuwsbrief. Deze maand markeert ook de Wisaal
van Hazrat Imam Ja'far e Saadiq Radi Allahu Anhu en de
beroemde Kheer Puri Niyaz die in deze maand wordt
gedaan.

De moslim Ummah maakt een grote wereldcrisis door,
waarbij de Ummah van alle kanten wordt aangevallen en
de vijanden van de Islam, de Islam en de Moslims
proberen te ondermijnen. In zulke tijden moeten we
waardevolle lessen leren uit de levens van de
welbekende Awliyah, zoals Huzoor Khwaja Ghareeb
Nawaaz Radi Allahu Anhu. We moeten allemaal Dua
maken voor de moslims over de hele wereld, vooral die in
India, Palestina, Kasjmir en andere delen van de wereld
die onderdrukt worden. Moge Allah hen geduld geven en
de agressie stoppen van de onderdrukkers. Aameen.

DAROED E SHAREEF

ALLAHUMMA SALLE 'ALA SAYYI DINA
MUHAMMADIN KUL-LAMA DHAKARAHUZ
DHAKIROON

ALLAHUMMA SALLE 'ALA SAYYIDINA
MUHAMMADIN KUL-LAMA GHAFALA ‘AN

DHIZKRIHIL GHAFILOON

Deze Durood Shareef staat bekend als de Durood Hifz e
Imaan. De Grote Masha'ikh hebben gezegd dat als
iemand het dagelijks honderd keer leest, zijn Imaan
In'sha Allah zal worden beschermd.
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Wo Sarwar e Kishwar e Risaalat,
Jo 'Arsh Par Jalwah-Gar Huwe Thay

NAYE NIRAALE TARAB KE SAAMAAN,
ARAB KE MEHMAAN KAY LIYE THAY

BAHAAR HAIN SHAADIYAN MUBARAAK,
CHAMAN KO AABADIYAN MUBARAK
MALAK, FALAK, APNI-APNI LE ME,
YE GHUR 'ANAADIL KA BOLTE THAY

WAHAN FALAK PAR YAHAN ZAMEEN PAR,
RACHI THI SHAADI MACHI THI DHUMEN
UDHAR SE ANWAAR HASTE AATE,

IDHAR SE NAFHAAT UTH RAHE THAY

NAYI DULHAN KI PHABAN ME KAA'BA,
NIKHAR KE SANWARA SANWAR KE NIKHRA
HAJR KE SADQE KAMAR KE EK TIL,
ME RANG LAAKHON BANA-O KE THAY

NAZAR ME DULHA KE PYAARE JALWE,
HAYA SE MEHRAAB SAR JHUKAA-E
SIYAAH PARDE KE MUNH PAR AANCHAL,
TAJALLI-E ZAAT E BAHAT SE THAY

YE JHOOMA MEEZAB E ZAR KA JHOOMAR,
KE AA RAHA KAAN PAR DHALAK KAR
PHU-HAAR BARSI, TO MOTI JHAR-KAR,
HATEEM KI GAWD ME BHARE THAY

NABI E RAHMAT SHAFI E UMMAT,
RAZA PE LIL-LAAH HO INAAYAT
ISSE BHI UN KHAL'ATO SE HISSA,
JO KHAAS RAHMAT KE WAA BATE THAY

1. Er is overgeleverd van Ummul Mo'mineen A'isha
Siddiga radi Allahu Anha dat de Maand Rajab een zeer
heilige maand is. In deze maand verhoogt Almachtige
Allah de goede daden veelvuldig, dus als iemand deze
maand één dag vast, is het alsof hij het hele jaar heeft
gevast, en voor degene die zeven dagen vasten (in deze
maand), alle zeven deuren van de hel zullen voor hem
gesloten zijn, en voor degene die acht dagen vast (in deze
maand), dan zullen alle acht deuren van Jannat (paradijs)
voor hem geopend worden, en degene die tien dagen vast
(in deze maand) zal ontvangen wat hij vraagt van
Almachtige Allah: en voor degene die vijftien dagen vast
(in deze maand), dan zal een onzichtbare vanuit de lucht
aankondigen: Al je zonden uit het verleden zijn vergeven,
Ga nu door met het verrichten van goede (deugdzaam)
daden. [Baihagi Sha'bul Imaan]
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2. Hazrat Anas bin Maalik radi Allahu Anhu zegt: Er is een
herenhuis (paleis) in Jannat, en alleen degenen die het
vasten van Rajab onderhouden, zullen het binnengaan. Er
is een rivier in Jannat genaamd Rajab, en het water is
witter dan melk en zoeter dan honing. Allah zal degene
die in Rajab vast, zegenen om uit deze rivier te drinken.
[Ibn Asaakir, Targheeb]

3. Er is overgeleverd van Hazrat Jaabir radi Allahu Anhu
dat, lemand die een nacht van Rajab staande doorbrengt
(in Salaah) en dan overdag vast, dan zal Allah hem voeden
met de vruchten vanJannat en hemkledenin de gewaden
van Jannat, en hem de Pure Drank van Jannat schenken.

EEN VERS VAN SAYYIDI
AALA HAZRAT UITGELEGD

Wo Sarwar e Kishwar e Risaalat,
Jo 'Arsh Par Jalwah-Gar Huwe Thay
Naye Niraale Tarab Ke Saamaan,
Arab Ke Mehmaan Kay Liye Thay

Bij de verheven arsh van de Almachtige Allah,
Gemanifesteerd, de keizer van het rijk van profeetschap.

Met uitsluitend originele en prachtige arrangementen,
Werd de weledele Arabische gast begroet

In dit openings couplet van de Qasidah noemt Sayyidi Aala
Hazrat Imam Ahmed Raza Radi Allahu Anhu een spiritueel
verslag van het begin van de Me'raj van de geliefde Rasool
Sall Allahu Alaihi wa Sallam. Hij legt uit dat toen de geliefde
Rasool Sall Allahu Alaihi wa Sallam naar de Hoogten van de
Hemel reisde en de Arsh bezocht, er in de lucht prachtige
regelingen werden getroffen om de meest geliefde Nabi
Sall Allahu Alaihi wa Sallam te verwelkomen. Alle
arrangementen waren volledig nieuw en exclusief en zelfs
zij de hemelen en de engelen nog nooit eerder hadden
gezien. De hemel en de engelen verwelkomden Hem
allemaal Sall Allahu Alaihi wa Sallam met groeten van
vreugde. In dit couplet wordt verder benadrukt dat de
geliefde Nabi Sall Allahu Alaihi wa Sallam de keizer is, dat
wil zeggen de koning, de vorst en de leider van de hele
schepping, en meer nog, Hij Sall Allahu Alaihi wa Sallam is
de keizer van hetRijk, dwz het domein van profeetschap.

Hazrat Allama Nagi Ali Khan Radi Allahu Anhu stelt in
Suroor ul Quloob; In sommige overleveringen is vermeld
dat Hazrat Adam Alaihis Salaam naar de Arsh keek en hij
de naam van Nabi Muhammad Sall Allahu Alaihi wa Sallam
bij Allah's Naam zag. Hij vroeg, o Allah! Wiens naam heeft
u geschreven bij uw naam? Almachtige Allah zei: Hij is de
leider van de profeten.

X
>

Hazrat Jaabir Radi Allahu Anhu meldt dat de geliefde
Rasool Sall Allahu Alaihi wa Sallam zei: 'lk ben de leider van
de profeten en ik toon geen trots. Ik ben het zegel van de
profeten en ik toon geen trots, en ik zal voorbede doen en
zal de eerste zijn die voorbede doet en mijn voorbede zal
worden geaccepteerd, en ik zal geen trots tonen.
'[Mishkaat Shareef]

Deze voortreffelijkheid van de geliefde Nabi Sall Allahu
Alaihi wa Sallam zal zich manifesteren over alle andere
Ambia e Kiraam Alaihimus Salaam , en wordt uitgelegd in
de coupletten die zijnin de prachtige Qasidah.

SULTAN UL HIND HAZRAT
KHWAJA GHARIB NAWAZ

Het was India's geluk, dat de speciale zegeningen van de
geliefde Rasool Sall Allahu Alaihi wa Sallam het land
sierden, nadat het een krachtig moslimrijk werd. Na de
overwinningen van Mujahid e Islam Muhammad bin
Qasim in 94 Hijri, werd Sindh gezegend met de deugd
Baab ul Islam te zijn. Kooplieden, soefi-heiligen, Ulama
en moslimlegers kwamen heel snel India binnen en de
helderheid van de Islam begon zich over heel India te
verspreiden. Na de overwinningen van Sultan Mahmud
Ghaznavi kwamen tal van delen van Punjab etc. onder
moslimcontrole. Eindelijk in 586 Hijri / 1190 door de
zegenvan de geliefde Rasool Sall Allahu Alaihi wa Sallam,
een gezegende en geurige bloem uit de meest geurige
tuinen van de geliefde Nabi Sall Allahu Alaihi wa Sallam,
een echte en nobele afstammeling van de geliefde Nabi
en een echte afstammeling van Hazrat Ali Radi Allahu
Anhu, Ata-e-Rasool (Gift van de profeet Sall Allahu Alaihi
wa Sallam), Hazrat Sayyidina Mueenuddeen Hasan
Sanjari Radi Allahu Anhu plaatste zijn heilige voet op de
bodem van India. De macht en controle over India werd
gezegend aan Hazrat Khwaja Mueenuddeen Chishti Radi
Allahu Anhu door de gezegende roos van de profeet Sall
Allahu Alaihi wa Sallam en de verlichte straling van Imam
Hasan en Husain Radi Allahu anhum, Hazrat Ghaus al
Azam, Shaykh Muhiy'yuddeen Abdul Qaadir Jilani Al
Baghdadi Radi Allahu Anhu.

Hazrat Sayyidi Abul Husain Ahmed e Noori Radi Allahu
Anhu, de Murshid e Kaamil van Ghaus ul Waqt Huzoor
Mufti e Azam Hind Radi Allahu Anhu zegt: “De kleinzoon
van Shaykh Hasan, Shaykh Noorullah heeft in Lataa'if e
Qaadiriyah geschreven dat Hazrat Khwaja Mueenuddeen
Chishti Radi Allahu Anhu om Irak had gevraagd bij Hazrat
Ghaus Al Azam Radi Allahu Anhu, maar Hazrat Ghaus e
Azam Radi Allahu Anhu zei: "lk heb Irak al aan Hazrat
Shahabuddin Suharwardi Radi Allahu Anhu geschonken,
maarik schenku India." [Siraaj ul Awaarif]

MASLAK E AALA HAZRAT - ZINDABAAD




RAJAB 1441 HIJRI - MARCH 2020

De gift van de profeet Sall Allahu Alaihi wa Sallam, de
koning van India; Khwaja-e-Khwajegaan Gharib Nawaz
Sayyiduna Mueenuddeen Chishti Sanjari Radi Allahu
Anhu kwam India binnen en versierde het met grote
schoonheid en pracht. Pirtivi Raj Chohan was koning van
India op het moment dat Hazrat Khwaja Gharib Nawaz
Radi Allahu Anhu India binnenkwam. Zijn macht en
controle in India strekte zich uit tot in Delhi. De agenten
en het leger van Pirtivi Raj begonnen Hazrat Khwaja
Gharib Nawaz Radi Allahu Anhu en zijn discipelen lastig te
vallen. Kortom, Pirtivi Raj stuurde krachtige magiérs om
te proberen Hazrat Khwaja Gharib Nawaz Radi Allahu
Anhu te verdrijven, maar alle magiérs werden door hem
verslagen. Veel vooraanstaande en bekende magiérs
accepteerden de Islam toen ze de voortreffelijkheid van
Sultan ul Hind Radi Allahu Anhu zagen, en later Bay'at aan
zijn gezegende handen namen (d.w.z. ze werden zijn
Mureeds). Bij het zien hiervan, beval Pirtivi Raj ,Hazrat
Khwaja Gharib Nawaz Radi Allahu Anhu om Ajmer
Shareef te verlaten. Na ontvangst van dit bericht zei
Hazrat Khwaja Gharib Nawaz Radi Allahu Anhu: "Ik laat je
nuin de hand van Sultan Mahmud Ghaznawi."

Uiteindelijk veroverde Sultan Mahmud Ghaznawi India
en werd Pirtivi Raj verslagen. In het grootste deel van
India begon de Islam zich snel te verspreiden. Van de
woestijnen van Rajasthan en Mehraan helemaal tot aan
Ganga en Jamna, werden de uitspraken van de Tauheed
en Risaalat verduidelijkt. Hazrat Khwaja Gharib Nawaz
Radi Allahu Anhu is die gezegende persoonlijkheid die de
kroon van Wilaayat van India ontving; met andere
woorden, hij was gezegend met het feit dat hij Sultan e
Hind werd. De Karaamats van Hazrat Khwaja Gharib
Nawaz Radi Allahu Anhu zijn voor ons aanwezig vanaf de
tijd van zijn fysieke leven op aarde, tot op de dag van
vandaag. In'sha Allah zal deze zegen en deze ketting van
zijn weldaad aan de armen, doorgaan en degenen die
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oprecht vragen aan de geliefden, worden nooit
afgewezen. Ustadh e Zaman Allama Hasan Raza Khan
Radi Allahu Anhu,de jongere broer van de grote
Mujaddid , Aala Hazrat Imam Ahmed Raza Khan Bareilvi
Radi Allahu Anhu legt dit uit in slechts één couplet,
wanneer hij zegt:

Khwaja e Hind Wo Darbaar He Aala Tera
Kabhi Mahroom Nahi Maangne Waala Tera
O Khwaja van Hind! Zo verheven is dat Hof van U,
Dat de vrager aan uw hof nooit teleurgesteld wordt.

Nu wij de naam Aala Hazrat Imam Ahmed Raza Khan Radi
Allahu Anhu hebben aangehaald, moet ik uitleggen dat
hij grote liefde en eerbied had voor Hazrat Khwaja
Gharib Nawaz Radi Allahu Anhu en waarom zou dat niet
zo zijn? Beiden waren grote Mujaddids van hun eeuw en
beiden uit hetzelfde India. Aala Hazrat Radi Allahu Anhu
was verbonden met Bareilly Shareef, wat zeker een van
de steden is onder het koninkrijk van Hazrat Khwaja
Gharib Nawaz Radi Allahu Anhu en hij was inderdaad de
echte vertegenwoordiger van Hazrat Khwaja Gharib
Nawaz Radi Allahu Anhu.Beiden zijn de echte en speciaal
gekozen vertegenwoordigers van Huzoor Ghaus-e-Azam
Dastageer Radi Allahu Anhu. Aala Hazrat Imam Ahmed
Raza Khan Radi Allahu Anhu heeft bepaald dat de
Darbaar van Hazrat Khwaja Gharib Nawaz Radi Allahu
Anhu een van de grote gekozen plaatsen is waar Dua's
wordt geaccepteerd. Bij het schrijven van het
commentaar op het boek dat geschreven is over de
aanvaarding van Dua door zijn geliefde vader Ra'ees ul
Atgiya Hazrat Allama Nagi Ali Khan Radi Allahu Anhu,
voegde Aala Hazrat Radi Allahu Anhu toe in de sectie
waar Madinah Munawwarah, Makkah Mu'azzamah en
andere gezegende plaatsen zijn bepaald als plaatsen
voor de aanvaarding van Duas, als volgt: "Raza zegt, Het
gezegende hof van Hazrat Khwaja Gharib Nawaz Radi
Allahu Anhu (dwz is ook een plaats van aanvaarding van
Dua)."

AWLIYA NOORIMASJID  NIEUW GEBOUW



