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REDACTIE

Alle lofprijzing is voor Allah. Durood en Salaams op
Sayyiduna Rasoolullah Sall Allahu Alaihi wa Sallam.
Ondanks de moeilijke tijden hebben wij de Barakaat en
de Genade van de maand Ramadaan ul Mubaarak
meegemaakt, Alhamdullillah, en zijn we nu beland in de
Maand Shawwal ul Mukarram.

De wereld inclusief de Ummah heeft een moeilijke tijd
achter de rug, maar Alhamdu Lillah hoewel we in deze
Ramadaan een zeer moeilijke tijd doormaakten,
probeerden de gelovigen in de maand Ramadaan nog
steeds oprecht te vasten, en velen probeerden nog steeds
de Salaat ul Taraweeh uit te voeren. Zelfs kinderen
gebruikten de energie en moed om te vasten tijdens deze
lange dagen. Dit is inderdaad de genade van de
Almachtige Allah. Nu de maand Shawwal is aangebroken
en we de maand Ramadaan ul Mubaarak zijn gepasseerd
en helaas Alwida hebben gezegd, moeten we proberen
de zegeningen van Ramadaan ul Mubaarak de komende
elf maanden van het jaar bij ons te houden, en we moeten
bidden dat we samen met Imaan en goedheid in leven
zullen zijn om de volgende gezegende maand Ramadaan
te kunnen meemaken, en naar de Masjid te kunnen gaan
en Eid en al onze Mehfils te vieren zoals we gewend
waren, voor de coronavirus pandemie. We hebben
vertrouwen in de genade van de Almachtige Allah en in
het Woord van de Almachtige Allah dat; 'ongetwijfeld
met tegenspoed komt tevredenheid , ongetwijfeld met
tegenspoed komt tevredenheid'

De weg N2>
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ZAHE 1Z-ZAT O ETALA E
MUHAMMAD /-

ZAHE 1Z-ZAT O ETALA E MUHAMMAD
KE HE ARSH E HAGQ ZERE PAA E MUHAMMAD

MAKAA ARSH UNKA FALAK FARSH UNKA
MALAK KHAADIMANE SARA E MUHAMMAD

KHUDA KI RAZA CHAHATE HE DO AALAM
KHUDA CHAHATA HE RAZA E MUHAMMAD

DAM E NAZ'A JAARI HO MERI ZABAA PAR
MUHAMMAD MUHAMMAD KHUDA E MUHAMMAD

ASAA E KALEEM AZDAHA-E GHAZAB THA
GIRO KA SAHARA ASAA E MUHAMMAD

KHUDA UNKO KIS PYAAR SE DEKHTA HE
JO AANKHE HE MAHWE LIQGA E MUHAMMAD

IJAABAT NE JHUK KAR GALE SE LAGAYA
BADHI NAAZ SE JAB DUA E MUHAMMAD

IJAABAT KA SEHRA INAAYAT KA JORA
DULHAN BAN KE NIKLI DUA E MUHAMMAD

RAZA PUL SE AB WAJD KARTE GUZARIYE
KI HE RAB-BE SAL-LIM SADA E MUHAMMAD

Vraag: Watis Eid?

VRAAG: WAT IS EID?

Antwoord: Eid is een dag van dankbaarheid tonen aan de Almachtige Allah voor alle speciale zegeningen die Hij ons
heeft gegeven in de Heilige Maand Ramadaan, en het is een dag om ons te verheugen in overeenstemming met de
Shari'at, voor het succesvol voltooien van het vasten van Ramadaan.

Vraag: Wat zegt de Heilige Koran over deze gezegende dag?

Antwoord: Almachtige Allah zegt: 'Voltooi het tellen (van het vasten), en verheerlijk Allah, omdat hij je gezegend heeft
met leiding'. [Surah Bagarah, vers 185]

Vraag: Is er een speciale zegen voor Ibaadat aan de vooravond van Eid, dat wil zeggen op de avond voor de Eid-
ochtend?

Antwoord: Ja, er zijn enorme zegeningen en het heeft een grote betekenis. Ibn Majah bericht vanuit Abu Umaama
Radi Allahu Anhu dat Rasoolullah Sall Allahu Alaihi wa Sallam zei: 'lemand die (in Aanbidding voor Allah) staat op de
nachten van Eid, zijn hart zal niet sterven, op de dag dat de harten van de mensen zullen sterven.'
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DAROED E NOORI

Ya Nooru Sal-le 'Ala Noorikal Muneeril Anwari Wa 'Ala
Aalihi Wa Sahbihil Munawwareena Wa Baarik Wa Sal-
lim. Allahumma Nawwir Bihi Sir-ri Wa Sareerati Wa
Basari Wa Baseerati Wa Dunyaya Wa Ahlee Wa
'Ayaalee ila Yawmil Qiyaamati

Lees de bovenstaande Daroed shareef minstens eenmaal
na elke Salaah, en zo vaak mogelijk zowel overdag of 's
nachts. De lezer zal gezegend worden met Noor in zijn of
haar ogen, en Noor e Hikmat, d.w.z. het licht van wijsheid,
en hetiszeer heilzaam voor redding.

ONGETWIJFELD MET TEGENSPOED
KOMT TEVREDENHEID

Almachtige Allah zegt in de Heilige Koran: 'Ongetwijfeld
met tegenspoed komt tevredenheid , Ongetwijfeld met
tegenspoed komt tevredenheid. [Surah Alam Nashrah,
verzen8en9]

De kuffar en de Mushrikeen (ongelovigen en
polytheisten) bespotten de Geliefde Rasool # vanwege
armoede en financiéle beperkingen, en ze zouden
zeggen: 'Dit is waarom we je Deen niet accepteren'.
Hierop gaf Almachtige Allah door aan de Geliefde Rasool
Sall Allahu Alaihi wa Sallam door hem te vertellen dat de
moeilijkheden waarmee hij wordt geconfronteerd
spoedig zullen eindigen, en dit is de eerste tevredenheid
(die hij over deze kwestie ontving). Verder werd vermeld
dat hij na armoede verrijking zal ontvangen, en dit was
de tweede tevredenheid. In het commentaar van dit vers
zegt Hazrat Imam Hasan Basri Radi Allahu Anhu, Rasool-
e-Mu'azzam Sall Allahu Alaihi wa Sallam zei, Eén
moeilijkheid overheerst nooit twee voldoeningen. Hij
reciteerde dezelfde twee verzen. [Mustadrak lil Haakim]
De Mufas'sireen e Kiraam hebben gezegd, «(d.w.z.
financiéle beperking) wordt één keer genoemd in dit vers
en .o(d.w.z. tevredenheid, bevrediging en gemak) wordt
twee keer genoemd in dit vers. Hazrat Abdullah ibn
Mas'ud Radi Allahu Anhu stelt: Zelfs als moeilijkheid en
beperking zich beide in een holte (gat) bevinden, zal
tevredenheid (gemak) zelfs die holte bereiken die ernaar
op zoek is, omdat één beperking niet twee voldoeningen
kan overmeesteren. [Kabeer, Mazhari]

In deze wereld zijn er ook veel moeilijkheden waarmee
de moslims worden geconfronteerd. Almachtige Allah
zegt: 'En inderdaad, we zullen u testen met enige angst
en honger, en met een tekort aan rijkdom, levens en
vruchten; en blijde tijdingen geven aan degenen die
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geduldig blijven. Dat wanneer ze met moeilijkheden
worden geconfronteerd, ze ongetwijfeld tot Allah
behoren, en ongetwijfeld naar Hem is onze terugkeer.
'[Surah Al Bagarah (2), Verzen 155-156]

In de Hadith Shareef wordt vermeld dat het vers

Opaz ) adl Ll sk bl

in de Hadith Shareef een middel is om de genade van
Allah te bereiken. Dit is ook genoemd in een gezegende
hadieth, dat het grote deugd heeft geduld te hebben over
iets dat je moeilijk kunt verdragen, en met geduld is er
hulp, en in moeilijkheden komt troost, en met (dat wil
zeggen na) moeilijkheid komt tevredenheid ( dwz
gemak). [Tafseer Durr Manthur]

Dit is ook het gezegende gezegde van Rasoolullah Sall
Allahu Alaihi wa Sallam dat, wanneer Allah een dienaar
wil zegenen met een verheven positie, die hij niet kan
bereiken door zijn deugdzame daden, hij hem een
rampspoed bezorgt in zijn leven, rijkdom en
nakomelingen. En Hij zegent die dienaar ook met Sabr
(geduld), totdat die dienaar (eindelijk) dat niveau van
uitmuntendheid bereikt. [Musnad Ahmed, Abu Dawud]

De wet van Allah is dat de persoon die geduldig is (in
tegenspoed) en met een zuiver hart neigt naar de
Almachtige Allah, en hij smeekt om de genade en
barmhartigheid van Allah met Imaan en Yaqgeen (echte
overtuiging), Almachtige Allah zal hem zeker met gemak
zegenen.

Deze verzen van de Heilige Koran leggen dit uit dat Allah
met één moeilijkheid twee voldoeningen heeft gegeven,
zodat men de ene voldoening in deze wereld ontvangt, en
de andere in het hiernamaals, of men ontvangt ze allebei
indeze wereld.
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10" SHAW WAL
DE GEBOORTEDAG VAN DE MUJAD'DID

Sayyidi Aala Hazrat Imam Ahmed Raza Khan Faazil e
Bareilvi Radi Allahu Anhu de zoon van Allama Naqi Ali
Khan bin Allama Raza Ali Khan, een inwoner van Bareilly,
Rohailkand, kwam op deze wereld op een zaterdag, de
10e van de tiende maand, dwz Shawwal 1272 Hijri viel
samen met 14 juni 1856. Zijn gezegende grootvader zag
een prachtige droom op de dag van zijn Aqeeqah.

De interpretatie van die droom was dat dit kind een grote
geleerde van Deen en een Aarif (een heilige
persoonlijkheid) zal zijn. Hij voltooide de recitatie van de
koran toen hijnog maar vier jaar oud was.

Het is in Malfoozat Shareef, Volume drie, dat er een
discussie was over de geboortedatum en op basis hiervan
zei hij: 'Alle lof zij Allah! De geboortedatum is te vinden in
dit gezegende vers: 'Dit zijn degenen in wiens harten
Allah Imaan heeft ingebed, en van Zichzelf zegende Hij
hen met hulp door de Zuivere Geest.' '[Surah Mujadala
(58), Vers 22]

Vervolgens reciteerde hij dit vers: 'Je zult niet degenen
vinden die in Allah geloven en in de laatste dag , en
vriendschap sluiten met degenen die Allah en Zijn Rasool
tegenwerken, ook al zijn het hun vaders, hun zonen (dwz
kinderen), hun broers, of hun medestammen. '[Surah
Mujadala (58), Vers 22]

Hieraan aansluitend reciteerde hij opnieuw: 'Dit zijn
degenen in wiens hart Allah Imaan heeft ingebed, en van
Zichzelf zegende Hij hen met hulp door de Zuivere Geest.'
'[Surah Mujadala (58), Vers 22]

Hij zei toen: 'Alle lof is te danken aan Allah, ik heb altijd
haat gehad voor degenen die de vijanden van Allah zijn,
vanaf mijn kindertijd, en Alhamdu-Lillah, mijn kinderen
en de kinderen van mijn kinderen, zijn gezegend met deze
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haat voor de vijanden van Allah vanaf het allereerste
begin, en Alhamdu-Lillah aan deze belofte is vervuld. '

Hij zei verder: 'Geprezen zij Allah, als mijn hart in twee
stukken moet worden verdeeld, dan bij Allah! Aan de ene
kant van mijn hart zul je Laa ilaaha il'l-Allah geschreven
vinden en aan de andere kant van mijn hart zul je
Muhammadur Rasoolullah geschrevenvinden.'

Hij zei verder: Alle lof zij Allah, ik ben altijd gezegend
geweest met de overwinning op alle afvalligen.
Almachtige Allah heeft me gezegend met hulp door de
Zuivere Geest, en Moge Allah toestaan dat dit ook wordt
vervuld: 'En Allah zal ze binnen laten gaan in tuinen
waaronder rivieren stromen, waarin ze voor altijd zullen
verblijven. Allah is blij met hen en zij zijn blij met Allah. Dit
is de beoordeling van Allah. Hoor je! Alleen de
beoordeling van Allah is de succesvolle. " [Surah Mujadala
(58), Vers 22)

Vervolgens zei hij: Dit zijn allemaal de zegeningen van mijn
grootvader. Het is in de Heilige Koran met betrekking tot
het incident van Khidr Alaihis Salaam dat twee wezen in
een huis woonden en de muur van het huis op instorten
stond en hun schat onder die muur begraven lag. Hazrat
Khidr Alaihis Salaam bevestigde de muur op zo'n manier
waardoor deze sterk werd. Over dit incident wordt
gezegd: 'En hun vader was een vrome persoon' [Surah Al-
Kahf (18), vers 82]

Over deze zegen die ze door de zijne hadden bereikt,
d.w.z. de zegen van hun voorvader. Hazrat Abdullah ibn
Ab'bas Radi Allahu Anhuma vermeldt dat deze vader
(d.w.z. de voorvader) van hen veertien generaties voor
hen was. Sayyidi Aala Hazrat Radi Allahu Anhu zei toen: dit
zijn de zegeningen van een vrome voorvader, dus hier (in
mijn familie) is dit pas de derde generatie. Laten we eens
kijken hoelang deze zegeningen in deze keten van
nakomelingen zullen blijven.
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